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Prof. Dr. F. Çiçek Derman ile Sanat ve Estetik Uzerine 





Umün Sultanlığı 


Mbaşyazı 


onsuz rahmet ve merhamet sahibi 
| S olan Yüce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmış, onu ilahi hitabın muhatabı kılarak iradesinde hür bırakmış ve yapıp ettiklerinden sorumlu tutmuştur. İnsanoğlunun başta gelen sorumluluğu yaratana bağlilik, yaratılanı sevme, inancını davranışlarına ve düşüncelerine yansıtarak kâinatı bütünüyle sevgi ve rahmetle kucaklamak olmalıdır. 

Ne var ki günümüzde yaratılış sorumluluğunu idrak edememenin neticesi olarak kişisel zaafların esiri olan eğilimler, kısa vadeli çıkar arzuları, ben merkezli davranışlar hızla çoğalmakta, insani değerler örselenmekte, nesiller arasında kalın duvarlar örülmekte, buna bağlı olarak güven duygusu azalmakta ve insanlar gittikçe yalnızlaşmaktadır. 

İnsan ilişkilerinde öne çıkan bencillik, çıkarcılık, aç gözlülük, kendini beğenmişlik, çekemezlik, nemelazımcılık, aldatma, dedikodu ve tahammülsüzlük gibi beşeri zaaflar iç dinamiklerimizi etkisi altına almakta, gönüllerimiz manen yoksullaşmaktadır. Aklımız ve vicdanımız ise bütün bu negatif değerleri terk etmemizi, başkalarına yardımcı olmamızı, onların dertlerini paylaşmamızı istemektedir. Zira içimizdeki bütün kötü duygu ve eğilimleri frenleyip paylaşımı, dayanışmayı, diğer gamlığı gerçekleştirmek, ötekiyle barış içinde birlikte yaşamak, gerektiğinde başkasının hakkını önceleme bilinç ve sorumluluğu ile hareket etmek insan üst kimliğinin en önemli özelliğidir. 

Rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan ayında inanç, ibadet ve ahlakın güzelliklerini birleştirerek dindarlığımızı daha da derinleştirdik, Yüce Rabbimizle olan bağımızı tazeledik. Ellerimiz her zamankinden daha çok iyiliğe açıldı. Bu sürece aile üyelerimizle birlikte katıldık ve hep birlikte bir sabır ve ruh eğitimi fırsatı yakaladık. Büyük bir bütünün anlamlı bir parçası olduğumuzu anladık. Manevi duygularımız gelişti. Müminler hayatın ve zamanın hızına dur deyip iç dünyalarına bir yolculuk yaparak kendini gözden geçirdi. Bu kazanımlardan istifade eden herkes bir öz eleştiri sorumluluğu ve ahlâkı ortaya koydu, Kur'an Kerim'le yakınlık kurdu. Bu değişiklikler ve güzellikler bireylerin vicdanından akarak bütün topluma yansıdı. Bu mutluluk içinde Bayram coşkusunu yaşadık. 
Elimizdeki maddi zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaştık. 

Bundan böyle dindarlığımızı bu güzel çizgide sürdürmek ve kazanımlarımızı koruyabilmek en büyük dileğimiz ve duamız olmalıdır. Çünkü Allah katında ibadetlerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. 
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Modern hayatın insanlığı bireyselciliğe iterek bireyi hayatın her aşamasında ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilecek bir hale getirme çabalarına rağmen insan, yaratılışı gereği mutlak anlamda kendisine yetemeyen ve bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bir varlıktır. 

Rahmet dini İslâm, sosyal hayattaki barış ve huzurun temininde kurumsallaşmayı önemsemekle birlikte, bireylere de sorumluluk yükleyerek, şefkat ve merhameti en uç noktalara kadar yaymayı hedefler. Bu bağlamda kişiye en yakın olanlar komşularıdır. Aynı din, dil ve kültürden olmasa bile İslam, komşunun her yönden gözetilmesini bir sorumluluk esası içerisinde ele alır ve insani ilişkilerin temeli- ne rahmet-merhamet ve şefkati koyar. Bu çerçevede daha gönülden, daha kuşatıcı ve bütüncül bir ilişkiler ağı oluşturur, Böylece maddi yalnızlık yaşanmadığı gibi manevi yalnızlığa, duygusal yalnızlığa da imkân verilmemiş olur. 50- nuçta insanların problemleri, onur, şeref, gurur gibi duyguları rencide edilmeden ve hızlı bir şekilde sessizce çözüme kavuşturulur, 

Komşuluk sosyal güvenlik ve barışın sağlanmasında da önemli görevleri ifa etmektedir. Herkes yakın komşusunun derdiyle dertlenip haliyle hemhal olunca, paylaşım hem duygularda hem maddi alanda gerçekleşmiş, birlikteliklere zarar veren bencillik, enaniyet, kibir, çekememezlik gibi duygular yerini şefkat, merhamet, sevgi ve birliktelik gibi güzel hasletlere bırakmakta ve “ben”ler “biz” olmaktadır. 
Kapı komşusu, mahalle-köy, şehir ve devletler arasındaki komşuluk ilişkilerinde bu prensip işletildiğinde insanlığın huzuru ve barışı için daha bir önem arz etmektedir. 

Komşuluk konusunu ele aldığımız bu sayımızda; Dr. 
Yaşar Yiğit, “Komşuluğun İman Ekseninde Okunuşu” başlıklı yazısıyla tevhit inancının komşuluk ilişkilerine yansımasını irdelemektedir. Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin “İslâm Kültüründe Komşuluk” başlıklı yazısında, kültürümüzde değişik şekillerde ifadesini bulan komşunun komşuya karşı sorumlulukları ayet ve hadislerden hareketle tespit edilme- ye çalışmaktadır. Doç. Dr. Fikret Karaman, “Milletler Arasi Komşuluk ve Barış” başlıklı makalesinde komşuluk hakkının kul hakkı ve bir insan hakkı şeklinde telâkki edilmesinden hareketle, dünya barışının sağlanmasında komşuluk ilişkilerinin özellikle devletler bazındaki önemi üzerinde durmaktadır. Yard. Doç. Dr. Emine Keskiner ise “Kentleşme Bağlamında Komşuluk” isimli yazısında bireysel ve sosyal güvenlik, barış ve huzur açısından komşuluğun önemi, sürekli kan kaybı yaşayan komşuluk anlayışımızın yeniden diriltilebilmesi için neler yapılabileceği üzerinde durmaktadır. Sadık Yalsızuçanlar'ın, komşuluğun sıcak havasının günümüzde nasıl buharlaştığı ve tekrar o sıcak komşuluk iklimi- ne nasıl dönülebileceğini ele aldığı “Komşu Komşunun Kor'una Muhtaçtır” başlıklı yazısıyla, Doç. Dr. İsmail Kara- göz'ün, “Komşuluk Ahlâkı” başlıklı yazılarını da beğeniyle okuyacağınızı düşünüyoruz. 

“Gönül İnsanı Olabilmek” konusunu ele alacağımız 


Aralık sayımızda buluşmak üzere... 


GÜNDEM 





Dr. Yaşar Yiğit 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


Komşuluğun 


“ 
nanma ya da inanmama, insana özgü temel bir olgudur. Tarihsel 


süreçte insanlardarı belli bir kısmı, inanmış ve mümin alarak nitelendirilmiş, diğer bir kısmı da mümin oluşu reddetmiştir. Tabii, doğal olarak bireysel ve toplumsal ilişkiler de bu inanma ya da inanmamaya göre şekillenmiş, bu bağlamda kendilerine, meb- de ve meada yönelik sonuçlar/sevap/ıkab bağlanmıştır. 
Şüphesiz aşkın olan varlığa inanmama bir tarafa, O'na iman çerçevesinde şekillenen inançlar ya da inanç odaklı dini ritüeller de oldukça farkilik arz eder konuma gelmiştir. İnsanlığın dünü ve bugününe bakıldığında aşkın ola- na İman ekseninde şekillenen inançların, üzülerek ifade edelim ki, büyük bir bölümünün asıl rotasından çıktığı, orilinalitesinin bozulduğu, abid ile mabud arasına hicab/ların qirdiği açıkça görülür. Öyle ki, kutsal adına benimsenen sapkın inarıçlar ve içi boşaltılan kutsal değerler bütünü, yabana atılamayacak boyuttadır. Oysa bu inanç ve iman sapması ve de 


değerler erozyonu, tarih içinde peygamberler aracılığıyla yapılan ilâhi müdahalelerle rayına oturtulmaya çalışılmış, doğru ve Yüce Yaratan'a giden yòl, bu kutlu elçiler tarafındarı tebliğ edilmiş, öğre- 


İman Ekseninde Okunuşu... 


İmtihan alanı olarak nitelendirilen dünya hayatında insan, hemen her an sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorunlar, kişisel gayret, imkân ve yeteneklerle aşılamayabilir. İşte bu noktada, farklı imkân ve yetenekleri bir arada barındıran topluma 


olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. 


tilmiştir. Bütün bu ilahi müdahalelerin odak noktasını, kısa, özlü ve bir o kadar da kapsamlı bir kelime olan “Tevhit” sözcüğü teşkil etmekteydi. Kulluk ve özgürlüğün zemin ve anlam bulduğu bu sözcük, adeta seçkin elçilerin parolası ya da kilit kavramı konumundaydı. Bir olan Yüce Allah'a iman, “Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz...” {Fatiha, 5) formunda ifadesini bulan O'nun dışında her şeye kulluğu red, bu sözcüğün oturduğu ana zemindi. İşte bu zemin üzerine kurulan inanç sisteminin adı “İslâm”, 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cü NDEM 


bağlıları da “Mümin” ya da “Müslüman” olarak isimlendirilmekteydi. Şüphesiz iman, her müminin dünyasında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki iman, bir müminin olmazsa olmazlarındandır. İşte hayatımızda önemli bir yere sahip olan komşuluğu böylesine önemli bir eksende okumaya ve değerlendirmeye çalışacağız. Tabii bu değerlendirmemizin zeminini, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin, “Komşusu şerrinden emin olmayan kimse (iman etmiş olmaz).” (Buhari, Edeb, 29: Müslim, İmân, 73) hadisi teşkil edecektir. 


Çeşitli yeteneklerle donatılan insan, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum hâlinde yaşamaya mecburdur. Çünkü o, ihtiyaçlarını bireysel olarak karşılama istidadına sahip değildir. 
Çoğu yazar ve bilim adamı tarafından onun sosyal bir varlık olarak nitelendirilmesi bu gerçeğin formüle edilmiş şekli olsa gerek, Aslında evrene ve onun gizemlerle dolu içeriğine şöyle bir göz atıldığında toplu halde yaşamanın sadece insana özgü olmadığı aynı familyaya mensup diğer canlıların da toplu halde yaşadıkları görülür. Belki de bu muhteşem birliktelik, ilâhi bir planlama kodu ya da yönlendirme modunun varlığının tabii yansıması şeklinde açıklanabilir. İnanan bir insan için böylesi bir kabul hiç de zor değildir. Zira mümin, evrendeki ya da kozmik sistemdeki hiçbir şeyin tesadüfi olmadığı inancındadır ki, doğru ve makul olan da budur. Şüphesiz her varlığın yaratılışında, bir hikmet/ler mevcuttur. Çoğu bilim ve düşünce adamının değişik vesilelerle dile qetirdiği qibi inanan insanın, inkar edene nispetle daha az delile ihtiyacı vardır. 
Daha öz bir deyişle inkâr, inanmaktan çok daha zordur. İşte her familyada olduğu gibi insanlardan müteşekkil toplumlarda da inanç, sosyal ve kültürel yapı her ne olursa olsun, bir arada yaşamanın insana yüklediği, dini, ahlâki ve hukuki birtakim sorumluluklar vardır. Hangi zeminden neşet ederse etsin her sorumluluğun ifasının, bireysel ve toplumsal bazda bir kazanım ya da maslahat, ihlalin- de ise zarar ya da daha eskilerin deyimiyle mefsedet söz konusudur. 

İmtihan alanı olarak nitelendirilen dünya hayatında insan, hemen her an sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorunlar, kişisel gayret, imkân ve yeteneklerle aşılamayabilir. İşte bu noktada, farklı imkân ve yetenekleri bir arada barındıran topluma olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Ailemiz ve akrabalarımızdan sonra problemlerimizin çözümünde yardımına başvurabileceğimiz en yakın dostlarımız, şüphesiz komşularımızdır. Komşu; genellikle birbirine yakin meskenlerde yaşayan kişilerin ve ailelerin her birini ifade eder. Ayrıca aralarında meslek, iş yeri, arazi v.b. 
yönlerden yakınlık bulunanlar hakkında da kullanılmaktadır. 
Yüce Kitabımız Kur'an-i Kerim'de komşuluk anlamına gelen “car” kelimesi terim anlamıyla bir ayette iki defa tekrar edilmiştir. (Nisa, 36) Sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşular oluşturduğundan her din ve kültürde komşuluk ilişkilerine dair kurallar yer almaktadir. (Bkz. Çağırıcı, Mustafa, “Komşuluk“, DİA) 


İslam dininde komşu hakları genel olarak kul hakları veya insan hakları ekseninde ele alınır ve bu haklarla ilgili emir ve yasaklar komşuluk ilişkilerinin şekillenmesinde önemli bir yer tutar. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin hemen arkasından sıralanan ahlâki emir- 


$ 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ler silsilesinde ana babaya qüzellikle davranmaktan sonra komşuya iyiliğin yer alması dikkat çekicidir. (Çağıncı, “Komşuluk”, plaj İslâm bilginleri tarafından komşuluğun sınırlarını tespit çerçevesinde yapılan yorumlar bir tarafa burada örf ya da geleneğin, asıl belirleyici unsur olduğu söylenebilir. Buna göre komşu kavramının içeriği ya da neliği, hemen her milletin ya da toplumun örfünün şekillenmesinde etkin olan kültürel kodlara göre belirlenir veya tespit edilir. 
Bu tespit, İslâm'ın komşuluk ya da insana davranış biçiminin belirlenmesinde o kadar da önem arz etmez. Tabii bunu söylerken komşuluk gereği özel ilkeler ve haklar olduğunu göz ardı edemeyiz. Şu kadar var ki, genel olarak insana davranış biçimleri açısından bakıldığında dinimize göre, her insana onun saygınlığına halel getirmeyecek, 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onun hak ve hukukunu ihlal etmeyecek bir tutum sergilemenin gereği üzerinde hassasiyetle durulduğu görülür. Allah'a ve O'nun dinine gönülden bağlarımış kimseye “Mümin” kelimesinin kullanılması da zaten bu tür bir yaklaşıma zemin hazırlamaktadır. Kavramsal açıdan mümin malum olduğu üzere, inanç ve kulluğunda, eylem ve söylemin- de, bireyler ve Yüce Mevlâ açısından “emin, güvenilir, sadık, samimi” kimsedir. Peygamberimizin de "Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir...” (Buhari, İmam, 4-5, Rikâk 26; Müslim, İman, ö4- 
65) buyurması, bir müminin ana niteliğini dile qetirmesi açısından dikkat çekicidir. Hadis ekseninde düşünüldüğünde mümin, diğer insanların kendisinden eylem ve söylem nitelikli her türlü zarar veya mefsedetten uzak olduğu şahsiyettir. Do- 


layısıyla müminin kormşuluktan öte genel olarak diğer insanlarla ilişkileri, “güzel geçim, insani ilişkiler” zeminine oturtulmuştur. Yaşantımızda kaçınılmaz bir gerçek olan komşuluk da öncelikle bu zemine oturmalıdır. 
Şüphesiz ahlâki erdemlere sahip, insani değerlere saygılı, başkalarının haklarını, namus ve şerefini en az kendi hakları, namus ve şerefi kadar kutsal ve dokunulmaz kabul eden güvenilir, dürüst komşu, dünya hayatının önde gelen nimetlerindendir. İnsanın, sevincini paylaşabileceği, keder ve üzüntüsüne ortak görebileceği komşularının olması gerçekten büyük bir bahtiyarlıktır. Zira iyi bir komşu, yerine göre şefkatine muhtaç olduğumuz annemizdir, yönlendirmelerine her dem ihtiyaç duyduğumuz babamızdır, kendisiyle huzur bulduğumuz evladimizdir. Hayatın bir realitesi 





olarak en yakınımız olan evladımızdan, anne babamızdan, yakınlarımızdan, yurdumuzdan uzak düşmekteyiz. Böylesi bir durumda anne-babalar, bütün ümitlerini bağladıkları evladından önce hemen yanı başında komşusunu bulmakta, evlat da anne-babasından önce yaşadığı yerde komşusuna müracaat etmektedir. Bütün bunlar, komşunun ve komşuluğun hayatımızda ne derece önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 
Bu itibarla, geçimsiz, güven vermeyen, ahlâki erdemlerden yoksun bir komşu, hemen hiçbirimiz tarafından arzulanmaz. 


İslam dini, fert ve toplum olarak hayatımızın hemen her kesiti ile ilqili hayat ve fazilet yüklü ilke ve mesajlar içermektedir. Hayatımızın vazqeçilmez bir parçası olan komşuluk üzerinde dinimiz, hassasiyetle dur- 


Birbirimizin derdini dert edinmediğimiz, huzur ve mutluluğumuzu umursamadığımız günümüzde, mesajları ile paylaşımı, feragat ve diğerkâmlığı, komşularla iyi ilişkiler kurmayı imanımızla temellendiren, 'Ben'i "Biz" yapan dinimizin, rahmet kaynaklı çağrılarına kulak vermekle yetinmeyip, onları hayatımıza yansıt- 


mak durumundayız. 


muş ve komşuluk ilişkilerine dair hayati prensipler getirmiştir. 
Kur'an-i Kerim'de, “Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın...” (Nisa, 36) ayeti, Yüce Yaratan'a kullukla beraber başta ana-baba olmak üzere toplumun diğer kesimleriyle birlikte komşularımızla da iyi ilişkiler kurulmasını bir görev olarak vurgulamaktadır. Bu bakimdan komşuya iyilik etmek, sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, ondan gelebilecek bazı sıkıntılara sabredebilmek, onları olgunlukla karşılamak dinimizin gereğidir. 
Sözleri ve örnek yaşantısıyla bizlere hayat veren, insanlık ve kulluk bilincimizi güçlendiren Sevgili Peygamberimizin, “Cebrail komşuya (iyilik konusunda) O kadar çok tavsiyede bulunuyordu ki, ben komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.” (Buhari, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140-141), “Kim Allah'a ve Resülüne iman ediyorsa, komşusuna iyilikte bu-İunsun...” (Müslim, İman, 77), “Ey Ebü Zerl Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını qözetl” (Müslim, Birr, 142), “Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin...” (Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman 74, 75) hadisleri, zihin ve gönüllerimizde yer etmelidir. 
Rahmet Peygamberi (s.a.s.) bir hadislerinde de üç kere; “Vallahi iman etmiş olmaz...” buyurdu. “Kim Ey Allah elçisi? denildi. 
O da “Komşusu şerrinden emin 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olmayan kimse (iman etmiş olmaz).” (Buhari, Edeb, 29; Müslim, İman, 73) şeklinde cevap verdi. 
Bu hadis temelli düşünüldüğünde, canı, namusu, mali gibi hususlarda komşusunun güvenini kazanamamış bir kimsenin, kamil/ideal anlamda bir mümin olamayacağı söylenebilir. Buna göre komşusunun malına, namusuna göz diken, onun kaybında varlığı, hüznünde süruru bulan kimselerin, haleti ruhiyelerini/günül dünyalarını bu hadis ekseninde bir daha dikkatlice ve ciddiyetle okumaları qerekmektedir, Başkalarına güven vermeyen diğer insanlardan da güven içinde olamayacaktır. 
Oysa mümin, inandığı Yüce Yaratıcının, dışa yansıyan söz ve davranışlar şöyle dursun kalpten geçenleri, bakışların arkasında hangi anlamlarını yüklü olduğunu gayet iyi bildiği inancındadır. Bu inancın temelini, “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mümin, 19) ayeti teşkil etmektedir. Müminler, kadın-erkek namuslarını korumak durumundadır. Namus olgusu, cinsiyet odaklı ve cinsiyete göre değer kazanan bir kavram değildir. Namusur korunuşu, sadece kişinin kendi namusuna başkaları tarafından verilecek zararın önlenmesi ile değil aynı zamanda başkalarının namusuna zarar verecek eylemlerden de uzak durmakla olur. 
Zira Kur'an'da, “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. 
Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakırısınlar, ırzlarını korusunlar...” 
(Nur, 30) buyurularak, kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın namusun korunması emredilmektedir. İşte genelde diğer insanların özelde de komşularımızın namusunu bu ölçütler çerçevesinde görmemiz gerekmektedir. 

Dini ve kültürel değerlerimizden uzaklaşmamızın sonucu birbirimizle ilişkilerimizin zayıflayıp hatta kaybolma noktasına geldiği çağımızda kalabalıklar içinde gün geçtikçe yalnızlaştığımız bir gerçek. Komşularımız ve akrabalarımız ve diğer insanlarla ilişkilerimiz daha da zayıflıyor. Kendimizin dışındaki insanlari ve onların problemlerini gün geçtikçe umursamaz oluyoruz. Huzuru, sevinci, üzüntüyü, varlığı, yokluğu bireysel bazda yaşamaya doğru hızla ilerliyoruz. Oysa problemler, üzüntüler paylaşıldıkça hafifler, aynı şekilde sevinçler de paylaşıldıkça daha bir anlam kazanır, Ahlakımız, ticaretimiz, sanatımız, dinlenme ve eğlence kültürümüz, insani ve komşuluk ilişkilerimiz gittikçe yozlaşmaktadır. 
Babanın, evladından, evladın aile ocağından, komşunun kormşudan kaçmaya çalıştığını üzüntüyle müşahede etinekteyiz. 
Halimizi soracak, bir nebze olsun dertlerimizi paylaşacak babaları, evlatları, komşu ve dostları her zaman ararız. Derya içinde susuzluk çekmek misali, kalabalıklar içinde yalnız kalmak ne kadar da acıdır. Birbirimizin derdini dert edinmediğimiz, huzur ve mutluluğumuzu umursamadığımız günümüzde, mesajları ile paylaşımı, feragat ve diğerkâmlığı, komşularla iyi ilişkiler kurmayı imanımızla temellendiren, “Ben”i “Biz” yapan dinimizin, rahmet kaynaklı çağrilarına kulak vermekle yetinmeyip onları hayatımıza yansıtmak durumundayız. 
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Islâm Mlüründe 


Komşulu 


İslâm kültüründe komşuluğa verilen önem ve değer çok büyüktür. Bunu anlamak için, ayetlerde, hadislerde ve çoğu bu iki kaynaktan aldığı ilhamla oluşmuş atasözlerimizde “komşuluk” hakkında söylenenlere bakmak yeter. İlqili ayetlere ve atasözlerine baktığımızda gerçekten arada çok benzerlik ve yakınlık görülmektedir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.), “Devamlı oturacağınız yerde kötü komşu sahibi olmaktan Allah'a sığının. Çünkü insanların geçici olarak oturduğu yerdeki komşu bir müddet sonra değişir, (fakat devamlı oturduğunuz yerdeki komşu öyle değil).” (Nesai, İstiaze, 44; Müsned, 2/346) ve “Evden önce komşu bulun, yola çıkmadan önce de yol arkadaşınızı bulun.” (Heysemi, Mecmau"”z-Zevaid, 8/164) buyurmuş: atalarımız da insanın bir yere yerleşeceği ve bir mesken tutacağı zaman komşu seçmenin önemine dikkat çekerek, “Ev alma, komşu al”, “Yoldan önce arkadaşı, evden önce komşuyu seç”, “Ev yapacaksan komşuyu seçmeden himini yani temelini atma” 


demişler ve “Komşun iyi yerin kötü, dur bekle, yerin iyi komşun kötü bırak git. Dişin ağrırsa çek çıkar, komşun kötü ise kaç kurtar” diyerek, kötü komşunun ne kadar ağır bir yük olduğunu ifade etmişler. Yine atala- 


Ozellikle büyük şehirlerde apartman hayatı insanları, komşuluk ilişkilerini en güzel bir şekilde yürütme konusunda zora sokmaktadır. Çünkü artık evler yan yana değil üst üste ve komşuluk hakları daha da artmış ve zorlaşmıştır. Elbette bunun asıl suçlusu apartmanlar deği, yanı başındaki komşusunun kiminaen derdinden, sevincinden ve hatta ölümün- 

en habersiz bir şekilde bireysel yaşama yolunu seçmiş insanlardır. 


rımız, iyi komşunun akrabadan hayırlı olduğuna dikkat çekerek, “Alim komşu, cahil babadan yeğdir”, “Komşuluk kardeşlikten ileridir”, “Yakın komşu, hayırsız hısımdan yeğdir” ve “Yakın (hayırlı) komşu hayırsız akrabadan iyidir” derken Hz. Peygamber(s.a.s.Yin “İyi / salih-dindar komşu, kişinin iyi bahtındandır” (Müsned, 3/407) hadisini bir bakıma açıklamıştır. Peygamberimiz, arkadaşlarından Ebu Zer (r.a.)'e “Bir çorların dayanışması, medeniyet ve gelişmesi de iyi ve sağlıklıdır; o toplumda mutluluk ve 


huzur vardır. 


ba/bir yemek pişirdiğin zaman, suyunu çok kat ve sonra komşu- na da ondan yedir.” (Müslim, Birr, 
142) buyurmuş, atalarımız da buna paralel olarak, “Komşuda pişer bize de düşer” demişler. 
Hz. Peygamber (s.a.s.) bir gün, “Kim söyleyeceğim şu tavsiyeleri alır ve onlara göre davranır, yahut davranacak kimseye bunları öğretir?" diye sordu. 
Ebu Hureyre (r.a.), “Ey Allah'ın peygamberi, ben!” dedi. Bunun üzerine peygamberimiz, Ebu Hureyre'nin ellerini tuttu ve şu beş tavsiyede bulundu: “1) Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmaktan sakın ki insanların en ağabeydi olasın, 2) Allah'ın sana nasib ettiklerine razı ol / kanaat et ki insanların (gönlüj en zenginlerinden olasın; 3) Komşuna iyilik et/iyi davran ki, mümin (müslim) olasın; 4) Kendin için istediğini diğer insanlar için iste ki Müslüman olasın; 5) Çok gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.” (Tirmizi, Zühd, 2: İbn Mace, 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zühd, 24). Görüldüğü gibi bu hadis-i şerifte komşuluk haklarına riayet direk iman ile irtibatlandırılmış. Bir başka hadisi-i şerifte, “Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna karşı hayırhiyi olandır.” (Tirmizi, Birr, 28) buyurulurken de iyi komşunun Cenab-ı Allah katında değerli olduğu anlatılmıştır. 


Komşuluk haklarına dikkat etmenin İslamın genel prensiplerinden olduğunda şüphe yoktur. Nitekim İslâm'ın ilk yıllarında müşriklerin eziyet ve işkencelerinden kaçıp Habeşistan"a hicret eden Müslüman qrubun reisi Cafer b. Ebi Talib, bir soru üzerine kral Necaşi'ye cahiliye ile İslam arasındaki farkları anlatırken, akrabalık bağlarını kopanp komşuluk haklarına riayet etmemeyi cahiliye düneminin, akrabalık ve komşuluk haklarına riayet etmeyi de İslâm'ın bariz özelliklerinden biri olarak saymaktadır (Müsned, 1/201). 


Hz. Peygamber'in komşulukla ilgili hadislerine baktığımızda bu kültürü oluşturan ve komşuluğu milli zihnimizde çok önemli konuma yükselten İslâm'ın temel öğretilerini görüyoruz. Bu konuda çok önemli mesajlar taşıyan bir rivayete göre, Peygamberimizin arkadaşlarından Abdullah b. Amr (r.a.)'ın evinde bir koyun kesilmişti. O ailesine “Bunun etinden Yahudi komşularımıza verdiniz mi, Yahudi komşularımıza verdiniz mi?” dedikten sonra şöyle dedi. 
“Peygamberimizin şunu söylediğini işittim: “Cebrail komşu (ve komşuluk hakkı) konusunda o kadar çok tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya mirascı kılacak sandım.” (Buhari, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141:Tirmizi, Birr, 28; İbn Mace, Edeb, 4) Bu hadis-i şerit, komşuluk haklarının önemini ortaya koyduğu gibi, bizimle aynı inancı paylaşsın paylaşmasın, haklarını gözetmek açısından komşularımız arasında ayırım yapmamamız gerektiğini de göstermektedir. Hadislerde Müslümanın Yahudi, Hristiyan ve benzeri gayrimüslim komşularına sadaka vermeleri, hastalandıklarında ziyaretlerine gitmeleri, öldüklerinde başsağlığı- na gitmeleri, mallarina, canları- na, namuslarına kötü gözle bakmamaları, dini görevlerini engellememeleri tavsiye edilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de müminlere yönelik emir ve tavsiyelerin yer aldığı bir dizi ayette (Nisa, 29- 
36) sonunda, aile eğitiminde genel bir ilmihal olarak temel alınması gereken güzel ahlâk konusuna geçilerek öncelikle şu on görev emrediliyor: 1) Allah'a ibadet ve kulluk edip, O'na hiçbir şeyi ortak koşmadan ihlâs ile ibadet etmek. 2) Anaya babaya iyi ve güzel bir şekilde davranmak, 3) Akrabaya iyi ve güzel bir şekilde davranmak. 4) Yetimlere iyi ve güzel bir şekilde 


davranmak. 5) Fakirlere iyi ve güzel bir şekilde davranmak, 6) Yakın komşuya iyi ve güzel bir şekilde, 7) Uzak komşuya iyi ve güzel bir şekilde davranmak. 8) Yanındaki arkadaşa iyi ve güzel bir şekilde davranmak ki bu, öğrenimde, işte, sanaat ve yolculuk gibi herhangi güzel bir işte beraber bulunan arkadaş ve yoldaş demektir. Bu anlam kadın ile kocayı da kapsar. 9) Yoldan gelen misafire, veya genel olarak misafire iyi ve güzel bir şekilde davranmak. 10) El altında bulunanlara iyi ve güzel bir şekilde davranmak (Nisa, 36) (Elmalıli, 2/1354) Bugün bu son madde- ye işçileri de katmak gerek. 

Burada altı ve yedinci emirler ve bunların sıralamadaki yeri İslâm'da komşuluğun önemini ve akraba, yetim, fakirden sonra, fakat arkadaş önce olduğunu göstermektedir. Genelde müfessirlerimiz “yakın komşu” evi yakın oları veya akrabadan olan komşu”; “uzak komşu” da, ya evi uzak olan veya akrabadan olmayan, ya da Müslüman olmayan komşu olarak yorumlamuışlardır. 


Sıhhati tartışmalı olan bir rivayete göre Hz. Peygamber (5.a.s.) sağ, sol, ön ve arka yünlere işaret ederek, “Komşuluk hakkı, böyle her yönde kırk eve kadar uzanır.” (Heysemi, 8/168) demiş, buna binaen de genelde alimlerimiz, bir evin dört yönden kırk eve kadar komşularının haklarına öncelikle riayet etmeleri gerektiğini söylemişlerdir. 
Bir mahallede, hatta bir belde- de oturan insanların birbirinin komşusu sayılması gerektiğini söyleyenler varsa da, günümüzde apartmanların ve gökdelenlerin hakim olduğu şehirlerimiz- de bu pratik olarak zor görülmektedir. Bu yüzden kaç eve kadar komşuluk görevimiz olduğu sorusu, çoğu âlimce, her toplumun kendi geleneğine gö- 


re belirlenecek bir konu olarak görülmüştür. (Alüsi, v, 29) 

Muaviye b. Hayda (r.a.) nın, "Ey Allah'ın Elçisi! Komşumun benim üzerimdeki hakları nelerdir?" şeklindeki sorusuna, Hz. 
Peygamber'in verdiği şu cevap, komşuluk görevlerimizi özetlemektedir: “aj Hastalanırsa, ziyaretine gidersin, b) Vefat ederse, cenazesine katılırsın, c) Ödünç bir şey isterse, verirsin, d) Bir şeye muhtaç olursa, ihtiyacına yardımcı olursun, e) Bir nimete kavuşursa, bir hayra ulaşırsa, tebrik eder, sevincini paylaşırsın, f) Başına bir felâket gelirse, teselli edersin, q) Evinin duvarıni-çatısını onun evinden yüksek yapmazsın, böylece onun rüzgârını/manzarasını kesmezsin, h) Tencerenin /ocağının dumanı ile ona eziyet etmezsin veya hiç olmazsa o pişirdiğinderi ona da biraz verirsin.” (Heysemi, 8/165, Taberani'den...) 


Benzeri birçok hadisten hareketle bunlara ilaveten şunlar da komşuluk görevleri arasında sayılmıştır: Karşılaştığı zaman güler yüz ve tatlı dil ile selâmlaşmak, hâl hatır sormak; zararsız kusurlarını örtbas etmek; gizli hallerini araştırmamak; yapmış olduğu davetlere icabet etmek; özellikle bayramlarda ve müsait zamanlarda ziyaret etmek; komşusunun elinde olanlara göz dikmemek, haset etmemek; komşusu evinde olmadığı veya uzun bir seyahate çıktığı zaman evine ve ev halkına göz kulak olmak, korumak, varsa ihtiyaçlarını gidermek; evini, dükkanını, bağ, tarla ve arsasını satarken önce komşusuna teklif etmek (Müsned, Iv, 388, 390, Tirmizi, "Ahkam", 31, 32); komşusu İçin zararlı olan, düşmanlık yapan kişilere satmamak... 

Hadislerde komşuya kötülük etmemek komşuluk haklarından sayıldığı gibi, komşusunun kötülüklerine, huysuzluklarına, sıkıntılarına katlanmak da sevap vaat edilen davranışlardan kabul edilmiştir. (Heysemi, 8/171) 

Bugünün şehir hayatı komşulukta yeni görevler getirmiştir. Meselâ apartmanlarda aidatların ödenmesi, ortak kullanım alanları, televizyon ve müzik aletlerinin sesi gibi konular bu açıdan dikkat edilmesi gereken hususlardır. Fakat ne var ki artan komşuluk hak ve görevlerine paralel olarak insanların bu konudaki duyarlılıkları gün geçtikce azalmakta, komşuluk hakları, diğer birçok konu gibi ihlal edilmekte ve artık yeterince önemsenmemektedir. 
Özellikle büyük şehirlerde apartman hayatı insanları komşuluk ilişkilerini en güzel bir şekilde yürütme konusunda zora sokmaktadır. Çünkü artık evler yan yana değil üst üste ve komşuluk hakları daha da artmış ve zorlaşmıştır. Elbette bunun asıl suçlusu apartmanlar değil, yanı başındaki komşusunun kimliğinden, derdinden, sevincinden ve hatta ölümünden habersiz bir şekilde bireysel yaşama yolunu seçmiş insanlardır. Bu bireysellik, insanların omuzuna sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmadan taşımak gibi ağır bir yük yüklemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s,) de, sosyolojik bir gerçeğe işaret ederek, akrabalık bağlarının güçlü, güzel ahlâkın yaygın ve komşuluk ilişkilerinin güçlü olmasını memleketlerin bayındır ve ömürlerin uzun olmasının sebeplerinden sayarken (Müsned, 6/159), akrabalık bağlarının kopmasını ve komşuluk düzeninin bozulmasını, kıyametin ayak seslerinden biri olarak haber vermiştir. (Müsned, 2/162) Çünkü insanlar arası münasebetler iyi ise, o toplumların dayanışması, medeniyet ve gelişmesi de iyi ve sağlıklıdır; o toplumda mutluluk ve huzur vardır. 
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Bilindiği gibi sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşuluk ilişkileri teşkil etmektedir. 
Car, civar veya mücavir kelimeleriyle de ifade edilen komşuluk, genellikle birbirine yakın evler- de, bölgelerde ve coğrafyalarda yaşayan insanları kapsamaktadır. Bu halkanın çerçevesi, ya- 


komşuluk ve barış 





kından uzağa doğru genişleyip gitmektedir. Komşu aile, komsu köy, komşu vilayet ve komşu devlet gibi... Bu nedenle tarih boyunca komşu hakları, genel olarak kul hakları veya insan hakları bağlamında ele alınmıştır. Günümüzde insanların hak, ödev ve sorumluluklarını içine 





alan bu değerlerin ve kuralların tamamını, evrensel insan hakları olarak isimlendirmek mümkündür. Çünkü komşulukla ilqili hüküm ve davranışlar hem semavi dinlerde hem de pozitif hukukta yeterince yer almıştır. 
Dolayısıyla komşuluk ilişkilerinin; ister küçük ister büyük 





alanlarla ilgili olsun toplumun ve sosyal hayatın barışı üzerinde önemli bir yeri vardır. Zira dünya, küreselleşme sürecinde neredeyse bir köy kadar küçülmüştür. Dolayısıyla çağımızda bölge ve dünya barışının sağlanmasında fert ve aile komşuluğu kadar, milletlerin ve ülkelerin komşulukları da önem arz etmektedir. 


Semavi dinlerde komşuluk 


Öncelikle şunu hatırlatalım ki ilâhi dinlerin insanlığa getirdiği ortak değerlerden biri de komşuluk ilişkileridir. Bütün ilâhi dinler, fert ve toplumların birbirlerine karşı, komşuluk, yakinlik, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinden doğan hak ve ödevlerinin yerine getirilmesini tavsiye etmişlerdir. Bu vesile ile yeri gelmişken semavidinlerin komşuluk ilişkilerine yaklaşım tarzını özetlemekte yarar vardır. 

Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta, komşuların birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarından söz edilmiştir. (Çıkış: xx. 16, 17, xxı, 14, 18) Buna göre; Yahudi inancında önemli prensipleri içeren on emir arasında, “komşunu kendin gibi seveceksin” emri yer almaktadır. (Leviler; xu, is) Me var ki özellikle Talmud"un bazı fanatik yazarları yabancıların ve putperestlerin komşu sayılmaması ve onlara acınmaması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Hiristiyanlık”ta da komşuluk ilişkileri ünemsenmiştir. Matta (xxin.36-40) İncilinde; kişinin birinci aşamada; “Allah'ı bütün yüreği ile sevmesi, ikinci aşamada ise komşusunu kendisi gibi sevmesi” . yer almıştır. 
Ayrıca Hz. İsa, “Düşmanlarınızı sevin ve size eza edenlere dua edin.” 
si: 26, 157) 


Demiştir. (İslâm Ansiklopedi- 


İslâm dini ise; komşuluk iliş- 


kilerini; kul hakkı ve insan hakları bağlamında değerlendirmiştir. Bu nedenle Kur'an ve hadis metinlerinde komşu hakkına, karşılıklı görev, ilişki ve sorumluluklarına işaret edilmiştir. Nitekim Nisa suresinin 36. ayetinde, öncelikle Allah'a kulluk edilmesi ve O'na hiçbir şeyi ortak koşulmaması hatırlatıldıktarı sonra yakından uzağa doğru bir derecelendirme yapıldığını görüyoruz. Öncelik ve önem sırasına göre; ana - babaya, akrabaya, yetimlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanımızdaki arkadaşa, elimizin altındaki hizmetçilere 


yoksullara, yolcuya ve 


iyilik etmemiz ve onları koruma mız istenmektedir. Konumuzla ilgili olan komşuluk kavramı ise, belki de öneminden dolayı yakın ve uzak olmak üzere iki aşamalı dile getirilmiştir. Yakın komşu, evleri birbirlerine en yakin olanlar, uzak komşu, daha uzakta oturanlar şeklinde açıklandığı gibi, bunların ilkini Müslüman, ikincisini de qayrimüslim komşular şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. 


islâm bilginleri; inançlarına bakılmaksızın çevremizdeki ya-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Kin "deb er c olara yansıyacak ctir. 


bancıların da üzerimizde komsuluk haklarının bulunduğunu belirtmişlerdir, Tarih boyunca İslam ülkelerindeki uygulama da böyle olmuştur. Hatırlanacağı üzere Hz. Peygamber (5.a.5.) 
Mekkeli hemşerileri tarafından doğduğu yerden çıkarılmış olmasına rağmen onlara şefkatli davranmaya 





merhametli özen göstermiştir. Bu duygu ve davranışını, Mekke'nin fethi esnasında hareme sığınanları bağışlayarak bir kez daha tekrarlamıştır. Medine'de ise; ilk planda muhacir ve ensar arasında kardeşliği tesis etmiş, daha sonra da kademeli olarak çevrede bulunan Yahudi ve Hiristiyanlarla antlaşmalar yaparak barış ve huzurun temelini atmıştır. Böylece Medine'de teşkil edilen çekirdek site devletinde adli, mali, askeri, dini ve eğitimle ilgili ko- 


ve 
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Çağımızda bütün milletler, iletişim teknolojisi sayesinde birbirlerini daha yakından izleme ve tanıma imkanına sahiptirler. İstendiği taktirde, 


ırk, dil sosyal 


bölge ayırımı gözetilmeden her türlü yardımlaşma ve dayanışma imkanları 


devreye konulabilir. Samimi komşuluk ilişkileri geliştirilerek her türlü haksızlığın ve yanlışlığın 


üzerine gidilebilir. 


nuları da dikkate alarak sadece kendileri için değil, çevrede bulunan kabile ve kitap ehlinin haklarına da saygi gösterilmiştir, Kısa bir süre içinde kabile ve devlet başkanlarıyla bizzat görüşmek veya onlara birer elçi aracılığıyla mektuplar göndermek suretiyle komşuluk ilişkilerini canlı tutmaya çalışmıştır. 
Böylece Medine ve çevresindeki kabile ve grupların barış ve huzur içinde yaşamalarını sağlamıştır. 

Milletler arası komşuluk ve bariş 


İnsanların farklı dil, irk ve milletler halinde yaratılmış olması, ayrışmanın değil, birbirleriyle tanışmanın ve kaynaşmanın nedeni olarak algılanmalıdır. Çünkü toplumların ve milletlerin karşılıklı iyi niyet ve hoş görülü davranışları, sosyal hayata barış, huzur, qüven ve katma değer olarak yansıyacaktır. Bu yaklaşım tarzı, zamanla milletlerarası ilişkileri ve dünya barışını da olumlu etkileyecektir. Bu nedenle milletlerin birbirlerine karşı ikili ilişkileri ve davranışları önem arz etmektedir. Ne var ki modern çağımızda bile, bazen kişinin hayat hakkı ve sosyal güvencesi en çok kendi cinsi tarafından tehdit edilmektedir. Nimetlerin ve hakların paylaşımın- da da, yine egoizm duygusu ve şiddet rol oynamaktadır. Daha da tehlikelisi, makam, mevki ve üstünlük duygusu, şahsi çıkarlara alet edilmektedir. İktidar ve güç dengesi uğruna savaş ve şiddet bir araç olarak görülmektedir. Sonuçta barış adına (') kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırımı yapılmadan nice aile ve insan hayatı sona erdirilmektedir. 
Doğrusu bu tür çelişkilerin sıkça yaşandığı bir dünyada, güvenlik antlaşmalarından, insan haklarından, ülke ve dünya barışından, milletler arası komşuluk ve iyi ilişkilerin geliştirilmesinden söz etmek çok inandırıcı qelmiyor. Fakat bu olumsuz olaylara işaret ederken, karamsar bir tablo sergilemenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Tersine insanlar, istedikleri takdirde sosyal ilişkilerini daha iyi şartlarda sürdürebilirler. Çünkü zorluklar, yanlışlıklar ve haksızlıklar sürekli değildir. Her yokuşun bir inişi, her gecenin bir sabahı her darlığın da bir genişliği ve rahatlığı vardır. Yeter ki olayların üzerine inanç, azim, sabir ve kararlılıkla gidilsin. Hemen hatırlatalım ki şu ayetlerde azim ve kesin kararlılık, insanları başarıya ulaştıracak iki önemli prensip olarak kabul edilmiştir. “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz” (Abi İmran, 139) “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul.” (inşirah, 5-6) Esasen Kur'an-i Kerim, insanların asıllarının bir olduğunu haber vermektedir: “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır...” (Hucurat, 13) GÖrüldüğü gibi insanlar boylar, gruplar ve milletler halinde fark-İl yaratılmışlardır. Bu farklılık onların siyasi, kültürel, biyolojik, coğrafi vb. özelliklerine de yarısımaktadır. Onlara bu özellikle- 


re bağlı olarak ayrı kimlik sahibi olma ve bu kimlikle tanınma imkânı sağlanmıştır. Nitekim Kur'an da, farklı yaratılmaktan dolayı “kimlik edinme ve bu kimlikle tanınma ve tanışma” hikmetine önay verilmektedir. 
Ancak farklı sosyal ve etnik gruplara mensup olmanın üstünlük vesilesi olarak kullanılması doğru değildir. (Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir; V. 49) Buna göre ayetin ortaya koyduğu insanlık değeri ile milletlerarası ilişkiyi şöyle özetlemek mümkündür; Bütün insanlar bir erkek (Adem) ile bir kadından (Havva) yaratılmış, bunların birbirlerine eş olmalarından sonra doğum yoluyla insanlık vücuda gelmiş, üremiş ve çoğalmıştır. O halde bütün insanların aslı birdir. Hem kök hem biyolojik temel özellikleri aynıdır. Aralarında bir üstünlük veya aşağılık söz konusu olamaz, Her qrup kendi aralarında birleşme ve dayanışma hakkına sahiptir. Ancak bu hak- ki başka bir ferdin veya qrubun aleyhine kullanamaz. Fakat Allah katında en üstün olanların, O'nun buyruklarına en çok bağlı kalan, hata ve yanlışlara düşmekten sakınan kimseler olduğu açıklanmıştır. Ne var ki tarihin her döneminde insanların eşitlik ilkesini, faziletin soyda ve malda değil ahlâkta olduğu prensibini sindirmekte zorlanarlar olmuştur. Aslında bu mesaj, Hz. Peygamber (s.a.5.) 
tarafından veda hutbesinde şöyle açıklanmıştır: “Ey insanlar şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, Arab'ın başka ırka, başka irkin Arab'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza, dindarlık ve ahlâk üstünlüğü dışında bir üstünlüğü yoktur...” (Müsned, 411) 

İnsan hakları evrensel beyannamesi 


İnsan hakları evrensel be- 


İnsanların farklı dil, ırk ve milletler halinde yaratılmış olması, ayrışmanın değil, birbirleriyle tanışmanın ve kaynaşmanın nedeni olarak algılanmalıdır. 


yannamesinin içeriği, hürriyet, eşitlik, adalet ve kardeşlik kavramlarıyla gündeme gelmiştir. 
Nitekim 1789 yılında gerçekleşen Fransız ihtilâlinin 17 maddelik beyannamesi ile 1948 yılında kuruları Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Paris Kongresinde imza altına alınan 30 maddelik "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” hükümleri de benzer konuları içermektedir. Her iki beyannamede yer alan ortak ilkeler şunlardır: “İnsanların doğuştan eşitliği, insanın kanun önünde eşitliği, başkaların hürriyetine saygı, keyfe bağlı tutuklamaların yasaklanması, sanığın suçluluğunun, resmen tasdik edilinceye kadar suçsuz sayılması, mülkiyet hukukunun kabulü, düşünce ve fikir hürriyeti, devlet görevlerinin herkese açık olması” gibi konulardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin şu maddeleri de benzer konular üzerine inşa edilmiştir; “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. (Madde: 1) Herkes irk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir aki- de veya içtimai, menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin beyannamede ilan olunan bütün haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. (Madde: 2/a) Hiç 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kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kirici cezalara ve muamelelere tabi tutulamaz. 
(Madde: 5)” 


insanlık ailesinin bütün üyeleri, çağın nimetlerinden ve ewrensel değerlerinden yararlanmaya layıktırlar. Topluluklar arasında düşünce ayrılıklarının olması, Allah'ın yasası gereğidir. 
“Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna onlar ihtilafa devam edeceklerdir.” (Hud, v18) Gerçekten insanlar zekâ, düşünce ve yetenek bakımından farklı yaratılmışlardır. Ancak aralarında düşünce ayrılıklarının olması düşmanlığa değil; tersine onları rekabete ve ilerlemeye sevk etmelidir. Çağımızda bütün milletler, iletişim teknolojisi sayesinde birbirlerini daha yakından izleme ve tanıma imkânına sahiptirler. İstendiği taktirde, ırk, dil, bölge ayırımı gözetilmeden her türlü sosyal yardımlaşma ve dayanışma imkânları devreye konulabilir. Samimi komşuluk ilişkileri geliştirilerek her türlü haksızlığın ve yanlışlığın üzerine gidilebilir. Açlık çeken ve beslenme imkânı olmayan bütün bölgelere yardımcı olunabilir. Sağlık ve eğitim yardımları gönderilebilir. İşte insanlık ve komşuluk adına bu sorumluluğu üstlenecek hükümetlere, yöneticilere, iş adamaları- na, din adamlarına, basın ve yayın kuruluşlarına görevler düşmektedir. Unutmayalım ki bütün insanlar aynı kökten, aynı atalardan gelen ve aynı gemide bulunan kardeş ve akraba topluluklarıdır. Asıl görevleri adaleti gözetleyerek, hayırda ve iyilikte yardımlaşmaktır. Yoksa öteki- ne haksızlık etmek, kin ve düşmanlıkta birleşmek ve haddi aşmak değildir. 
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Bireysel huzurumuz ve mutluluğumuzun yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliğimiz için de önem taşıyan komşuluk ilişkilerindeki kan kaybını durdurmak için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Biraz özveri biraz da gayretle iyi komşuluğu masal olmaktan kurtarabilir, yaşanmaya değer bir çevrenin mimarları olabiliriz. 


komşuluk 





Günümüz insanını tedirgin edici bir şekilde yakın çevresindeki insanlardan yalıtılmış bir ortamda yaşamayı tercih ettiği görülmektedir. İnsanın toplumsal bir varlık olmasıyla örtüşmeyen bu durum köklü değerlerimizden oları komşuluğun özellikle büyük şehirlerde yavaş yavaş tarihe gömülmekte olduğu endişesini yoğun bir şekilde hissetmemize neden olmaktadır. Zygmunt Bauman'ını küreselleşmenin toplumsal sonuçlarını değerlendirdiği eserindeki şu satırlar, bazılarımızın komşuluk ilişkilerini özetliyorsa komşuluk adına bir şeyler yapmanın vakti gelmiş demektir: “Çağımızın megapollerinde başlıca hayatta kalma stratejisi birliktelik değil, sakınma ve ayrılmadır. Artık komşuları sevme ya da onlardan nefret etme sorunu kalmamıştır. Komşuları kendinden uzak tutma bu ikilemin icabına bakacak ve seçim yapmayı gereksiz kılacak; sevme ve nefret etme arasında bir tercih yapılmasını gerektiren durumlardan sakınmamızı sağlayacaklır.” (Ayqmunt Bauman, Küreselleşme/ Toplumsal 





Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İst. 1999, s. 
38) 


Teknolojik gelişmelere paralel olarak yükselen hayat stardartları niceliği iyileştirirken niteliği âdeta bozmaktadır. Kolaylaşan ve birbirimize mekânsal olarak yakınlaşan hayatımızda komşularımıza daha çok zaman ayırabilmemiz gerekirken komşuluk ilişkilerinde görülen kötü- ye gidiş kaygı vericidir. Bugün, kim oldukları konusunda hiçbir fikir sahibi olmadığımız insanlarla aynı çatı altında, yan yana ya da karşılıklı dairelerde oturabiliyor, bu durumu sorun etmeden yaşayabiliyoruz. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” öğretisini kabullenmiş bir toplum olarak komşumuzun açlığı tokluğu bir yana adını bile bilmiyoruz. 

İngiltere'de bir sigorta şirketinin komşuluk ilişkileriyle ilgili geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı bir araştırmanın sonucu “İngilizlerin yarısı komşularının adını bilmiyor” başlığı altında yayınlarımıştır. Ülkemizde kaçımızın komşunun adını bilmediği- ne dair bir istatistik yok ama büyük şehirlerde bu rakamın azımsanmayacak büyüklükte olması muhtemel görünüyor. İngiltere'de komşuluğu değerlendiren bir diğer yazıda ise; son iki yılda sigorta şirketleri ile ev güvenliği- ne yönelik şirketlerin komşuluk ilişkileri hakkında birçok araştırma yaptığının altı çizilerek, bu araştırmaların herkesin birbirini tanıdığı bir yerde yaşamanın, alınacak bütün qüvenlik önlemlerinden daha etkili olduğu anlayışını kabul ettirmeye yönelik olduğu ifade edilmektedir. 

Kuşkusuz hepimiz için güvenlik, özellikle de yuvamızın güvenliği birinci sırada gelmektedir. Her birimiz ekonomik imkanlarımız elverdiği ölçüde gü- 


venlik için ne qerekiyorsa evimize kazandırmakta ya da güvenlik sorununu çözmüş görünen mekânlara taşınmaktayız. Oysa yatırımımızı insani ilişkilere değil de sadece teknolojiye yapmak güvenlik sorunumuzu çözmeyecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi; güvenliğin başta gelen teminatı iyi komşuluk. ilişkileridir. 
Ancak sırf güvenlik amaçlı birbirimizi tanımak ve iyi ilişkiler kurmaya çalışmak, çağımızın çıkar ve menfaat esasına dayalı ilişkilerine bir halka daha eklenmesinden öte bir anlam taşımayacaktır, 

© halde komşuluk ilişkilerini gerçek anlamda nasıl canlandırabilir ya da var olan ilişkilerimizi nasıl daha anlamlı kılabiliriz? 
Bu sorunun cevabı kültürümüzde saklıdır. Tarih boyunca insanımız komşuya iyi davranmanın ilahi bir emir olduğu (Bkz. Nisa, 
36) bilinciyle, din ve mezhep aynmi yapmaksızın yakın ve uzak komşularla nasıl iyi ilişkiler kurulabileceğinin örneklerini sergilemiştir. O örneklerin yeniden yaygınlaşması, o insanların davranışlarına yön veren değerlerin anlaşılıp yaşatılmasına bağlıdır. 


Tüm beşeri münasebetlerimizin olduğu gibi komşuluk ilişkilerimizin de sağlıklı olabilmesi için birinci şart, komşularımıza herhangi bir şekilde zarar vermemek için azami gayret sarf etmektir. Apartman hayatı birbirimize eziyet etmememizi zorlaştırsa da, yapabileceğimiz şeyler yok değil: Örneğin olabildiğince az gürültülü ev aletleri kullanmak, gürültülü ev aletlerini insanların dinlenmek için evde bulunduğu saatlerde çalıştırmamak, özellikle geceleri radyo, televizyon gibi aletlerin sesini mümkün olduğu kadar az açmak, kendi evimizi temizleyeceğiz diye komşumuzun evinin 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kirlenmesine neden olmamak v.b... Bunları komşumuzun şerrinden emin olmak için değil de; kendimizi komşumuzun yerine koyarak, empatik düşünmek suretiyle yapabiliyorsak iyi bir komşuluğun önündeki en önemli engeli kaldırdık demektir. 

Bir ilişkiden söz edebilmemiz için doğal olarak birbirimizi tanımamız gerekir. Bu nedenle komşularımızla aramızda kuracağımız köprüde ilk adım selâm vermektir: “Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size bir şey göstereyim mi ki; onu yaptığınız zaman birbirinizi sevmiş olursunuz, Aranızda selâmı yayınız.” (Müslim, İman, 93) hadisinde de ifade edildiği üzere aramızda sevgi bağlarının oluşması selâma bağlıdır. Ancak selâm vermekle, selâm vermiş gibi yapmayı birbirinden ayırmak lazımdır. Selamlaşmak “Günaydın” ya da “İyi akşamlar” ifadeleriyle sınırlı kalmama-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Apartman sakinleri birbirlerinin isimlerini zillerden ya da kapı üzerinden öğrenmemeli, bizzat tanışmak suretiyle bilmelidirler. Giderek azalmakta olan yeni tasinan komşulara 'noş geldin ziyaretleri yaşatılmalı, zamansızlık gibi bahaneler ileri sürülmemelidir. 


lıdır. Apartmanda karşılaştığımiz zamanlarda bazen insanların yüzüne bile bakmadan söylediğimiz bu sözler, komşuluk ilişkilerinde herhangi bir ilerleme sağlamak için yetersiz kalmaktadır. İnsanlara isimleriyle hitap ederek samimi bir şekilde hal ve hatırlarını sorabiliyorsak gerçekten selâm veriyoruz demektir. Apartman sakinleri birbirlerinin isimlerini zillerden ya da kapı üzerinden öğrenmemeli, bizzat tanışmak suretiyle bilmelidirler. Giderek azalmakta olan yeni taşınan komşulara 'hoş geldin ziyaretleri" yaşatılmalı, zamansızlık qibi bahaneler ileri sürülmemelidir. 

Samimi bir tanışma ve devamında qelecek olan içtenlikli selamlaşmalar iyi bir komşuluk için çok ünemli olmakla beraber sadece bir başlangıçtır. Selamlaşmanın aramıza atacağı sevgi tohumları karşılıklı iyi davranışlarla yeşerip büyüyecektir. 

Karşılıklı ziyaretler olmadan komşularla ilişkilerimizi geliştirmek mümkün olmayacaktır. Kadın erkek ailedeki tüm yetişkinlerin çalışıyor olması komşu ziyaretlerinde enqelleyici bir unsur olarak gözüküyorsa da, haf- 


tanın yoğun olmayan bir gününün akşamı ya da hafta sonunun bir bölümü istenildiği takdirde bu ziyaretlere uyqun hale getirilebilir. Ziyaretler için davet beklemek yerine davet etmek daha yerinde bir davranış olacaktır. Apartmanımızda ilişkiler arada görünmeyen bir duvar varmış gibi bir görünüm arz ediyorsa davetimize icabet istediğimiz gibi olmayabilir. Ama zamanlamayla ilgili bir sorun yoksa mutlaka birileri gelecektir. 

Ziyaret esnasında Türk örf ve adetlerine uyqun olarak gücümüz ve zamanımız elverdiğince yapacağımız ikramların komşularımızla muhabbetimizin derinleşmesine katkısı yadsınamaz. 
Ne de olsa bir acı kahvenin kırk yıl hatırından bahsedildiği bir toplumun bireyleriyiz. Bu bağlamda önemli gün ve gecelerde özenerek yaptığımız aşure ve helvaları ayrım yapmaksızın tüm komşularımıza dağıtma geleneğini yaşatmalı, bu vesileyle bazı komşularımızın hal ve hatırlarını kapıdan da olsa öğrenmeliyiz. Ancak muttali olduğumuz sıkıntıları dedikodu malzemesi yapmaktan kaçınmalı, hafifletebilme yönünde çaba sarf etmeliyiz. Komşularımızın davetlerine icabetin, hastalandıklarında ziyaretin, sıkıntılarını aşmada onlara yardımcı olmanın üzerimize tahakkuk eden haklar olduğunun bilinciyle davrandığımızda sorun kalmamış demektir. 

Görüldüğü üzere bireysel huzurumuz ve mutluluğumuzun yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliğimiz için de önem taşıyan komşuluk ilişkilerindeki kan kaybını durdurmak için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Biraz özveri biraz da gayretle iyi komşuluğu masal olmaktan kurtarabilir, yaşanmaya değer bir çevrenin mimarları olabiliriz. 


komşu komşunun 


kor”una muhtaçtır 


Kadim şehirler değişti, Modern kentlere bıraktı yerini. Mahalle yok oldu. Sitelere terk etti yerini. Devasa bloklar, mahalleyi dümdüz edip yerine yeni bir yaşama biçimi getirdi. Sokak yok oldu. Sokaktan geçen süt, simit, patatessoğan, şalgam ve boza satıcıları modem sitelerin kale kapısı gibi portallerindeki “nizami- ye" görevlilerine takıldı, unufak oldu. 

Sokaklarda akşarnüstü tatlı bir telaş qözlenmiyor artık. 
Mahallenin sıcaklığı, komşuluk ilişkileri yitip gitti. Sanki o eski zaman ağır ağır çekildi ve yerine modern zamanlar denilen tuhaf, ele avuca gelmez, akıl almaz, kalbe gönle sığmaz bir yaratık geldi. 

Modernleşmenin küresel bir "bela" olduğunda hemfikir olanlar, bu yeni yaşama tarzi- nın “komşuluk” denilen ve akrabalık, dindaşlık ve giderek insanlık ilişkilerini de berheva ettiğini, söylüyorlar. Söyleniyor ya, bunun “siteler"de de, 


"bilmem ne kentler'de de sürmesini, yeniden kurulması gerektiğini de belirtiyorlar, ama bunun o eski mahalle ve sokakların, cumbalı, ahşap, taş, kerpiç evlerin, hayatlı, avlulu, 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Sadık Yalsızuçanlar 


Cenazesi olan ev üç gün yemek pişirmezdi eskiden, Komşular gelir ve cenazenin asıl sahipliğini yapar, yıkar, kefenler, yasin ve mevlit okur, yermek yapar, oluyu defneder, çay demler, taziye ziyaretlerini kabul eder ve hane sahibinin acısını hafifletirdi. 


çeşmeli, çınarlı, dutlu, ceviz ağaçlı yapıların olmadığı, beton ve metal yığınları arasında insanlarını telâşla, sevgisiz, şefkatsiz, diğergamlıktan uzak, asık suratla, birbirlerini potansiyel düşman ve tehlike görürcesine dolaştıkları, koşuşturdukları bu yeni hayatta bunun nasıl oluşacağını bilemiyorlar. 
Bu belirsizlik ve kaos, yeni hayatın, modern zamanların ne denli belalı bir süreç olduğunu apaçık gösteriyor. 

Komşuluk sihriyet ve din bağı gibi, beraberinde bir “hukuk” getiriyordu. 
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Hani “komşusu aç iken tok yatan bizden değil'di, ‘komşu komşunun külüne muhtaç'tı, “ev alma komşu al'dı, “komşusunun kendisinden razı olmadığı kişi hakiki manada iman etmiş olmaz'dı, "İslam ahlâkı komşuluk hukukunu gözetmeyen için geçerli değil'di... Bu değerler, yeni hayatla birlikte âdeta buharlaşıverdi. 








SUÇ olduğu kadar, yeniden, sıcak, samimi, ihlaslı, has sbi bir kom: $ K ağı kurmanın, KOMŞ suluk huzuru qerçe əştirmenin, | qayiri. b iSu sahibi olmanın, komşuluk borcunu eda etmenin, bu hu- | 

kuku qözetmenin ve yaşatmanın, böylece hakiki bir insanlık du rumuna bu geçici dunyada tanıklık etmenin de neredeyse im: kansızlaştığı bir süreçten geçiyoruz. 


Buharlaşan sadece bu olsa. Komşu kavramı da gündelik sözlüğümüzden sessizce çekiliverdi. 

Bu sessizliğin hayra alâmet olmadığı kesin. 

Komşu, anne, baba, teyze, eş, kardeş, çocuk, hala, dayı, amca, din kardeşi, mümin yoldaşı, yol arkadaşı gibi bir şeydi) aslında. 

Adına dünya denilen ve bir gölgelikte birkaç saat konaklamaktan ibaret olan, bir oyun bir oyalanma biçiminde nitelenen bu iki günlük yaşamda, varoluşun ağır baskısının bir ölçüde paylaşıldığı komşuluk serinliği yok artık. 

Komşuda pişer bize de düşer sözü de nisyana gömüldü. 

Cenazesi olan ev üç gün yemek pişirmezdi eskiden. Komşular gelir ve cenazenin asıl sahipliğini yapar, yıkar, kefenler, yasin ve mevlit okur, yemek yapar, ölüyü defneder, çay demler, taziye ziyaretlerini kabul eder ve hane sahibinin acısını hafifletirdi. 

Düğün, nişan, kına olduğunda, komşular toplanır, hediyeler getirilir, tiritler, pilavlar pişirilir, kına yakılır, nişan takılır, gelin annesinin yollama ağıtları paylaşılır, düğün evinin telâşı birlikte kotarilir, iş usulca yoluna koyulurdu. 

Asker uğurlayan annenin gönlündeki sızıyı komşular paylaşır, asker karşılamanın coşkusuna ortak olurdu. 

Sünnet düğünlerinde lokum ve kızılcık şerbetini, bisküviyi, “oldu da bitti maşallah” nakaratını komşular birlikte havalandırırdı. 

Dertler, acılar ve neşeler, komşularla birlikte hafifler ve büyürdü. 

şimdilerde, modern zamanlarda bu ilişkiler ağı yerini yeni bir network'a, bu hayatın mantığını kurgulayanların zihniyetine paralel olarak, bambaşka bir şeye terk etti, 

Bunu adlandırmak çok güç. 

Güç olduğu kadar, yeniden, sıcak, samimi, ihlâslı, hasbi bir komşuluk ağı kurmanın, komşuluk huzuru gerçekleştirmenin, hayırlı komşu sahibi olmanın, komşuluk borcunu eda etmenin, bu hukuku gözetmenin ve yaşatmanın, böylece hakiki bir insanlık durumuna bu geçici dünyada tanıklık etmenin de neredeyse imkânsızlaştığı bir süreçten geçiyoruz. 

Buna rağmen umutlarımızı yitirmenin bir anlamı yok. 
Varsın gayr-i insani bir mimari ve projeyle kurgulanmış o tuhaf 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sitelerde yaşayalım, birbirimizle asansörde karşılaşıp selâm verip vermemekte tereddüt edelim, ağır poşetleri güçlükle taşıyan komşumuzu görüp yolumuzu değiştirelim, arabasını park ederken arabamıza çarpacak, çizecek diye hasmane bakalım, her şeye, bütün bunlara rağmen, yine de umitvar olmalıyiz. 

Aslolan gönül ise, gönülde yatan o tükenmez muhabbet ise, mekânın elverişsizliği ya da başka nedenler, bizi, yine de yanı başımızda geceyi aç geçiren komşumuzu tespit edip ona sıcak bir çorba pişirerek gönlünü almaktarı alıkoymamalı. 

Cenaze olduğunda yine koşalım, düğüne katılıp sevinçleri paylaşalım, zekât, sadaka vb infaklarımızla güç durumda olan komşularımıza yardım edelim. 
























İrfan semasının büyük yıldızlarından Ahmed Rıfai hazretleri gibi, evimize konuk geldiğinde, ona ikram edecek hiçbir şeyimiz yok ise, komşularımızın kapısını çalıp, konuğumuz için yiyecek isteyelim. 

Kimsesizlere, çaresizlere, dul ve yetimlere, açlara, biilaçlara, yaşlılara ve hastalara koşalim. Kendisi hasta iken bile hastalarını hizmetini terk etmeyen Hz. Seyyid gibi, biz de diğergamlığımızı her şeye rağmen sürdürmeye çalışalım. 

Bela umumidir ve gidişat tersine çevrilemezdir. Lakin Hüseyin Nasr'ın dediği gibi, bu sürecin çekim kutbu tersine çevrilebilir. 

Bunu gerçekleştirmenin yegane yolu ise, “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir nidasıdır. 

Bu çağrı yüreğimizin en gizli köşelerini titrettikçe umut var demektir. 

Komşusunun kendisinden emin ve razı olmadığı bir insanın asla gerçek anlamda iman etmiş olamayacağını düşünelim. 

Komşu komşunun koruna muhtaçtır. 

İçimizdeki komşuluk ateşini yeniden yakmak için de... 
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İB pin-püşüNcE-YORUM — 


Prof. Dr. M. Şevki Aydın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 






Kur'an 
Kursunda 


Öğretilecek 


Dini Bilginin Niteliği 


Kuran ve sünnetin ruhuyla bağdaştıramadığı, ve bugünün insanına sunmakta zorlanacağı, savunmaktan aciz kalacağı bilgileri asla öğretime konu etmemelidir. Kulaktan dolma bilgilerle din öğretmeye asla kalkışmmamalıdır. Dahası, her okuduğu ayet mealini bile böyle bir yaklaşımla değerlendirmeden nakletmemeli; mealin doğru verilip verilmediğini araştırmalıdır. 
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Bir önceki yazıda (“K.Kursunda Ne Öğretilir?", Diyanet Aylık Dergi, Ekim, 2006) Kur'an Kurslarında isteyenlere Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okumayı öğretme, ezberletme yanında İslâm dininin imanı, ibadet, ahlâk esaslarına ilişkin temel bilgilerin öğretildiği ve Hz. Peyamber'in hayatının, güzel ahlâkının tanıtıldığı belirtilmişti. Bu yazıda, sözü edilen bu dini bilginin niteliği- ne kısaca işaret edilecektir. 

Ciddi bir bilgi kargaşasıyla, başka bir ifadeyle tam bir bilgi kirlenmesiyle karşı karşıya olan günümüz insanının, İslâm dininin iman, ibadet, ahlâk esasları, evrensel değerleri ve bu dinin aziz Peygamber'i hakkında zihinsel bir berraklığa kavuşması için sağlıklı bir bilgi alanı oluşturmak, zorunlu ve öncelikli bir konu olarak görülmektedir. İşte bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemi örtâ- ya çıkmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, yasada belirtilen “din konusunda toplumu aydınlatma” görevini yerine getirirken temel kaynak- 


lara dayalı ve bugünün Müslümanının hayatıyla irtibatlandırılarak, qüncelleştirilmiş sahih bilgiyi üretip sunmaya çalışmakla yükümlüdür. 

Başkanlık, temel kaynaklara dayalı sahih dini bilgiyi üretmekle yükümlüdür; çünkü, din adına ortaya atılan yanlış bilgiler insanların hayatını aydınlatmak şöyle dursun onların hayatını karartmaktadır. Din iki ağzı keskin bıçak gibidir. Sahih bilgi- ye dayandırıldığı müddetçe, insanların kendisiyle ve çevresiyle barışık, daha mutlu, huzurlu, başarılı... yaşamalarına ve günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlayan temel kaynak işlevi görmektedir. Yanlış bilgilere alet edildiğinde ise olumsuz yönde etkili olmakta, insanları bir takım boş inançlarla oyalayarak perişan edebilmektedir. 

Bu durum şu gerçekliğe işaret etmektedir: Dinin ne olduğu çok önemlidir; ama o dinin nasıl anlaşıldığı, hangi zihniyet içinde algılandığı ondan daha da önemlidir. İnsanlığın yararı- 


na ilkeleri ortaya koyan bir din, yanlış anlaşılarak onlara zıt yönde etkili hale getirilebilir. Kullanıcının elinde bu dinin, çok farklı işlevleri olabilir. Nitekim tarihte olduğu gibi bugün de dünyanın her tarafında görülen harplerin, çatışmaların, terör hareketlerinin vb. arkasında büyük ölçüde bu yanlış din anlayışlarının yattığı söylenebilir. 

Bu bakımdan Başkanlık, temel kaynaklardan elde edilen dini bilginin güncelleştirilerek din ile hayat arasında dinamik bir bağın kurulmasına çalışmaktadır. Bu yapıldığı takdirde din, bugünün insanının ihtiyaçlarını karşılayıcı nitelikleriyle ortaya çıkabilir. İnsanların günlük hayatlarıyla, onların kültürleriyle bütünleşerek somutlaştırılamayan bir din, inananların hayatında yerini alamaz; dolayısıyla etkili, işlevsel olamaz. Zira bu tür dinsel bilgi, kullanılabilirliği/ uygulanabilirliği olmayan bilgidir ve bu, insanların ilgisini çekmez; onunla ilgilenme ihtiyacı duyulmaz. 

Dinin ilkeleri/ değerleri, beşeri yorumla insanların hayatına 


girebilir. Her insan, anlama/kav- rama düzeyine göre, başka bir deyişle, kültürel birikiminin elverdiği kadarıyla dini anlayabilir, onu yorumlayabilir ve kendisini kuşatan kültürel şartlara, geleneklere göre onu somutlaştınp hayatıyla bütünleştirebilir. 

Bu demektir ki, her dini yorum, o yorumu yapanın kapasitesiyle, onu kuşatan kültürel bağlamla sınırlıdır. Bu beşeri boyut sürekli değişeceğine qöre, bu çerçevede oluşan dini yorumlar da değişmeye açıktır. 
Dün için uygun düşen yorum, bugün için uygun olmayabilir. 
Dünün din anlayışını, dini yorumlarını aynen bugüne aktarmak, tarihi bugüne taşımaya kalkışmaktır ki, bu imkansızla uğraşmak demektir; tarih tekrar ettirilemez. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an ve sünneti bugünün şartlarında yeniden anlama, yorumlama ve nasil uygulamaya konacağına yönelik bilgiler üretme sorumluluğunu taşımaktadır. Zira, böylesi bir yaklaşımla Başkanlık, bugünün açık/çoğulcu demokratik toplumunda yaşayan Müslümanın günlük hayatında elinden tutacak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayarak onun daha uyumlu, huzurlu, mutlu, başarılı yaşamasına katkı sağlayacak bir aktüel dindarlığı oluşturmayı başarabilecektir. 

Kur'an ve sünnet eksenli dini bilgi üretirken, şüphesiz onbeş asırlık, Kur'an'ı anlama, yorumlama ve uygulama geleneği görmezlikten de gelinemez. Bu gelenekten yararlanılır. Yararlanma, bu geleneği tabulaştırmaya asla kalkışmaksızın, bilimsel eleştirel bir anlayışla onu doğru okuyup anlamlandırmayı, ne olduğunu nesnel biçimde ortaya koyup değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bugün Kur'an ve sünneti yeniden anlama, yorumlama hususunda tarihsel birikimden yararlanırken aynı zamanda modern hayat ve insanlığın ortak birikimi de göz ardı edilmemektedir. Bunlar birlikte değerlendirilerek, yaşanabilir, hayattan kopuk olmayan bir dindarlık anlayışı oluşturulacaktır. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı, ürettiği bilgileri mutlaklaştırıp hiç kimseye dayatmaz; onların hem benimsenmesini hem de uygulanmasını insanların özgür tercihlerine bırakır. Onların eleştirel bir yaklaşımla sorgularnmasının, onlar üzerinde düşünüp değerlendirmeler yapmanın önünü açık tutar. Başkalarının yorumlarının eleştiriye açık olduğu kadar bunların da açık olduğunu düşünür. Çünkü gerçekte dini bilgi, eleştiriye, tartışmaya açık tutularak, alternatifler oluşturmanın yolu açılarak geliştirilebilir. Kur'an'ın Müslümanlardan istediği de budur. 

Böyle bir yaklaşım, Kur'an ve sünnet üzerinde düşünüp dindarlık anlayışında derinleşmenin önünü açmaya katkı sağlayacak; dolayısıyla körü körüne inanmayi, dindarlık adına bağnazlaşmayı önleyecektir. Bu ise, bugünün çoğulcu/demokratik toplumunun müslümanını yetiştirebilmenin, dinin demokrat zemin üzerinde sağlıklı biçimde hayata geçirilebilmesinin olmazsa olmaz şartıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “din konusunda toplumu aydınlatma” görevini yerine getirdiği önemli bir kurum olan Kur'an Kursu, işte böylesine bir bilgiyi öğretim konusu yapıp aktüel dindarlığı insanımıza sunmakla yükümlüdür. Bu sorumluluk, onun sunacağı dini bilgi konusunda sor derece hassas davranmasını, ince eleyip sık dokumasını gerektirmektedir. 

Bu bağlamda, Kur'an Kursu öğreticisi, sözgelimi, hadis diye önüne çikan her sözü hemen nakletmeye kalkışamaz. Onu Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirmek, bugünün insanına sunduğunda karşılaşacağı muhtemel soruları bu çerçevede cevaplayıp cevaplayamayacağını, onu savunup savunamayacağını hesaba katmak zorundadır. Kitaplarda, özellikle qeçmişe ait olanlarda okuduğu bilqileri de hemen öğretmeye kalkışmamalıdır. Onları da eleştirel bir yaklaşımla sorgulayıp değerlendirmekle, ayıklamakla, güncelleştirmekle... yükümlüdür. Kur'an ve sünnetin ruhuyla bağdaştıramadığı, ve bugünün insanına sunmakta zorlanacağı, savunmaktan aciz kalacağı bilgileri asla öğretime konu etmemelidir. Kulaktan dolma bilgilerle din öğretmeye asla kalkışmamalıdır. Dahası, her okuduğu ayet mealini bile böyle bir yaklaşımla değerlendirmeden nakletmemeli; mealin doğru verilip verilmediğini araştırmalıdır. 

Böyle bir bilinçle hareket etmeyen Kur'an Kursu (öğreticisi), İslâm'ın aydınlık yüzünü ortaya koyma adına, onun insanlığa hayat veren (Enfal, 24)) değerlerini, ters yüz ederek onların hayatını karartan konuma düşürebilir ki, bu vebalin altından kalkılamaz. 

2004-2005 öğretim yılında uygulamaya konulan yeni Kur'an Kursu programlarında bu anlayış, açık seçik görülmektedir. 
Meselâ, uzun süreli Kur'an Kursu Programı'nda amaçlar arasında şunlar da yer almaktadır: 


“7. Kur'an'ı mealinden okuma alışkanlığı kazanabilmelerini ve ondan yaşanan hayata ilişkin prensipler çıkarabilmelerini gerçekleştirmek... 


9. Kültürler arası etkileşimin hızlandığı günümüzde, barış kültürünün geliştirilmesi ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında İslam dininin değerlerini yorumlayarak katkıda bulunabilmelerine yardımcı olmak.” (Bk. 5.3) 


Aynı Proqramın “Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Uyulması Gereken İlkeler” başlığı altında da bu anlayışı pekiştiren ve yol güsteren ifadeler yer almaktadır: 

“1. Eğitim-öğretim süreci boyunca lâiklik ilkesi göz önünde bulundurulacak, din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğü ile çelişen etkinliklere yer verilmeyecektir... 

3. Öğretim programı aracılığıyla öğrenenlere kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler gerçek yaşamda yetişkinin ihtiyaçlarıyla örtüşmelidir... 

5. İslâm'ı anlama, yorumlama ve uygulama geleneğindeki farklılıkların birer ayrışma unsuru olmadığı, aksine zenginlik olduğu fark ettirilecektir...” (5.4) 

“16. Öğrenenlerin öğretim ortamı dışından getirdikleri yanlış ve eksik dini bilgi ve anlayışlar, pedagojik bir yaklaşımla ele alınarak düzeltilecektir... 

19. Kur'an öğretiminde, Türkçe mealinden okuma alışkanlığının kazandırılması üzerinde önemle durulacak, Kur'an'ı Arapça metinden okumanın değeri yanında Türkçe mealinden okumanın de önemi vurgulanacaktır. 

21. Konuların işlenmesinde ve örneklerin belirlenmesinde imkanlar ölçüsünde Kur'an-ı Kerim ve güvenilir hadisler kullanılmalı, öğretim materyalleri içinde Kur'ani olanlarla tarihsel ola- nın ayırt edilmesine özen gösterilmelidir. Toplumda yaşanan dinin tanımlanması ve açıklanmıasında Kur'an kaynaklı yaşantılar ile örf, âdet, gelenek ve kültürel etkileşim kaynaklı olanlar açıklanmalıdır.” (5.5) 

KAYNAKLAR, 


DİB, Kur'anı Kursları Öğretim Progra- mi (Yüzünden Okuyanlar İçin), Ankara, 
2004. 


z DİN-DÜŞÜNCE-YORUM İN 


Prof. Dr. M. Saim Yeprem Diyanet İşleri girly Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Marmara Universitesi Nöhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 





İslâm'ın 
Kök Hücreye 
Bakışı 


Değerli katılımcılar, 

Saygıdeğer tertip heyetinin tesbit edip yazmam için bana tevdi ettiği “İslâmın Kök Hücreye Bakışı” başlıklı tebliğ metnimin, “ilahiyatçıların her alanda söz söyledikleri iddialarının” medyada alabildiğine tartışıldığı bir ortamda hazırlanmasının ve sunulmasının zorluğunun farkında olarak söze başlıyorum. Bu yüzden Kök Hücre Konulu bir Tıp Kongresinde uzmanlarının huzurunda özel alanlarının sınırlarına tecavüz etmeme hassasiyeti içinde, bir ilahiyatçının bakması gereken açıya sadık kalarak sunumuma devam edeceğim. 






Dinler ve Kök Hücre Paneli'nde “İslâm'ın Kök Hücreye Bakışı” başlığı altındaki bir tebliğde, doğrudan konuya girmeden önce, “İslâm'ın Bakışı”nın ne anlam ifade ettiği üzerinde durmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, vahiy ile gelmiş bir din olan İslâm'ın ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hz. Peygamber 23 yıl süren vahiy alma sürecinde, peyderpey gelen ayetleri her tebliğ edişinde, gerek duyuldukça açıklamalarda bulunmuş, anlaşılmasında güçlük çekilen kısımları tafsilen izah etmiştir. Kur'an ayetleri nüzul zamanında bizzat Peygamber tarafından vahiy katiplerine yazdırıldığı halde, hadisler çok sonraları derlenerek kaleme alınmaya başlanmış ve böylece, ayetleri açıklayan hadisler de hazırlanan kitap ve mecmualar içinde, diğerleriyle birlikte yer almıştır. 

Gerek Kur'an ayetlerinin ve gerekse hadislerin dili o günkü ilk muhataplarının kullandığı Arap Dili idi. Bunu bizzat Kur'an-ı Kerim müteaddit ayetlerde açıkça belirtmektedir. “Biz onu Arapça bir metin olarak indirdik ki, aklınızı kullanarak belki onu kavrayıp özümlersiniz.” (Yusuf, 2; ayrıca bk. Tâhâ, 113; Zümer, 28...) 


* Bu metin, K.T.Ü tarafindan 6-9 Eylül 2006 tarihleri arasında dürenlenen 2. Ulusal Kök Hücre Kongresinde tebliğ olarak sunulmuştur, 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Tabiidir ki zamanında kullanılmakta olan Arap Dili ile gönderilen Kur'an metni, o tarihteki bölge sakinlerinin bildiği, anladığı kavramları içeriyordu. Çünkü Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderdiği kitapta onlara, bilmedikleri, arılamadıkları kavramlarla hitap etmesi düşünülemezdi. Evrenselliğin başlangıç noktasının böylece anlaşılır olması gerekirdi. Nitekim Allah, Kur'an'ın bir Evrensel Hidayet Kitabı olduğunu birçok ayette belirtmektedir. 


Kur'an'ın evrensel bir hidayet kitabı olma özelliğinden dolayıdır ki, akademik, bilimsel va- 


İster laboratuar ortamında olsun, isterse ana rahminde bulunsun, 

kök hücre elde etmek maksadıyla embriyonun itlafına olumlu bakmak mümkün değildir. 





OG OVANET AYLIK DERGİ KASIM 2006 


sıftaki bir kitabın, kuru ifadeli, sistematik yapısından farklı olarak, konuşma dilinin hakim olduğu, edebi yönleri dorukta bir üslüp taşıdığı açıkça görülmektedir. Bazı ayetlerde, tarihi, coğrafi, astronomik, biyolojik, arkeolojik, fiziki, hukuki, iktisadi vb... konulara, tarih, yer, isim, formül vs. bulunmaksızın, genel hatlarıyla değinilmekte, misaller verilmekte, o günkü muhatabın bildiği kavramlar üzerinden evrensel mesajlara yönlendirilmekte ve düşünüp ibret almalari istenmektedir. 

Bu sebepledir ki bugünkü bilgilerimizin gözlüğü ile bakıldığında, pozitif bilimlerin ilgilendiği konuları çağrıştıran ve bu alanlarla ilgili olduğu intibaını veren bazı ayetlerden hareketle, bunların o bilim dallarına ait bilimsel gerçekleri işaret ettiği sonucuna ulaşmak, tefsir başta olmak üzere ilahiyat ilimleriyle meşgul olan ilim adamlarının önemli bir kısmına göre, isabetli bir yaklaşım değildir. 

Her ne kadar, bugün olduğu gibi tarihte de, zaman zaman, bilimsel tefsir gibi isimlerle anılabilecek tarzdaki çabalar olmuşsa da, özellikle, geçmişteki bu bilimsel yorumların birçoklarının, gününün genel-geçer bilgileri değiştikten sonra, sadece tarihi hatıra olarak kaldıkları bir gerçektir. Bu gerçek, günümüzde sürdürülen benzer anlayışta- ki çalışmalar için de muhtemel sonuçtur. 

Nitekim kök hücre konusunda da, güncel bilgilerimiz açısından bakıldığında, Kur'an'da bizatihi kök hücre olarak, yahut kök hücre uygulamaları olarak, hatta klorlama olarak, algılanabilecek birçok ayet görülecektir. 
Ne var ki bu ayetlerle ilgili kimi yorumlar İslâm alimlerinin çoğunluğunun uygun görmediği 


İH DiN-DüşüNcE-YORUM 


bir yorum biçimi olan zorlama yorumlardır. Bizim de tercih ettiğimiz tefsir metodu açısından münasip olmadığı için bunlara temas etmeyeceğiz. 

Kanaatimizce kutsal metinlerin, tarihi şartları içinde yorumlanması zarureti, sadece Kur'anı Kerim için değil, bütün kutsal kitaplar için de qeçerlidir. 

“İslamın Baki" kavramı, ana kaynak olan Kur'an-ı Kerim'de o konudaki ayetlerde yer alan, buna ilâveten ayetler--hadisler formülünde bulunan görüş anlamına kullanılıyarsa, yukarıda da ifade ettiğimiz esaslar dahilinde bu husus, metinlerle sınırlıdır. Ve tabiidir ki, bilimde, teknikte, günlük hayatta ortaya çıkan yeni konular hakkında ayet ve hadise rastlamak mümkün değildir. Zorlama yorumlarla, batıni tefsirlerle, hemen hemen her seferinde ayetleri, - geliş sebepleri (sebeb-i nüzulleri) dahil - bağlamından kopararak ve Arap dilinin özelliklerini göz ardı ederek, bu konuları herhangi bir ayetle ilişkilendirmek isabetli ve bilimsel bir yaklaşım değildir. 

İslâm âlimlerinin tarih boyunca ortaya koydukları görüşlerle yetinerek “İslâmın Bakışı” nın tespiti de, yaşayan, evrensel bir din için, kanaatimizce, güncel bir görüş ortaya koymaktan uzaktır. Bu yaklaşım ancak tarihteki “İslâm âlimlerinin bakışı” olur ki değeri, kuşkusuz, tarihi değerdir. 

“İslâmın Bakışı” tabirinden, “Müslümanların Bakışı” kasdediliyorsa bu durumda, dünyada yaşayan Müslüman toplulukların tarihi, coğrafi, demografik, siyasi, mezhebi... çeşitlilikleri kadar farklı bakış açıları tesbit edilebilecektir ki, bu durumda, uzun bir sosyolojik alan çalışmasına ihtiyaç vardır. 
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Kanaatimizce “Kök Hücre” konulu bir tıp kongresinde “İslamın Kök Hücreye Bakışı” denince, bu bakış doğrudan Kur'an ayetlerinde bulunamayacağına göre, Kur'an'ın bütününden çıkarılan “İslamın Temel Prensipleri Açısından Kök Hücre Çalışmaları” şeklinde ele alınarak mütalâa edilmesi en uygun yaklaşımdır. 

Kur'an-ı Kerim'de beş ayrı surede, insan yaratılışından bahsedilirken, bir kalıp hâlinde “min nefsin vahidetin (insanları tek bir nefisten — canlı öz - den ve eşini de aynı özden yarattı) şeklindeki ifadeler yer almaktadır. Burada, ihtiva ettiği çeşitli birçok anlam içinde, bugünkü anlayışla kök hücre olarak da yorumlanması mümkün olan “nefs” kelimesinin, ayetlerin içinde, vurgulanan asıl unsur olmadığı, metinlerin tamamı okunduğu zaman açıkça görülecektir.” (“Ey insanlar, sizi tek bir nefisten (canlı öz) yaratan, aynı özden de eşini var edip ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbınıza sayqılı davranın, Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah"tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetlemektedir.” 
(Misa, 1) 

“Sizi bir tek nefisten (canlı öz) yaratıp üreten O'dur. Sizin için bir süre kalma ve geçici olarak bulunma yerleri de yaratmıştır, Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılarıyla açıkladık.” 
(En'âm, 98) 

“Sizi bir tek nefisten (canlı öz) yaratan, aynı özden de yanında huzur bulması için eşini yaratan O'dur. Eşine yaklaşınca eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir süre taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca Rabları Allah'a, "Bize kusursuz bir çocuk verirsen elbette 


şükredenlerden oluruz” diye dua ettiler,” (A'râf, 189) 


“Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi, (O'nun için) tek bir nefsin (canlı özün) yaratılması ve diriltilmesi) gibidir: Şüphe yok ki Allah, her şeyi işiten, her şeyi görendir.” (Lokman, 
28) 


“O sizi tek bir nefisten (canlı öz) yarattı. Sonra da aynı özden eşini var etti. Sizin için hayvanlardan sekiz çift meydana getirdi, Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli aşamalardan geçirerek yaratmaktadır. İşte bu, hükümranlik sadece kendisine ait olan Rabbiniz Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl olur da O'ndan döndürülürsünüz?” 
Zümer, 6) 

Burada dikkatin yoğunlaştırılması gereken nokta Kur'an'a göre insanoğlunun erkek ve dişi bir çift olarak her ikisinin de ortak bir canlı özden yaratılmış olduğu ve diğer insanların da bunlardan bildiğimiz şekilde üretildiği gerçeği karşısında, insanların toplum ve fert olarak Allah'a karşı saygılı ve birbirlerine karşı da anlayışlı ve şefkatli davranmaları gerektiğinin vurgulanmakta olmasıdır. Bunun yanında, yaratma ve kainata tasarruf etme konusunda, Allah'ın tek hakim ve yaratıcı warlik olduğu, müteaddit ayetlerde önemle hatırlatılmaktadır. (Zümer, 62) “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve yalnız O'dur her şeyin yönünü ve sonucunu belirleme gücüne sahip olan.” (Zümer, 62) 

Nitekim laboratuarlarda bizim yaptığımız iş, gerekli materyalleri ve şartları hazırlayıp start verdikten sonra yaratılışın başlamasını ve nasıl gerçekleştiğini sabırla bekleyip gözlemlemektir. Bilimsel gerçeklere işaret ettiği şeklinde yorumlanan ayetle- 








Kök hücrelerin genetik yapısı üzerindeki çalışmalar amansız hastalıkların tedavisine imkân verecek şekilde yürütülüp bu maksatla uygulandığı takdirde, evrensel nitelikte, etik ve moral değerler açısından ve tabiidir ki islâm açısından da, teşvik edilecek nitelikte faaliyetler olmakla birlikte, son derece tehlikeli uygulamalara da yol açabileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır. 
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rin tamamında aynı espri hakimdir. 

Bu durumda 2. Kongresini yapmakta olduğumuz Kök Hücre çalışmaları acaba “İslamın Temel Prensipleri Açısından”, “Nefsi ve nesli muhafaza” ilkeleri bağlamında Allah'ın yaratmasina, fıtrata bir müdahale olarak değerlendirilebilir mi? 

Kök hücre, genetik kopyalama, IVF, PGD vb, çalışmalarda dini endişeleri olan çevrelerin ileri sürdükleri ilk hususlardan biri budur. Biz de bu nokta üzerinde kısaca durmak istiyoruz . 

Sorunun cevabına geçmeden önce, Kur'an-ı Kerim'in pozitif bilim çalışmalarına nasıl baktığına bir başka açıdan göz atmakta fayda vardır. Örnek olarak Göşiye suresinin 17. ve devamı ayetler ele alınabilir. Bu ayetler okunduğu zaman görülecektir ki her biri pozitif bilimlerin konusu olan biyolojik olaylar dahil tabiat olaylarının ve bu arada yaratma işleminin nasıl gerçekleştiğinin o incelenmesi emredilmektedir. “Peki, (o yeniden dirilmeyi inkar edenler) bakmazlar mı, yağmur yüklü bulutlara, (veya develere) (ve görmezler mi) nasıl yaratılmış onlar?” 

“Ve (bakmazlar mı) göğe, nasıl yükseltilmiş?” 

“Ve dağlara, nasıl sağlamca dikilmiş?” 

“Ve toprağa, nasıl yayılmış?” 

“İşte böyle, (ey Peygamber,) onlara öğüt ver; senin görevin yalnız öğüt vermektir” 

“Sen onları (inanmaya) zorlayamazsın. (Gâşiye, 17-22) 

Buna dayanarak rahatça söyleyebiliriz ki, başta kök hücre çalışmaları olmak üzere klonlama, IVF, PGD vb. çalışmalar, bilimsel araştırmalar olarak, Allah'ın “keyfe” (nasıl) sorusu ile yaratma fiilinin keyfiyetine yönlendirdiği araştırma ve inceleme kapsamında mütalâa edilebilir. O halde, İslamın bu çalışmaları engellemesi söz konusu olmadığı gibi, bir faydayı elde etme (celb- i menfaat), bir zararı önleme tdef-i mazarrat) hedefine matuf olarak, desteklediğini söylemek, gerçeği ifade etmektir. 

Ancak bilimsel araştırmalar tamamlanıp uygulama safhası- na geçildiği zaman durum değişmekte, zincirleme rezervler koyma gereği ortaya çıkmaktadır. 

İşte kök hücre çalışmaları acaba “İslâmın temel prensipleri açısından", “Nefsi ve nesli muhafaza” ilkeleri bağlamında, Allah'ın yaratmasına, fıtrata bir müdahale olarak değerlendirilebilir mi?” sorusu bu noktada gündeme gelecektir. Bu çalışmalar, bozulan bir dengeyi yeniden sağlamak, bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek gibi yüce maksatlar için kullanıldığı takdirde elbette bu müdahale İslâmın da desteklediği ve tavsiye ettiği bir müdahale olarak kabul edilmelidir. Kur'an'da “sahhara leküm" “Yeryüzünde var olanı her şeyi ve koyduğu (fiziki) yasalara uyarak denizde seyreden gemileri size boyun eğdirenin Allah olduğunu görmüyor musun? Ve gök cisimlerini, kendi izni olmadıkça yeryüzüne düşmemeleri için, yerlerinde, yörüngelerinde tutan(ın O olduğunu görmüyor musun?) Gerçekten de Allah insanlara karşi çok acıyıp esirgeyen, çok şefkat gösterendir.” (Hacc, 65) “O her şeyi sizin emrinize ve yararlarımanıza boyun eğdirdi” kelimesi ile müteaddit ayetlerde ifade edilen kavram içinde ele alınmalıdır. Kuşkusuzdur ki bu boyun eğdirme, doğayı ve doğadaki varlıkları dejenere etmek, doğa- 


nin dengesini bozmak, insanlığın zararına ve mahvına sebep olmak gibi tasarrufları da kapsadığından, bu sonuçların elde edilmesinde rol oynayan insanın sorumluluğu vardır ve yaratılışa bu tür müdahaleyi İslâmın hoş gördüğünü söylemek mümkün değildir. 

Kök hücre uygulamalarında bir başka rezerv de kök hücrenin elde ediliş safhasındadır. İslâmın önemli prensiplerinden biri, meşru bir gayeye ulaşılmasında- ki vasıtanın ve metodun da meşru olmasının gerektiği prensibidir. Bu prensip “Yetişkin Kök Hücre” için de, özellikle “Embriyonik Kök Hücre” için de geçerlidir. 

28-29 Nisan 2006 tarihinde İstanbul'da yapılan “2. Uluslar Arası Tüp Bebek Tedavilerinde Bilimsel ve Etik Yaklaşımlar Konferanısı”nda, üyesi bulunduğum Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki uzman raporlarına ve Kurul Mütalaaları"na dayanılarak, tarafımdan hazırlanıp Diyanet İşleri Başkanlığı adına sunulan tebliğde yer alan bir paragrafı aynen tekrarlamak istiyorum: 


“İslam dini, hasta ve sakat da olsa, insanın yaşama hakkı olduğunu savunmakta, onun başlanqıcından itibaren herhangi bir şekilde ve herhanqi bir qerekçeyle hayatının sona erdirilmesi- ne olumlu bakmamaktadır. Bu yüzden PGD ve benzeri yöntemleri, embriyonun zarar görmesine veya itlâf edilmesine yol açmamak kaydıyla, bilimsel araştırmalar dışında, tıbbi lüzum ve gerekle sınırlı olmak üzere kullanılabilir. Ancak kötü maksatlıları, moral ve etik değerler açısından tolere edilemeyecek uygulamaları, önlemek için yasal ve idari tedbirler de alınmalıdır.” 


Bahsi geçen tebliğde müstakil insanın, fert olarak, gerçek ve mantıki başlarıgıcının, bağımsız iki ayrı varlık durumundaki yumurta ve spermin döllenip tam bir insanı oluşturmak üzere aktiviteye geçtiği an “zigot” olarak itibar edilmesi benimsenmişti. 
Bu yüzden, ister laboratuar ortamında olsun İsterse ana rahminde bulunsun, kök hücre elde etmek maksadıyla embriyonun itlafına olumlu bakmak mümkün değildir. Sözü geçen tebliğden bir pasaj daha naklediyorum: 

“Bu sakıncayı giderebilmek için, tüp bebek uygulamasında eğer mümkünse ihtiyaçtan fazla yumurta döllenmemeli ve bunlar korunmalı, sadece ihtiyaç duyulan yumurtaların döllenmesiyle yetinilmelidir. Aksi takdirde artanların imha edilmesi dini yünden sakıncalı olacaktır. 


Ancak tibbi zaruretler veya teknik imkân/imkânsızlıklar sebebiyle elde edilmek istenen bebek sayısından fazla embriyo oluşturulması gerektiğinde, bu işlem mümkün olan minimum seviyede tutulmalı ve artanlar itlâf edilmek yerine tedavide kullanılmak üzere kök hücre çalışmalarına tahsis edilmelidir. Ana rahmine implantasyonu gerçekleşen blastocistlere, tıbbi zaruretler dışında, artık kesinlikle müdahale edilmemelidir.” 


Bu mantıkla düşünüldüğü takdirde IVF çalışmalarından bağımsız, münhasıran kök hücre elde etmek üzere, ister laboratuar ortamında isterse ana rahminde, embriyo oluşturmak ve geliştirmek, yukarıda sözü geçen prensipten ötürü, başlangıç halindeki müstakil bir canlının itlâfi anlamına geleceği için, daha başka formüllerin ikame edilmesi araştırmalarına ağırlık verilmelidir. 


Nitekim son dönemlerde, medyada, yetişkin kök hücrelerden, embriyonik kök hücrelerin bütün özelliklerini taşıyan hücrelerin yapılabileceğini gösteren çalışmalardan sık sık bahsedilmektedir, 

Ancak herhangi bir sebeple sonlandırılmış gebelik, düşük, kürtaj ve IVF de implantasyon sonrası artan embriyolar gibi materyallerden bu maksatlarla yararlanılabilir. 


Organ transplantasyonunda kullanılmak üzere, organ üretmeye yönelik kök hücre çalışmaları ise, embriyoların itlâfı sonucunu doğurmayacak veya kadınları yedek parça fabrikası hâline getirmeyecek yöntemlerle yürütülmeli ve uygulamaya geçilmelidir. 

“Embriyonik kök hücrelerin dışında vücudumuzun diğer orqanlarından alınan kök hücrelerin de aynı fonksiyonu icra edebileceğine dair yapılan çalışmaları ise embriyonik kök hücrelerden ayrı değerlendirmek, bunu organ nakli gibi görmek ve böylece tedavi amaçlı kullanimina dini açıdan müspet bakmak gerekir diye düşünüyoruz. 

Kök hücre hayvan cenininden alinarak yapılabilirse bu uygulamada dini açıdan bir problem olmaz. Bu konuda dini bir engel yoktur.” (Dr. Muhlis Akar, Genetik Kopyalama, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Raporu) 

Kök hücrelerin genetik yapısı üzerindeki çalışmalar amansız hastalıkların tedavisine imkân verecek şekilde yürütülüp bu maksatla uygulandığı takdirde, evrensel nitelikte, etik ve moral değerler açısından ve tabiidir ki İslâm açısından da, teşvik edilecek nitelikte faaliyetler olmakla birlikte, son derece tehlikeli uygulamalara da yol açabileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır. 
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sonuç olarak şunları belirtmekte fayda vardır. 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi'nde lslam”ın Kök Hücreye Bakışı isimli tebliği Kur'an Tefsirindeki metot anlayışımız sebebiyle İslâm'ın Kök Hücre Çalışmalarına Bakışı şekline çevirdikten sonra İslâm'ın Temel Prensipleri Açısından Kök Hücre Çalışmalarına ana hatlarıyla bakış yapmaya çaliştım, Tabiidir ki bu bakış, doğmatik karakterli, kesin nassların sonuçları olmadığı içindir ki, aynı başlık altında, esasta - prensipte değil detayda, az çok farklı görüşler de ortaya konabilir. Bu farklılıklar, tarihte olduğu gibi günümüzde de, görüş sahibinin bilimsel nitelikteki gerekçelere dayalı tercihlerindeki önceliklerin farklılığından kaynaklanır. Bu da tabiidir. 

Kesin olan şudur ki, bioetik, tıbbi etik... dahil, evrensel nitelikteki bütün etik ve moral değerler, kesinleşmiş bilimsel gerçekler, İslâm'ın da aynı zamanda muteber addettiği değerlerdir. 
Tıbbi, bilimsel, zaruret ve gereklilikler İslâm'ın da zaruret ve gereklilik hükümleri için geçerli dayanaklardır. 

Sözün özü, kök hücre uygulamaları konusunda İslâm'ın bakışını belirlemek için gerekli bütün veriler tıp ve ilgili bilim adamları tarafından verilecek veriler olacağına göre, bu bakışın şekillenmesinde birinci derecede rol yine sizlerin olacaktır. 


Sözlerime son verirken, kongrenin hazırlanıp başarıyla yürütülmesinde emeği geçen bütün şahıs, kurum ve kuruluşları tebrik eder, teşekkürlerimi sunar, bütün katılımcılarını, uzman ve akademisyenlerin kök hücre çalışmalarında insanlığın yararı- na hayırlı sonuçlara ulaşmalarını dilerim. 

Sayqılarımla... 
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fitne 








Pürüzsüz bir hayat her insanın, her toplumun arzuladığı bir şey. Ama böyle bir arzuyu gerçekleştirmek hemen hemen imkânsız. 
Nitekim bütün milletlerin tarihi birer sıkıntılar, mücadeleler, çalkantılar okyanusu gibidir. Yaşanan zorluk- 


Fesat olgusunun hiç eksik olmayan ve günümüzde daha da renklenip çeşitlenen bir boyutu var: İnsani boyut. Burada kitleler hâlindeki güçsüz, çaresiz insanların yediği lokmaya, çocuğuna içireceği şuruba, sırtına giyeceği tek yalın kat giysiye göz diken, azgın iştihalar söz konusudur. 


ların bir kısmı hayatın tabii akışının sonucu oluyor. O mücadeleyi vermek zorundadır insan. Ama bizzat insanın ortaya çıkardığı, sebep olduğu zorluklar, düzensizlik ve kargaşalar, hayatın kendisinin ürettikleri yanında çok basit kalıyor. 
Hâkim olma hırsı ve benzeri beşeri zaaflar bireysel ve toplumsal planda sayısız düzen bozucu, huzur kaçıncı sonuç koyuyor insanlı- 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ve fesat 





ğın önüne. İslâm kültürünün dilimize kazandırdığı terimlerle ifade edecek olursak, fitne ve fesat unsurları ile doluyor insan hayatı, 

Nedir “fitne”, nedir “fesat”? 

Esas itibarı ile çok geniş kapsamlı bir kavram, fitne. 
Dilimizde ve günümüz kullanımında anlam daralmasına uğrayarak, gizli, üstü kapalı, “suret-i haktan görünen” birtakım söz ve eylemler ile kargaşa çıkarmak, insanları birbirine düşürmek, bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunmak” anlamlarında kullanılıyor. 


Anlam daralmasına uğrayan terim ve kavramlar, ait oldukları temel anlamlarla bağlarını bir şekilde devam ettirirler, Yani mevcut anlam bir şekilde asıl anamı / anlamları kapsayacak şekilde açımlanabilir. 
Günümüz kullanımı ile “fitne”yi asıl anlamlarına ulaşmak üzere açıklamak ister- 





sek, bunun Kur'an'daki kullanılışlarına değinmek gerekir. 

Arap dili kaynakları, “fitne”nin, “Altın ve gümüş gibi madenlerin tortusunu ayırmak için onları ateşte eritmek” olduğunu söylüyor. “Saptırmak”, “görüşünden döndürmek”, “caydırmak” gibi anlamları da var kelimenin. Kur'an'da “fitne”nin, bu temel anlamlar doğrultusunda daha geniş bir alana yayılarak kullanıldığını görüyoruz. “Ateşe / cehenneme atmak sureti ile azab etmek” (Zâriyât, 13- 14), “inanç uğruna ağır işkenceye uğramak” (Bürüc, 10) “bela ve musibete çarptırıp sınamak” (Tevbe, 126) “hile ile saptırmak” (Araf, 27) gibi kullanımlar bu konudaki bazı örneklerdir. Fitne ile ifade edilen bütün eylemlerin birleştikleri ortak anlamın “ayırmak” olduğu görülüyor. Altın ateşte eritilerek tortusundan ayrılıyor, işkenceye tabi tutulan, çeşitli entrika ve baskılara uğratlan müminler imanlarından koparılmak isteniyor, belā ve musibete çarptırılan günahkârların, izledikleri yanlış yoldan ayrılmaları hedefleniyor. 

Hz. Peygambere iman eden müminlerin, baskı ve işkence, sayısız komplo ve yıkıcı faaliyetlerin, isyan hareketlerinin ortak hedefi Müslümanları girdikleri iman yolundan döndürmek olduğu bilenen bir gerçek. Bu tür faaliyetlerin çeşitli vesilelerle “fitne” kavramı ile tanımlanmış olması bu ortak anlamı vurgulamaktadır. 

Bu tür fitne hareketleri, müminleri “yoldan” çıkarma amacına yönelikti. Kur'an müminleri bu konuda şöyle uyarıyor: “Eğer onlar (münafıklar) da sizinle (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacaktı ve sizi fitneye düşürmek (hedefinizden uzaklaş- 





DİN-DÜŞÜNCE-YORUM E| 


Bütün fitne ve fesatların, çürümüşlük ve bozulmuşlukların beslendiği bataklık düşünce fesadıdır. Tevhid inancının yitirilmesi yahut — yerine getirilmemesi de düşünce esadının asıl ve en büyük sebebidir. Dar anlamı ile fitne ve fesat da bu bataklığın ürettiği sivrisineklerden sadece ikisi. 


tırmak) için aranızda koşuşturacaklardı.” (Tevbe, 47) Aslında fitnecilerin birinci hedefi Hz. Peygamber (s.a.s.) idi. Onlar Resulüllah'ı büsbütün kandıramasalar bile onu, getirdiği esasların bir kısmından olsun saptırmak arzusunda idiler, Bu sebeple vahiy şu açık uyarıda bulunuyordu: “Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah"ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur'an'ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmasınlar sakın.” (Mâide, 49) 


“Fitne”nin Kur'an'da sıklıkla kullanıldığı arılamlardan biri de “sınama ve imtihan vesilesi” (Tegâbün, 15) dir. Bu noktada, mal ve evlatların, özel bağlamda “fitne” olarak nitelenmesini de kelimenin Kur'an'daki kullanımlarının ortak paydası olan “ayırma”, “caydırma” niteliği üzerinden değerlendirmek gerekir. 
Yani, “can yongası” mallara ve “ciğer paresi” evlâtlara gösterilen aşırı düşkünlük, insanı asıl hedef olan Allah'a kulluk çizgisinden ayırır, uyarısını çıkarmak gerekir bu nitelemeden. Nitekim “Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasin” (Münafikün, 9) ayetinde bu uyari açıkça dile qetirilir.“Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır, onlardan sakının” (Teğâbün, 14) ayetinin de temel işareti budur. 

Fesada gelince, bu kavram ile fitne arasında sıkı bir “kan bağı”, büyük bir “uyum” vardır. 
Zira sözlük anlamı ile “bozmak”, “bozulmak” ve Kur'an'da genel kullanımı ile bozgunculuk 





demek olan fesat, her fitne hareketinin bir bakıma sonucu gibidir. Bu temel ilişki sebebi ile çok kere her iki terim birlikte, hatta birleşik kelime gibi kullanılırlar: “Fitne ve fesat” yahut “Fitne-fesat”, Kur'an -tipki fitne gibi- fesat/bozgunculuk terimini de ince farklarla donatılmış geniş bir anlam yelpazesi içinde kullanır. Bu kullanımlarda temel yöneliş, fesat peşinde koşanların, fesada sebep olanların kinanması ve kötülenmesidir. Şu ayetler fesatçılığa karşı Kur'an'ın genel duruşunu ifade etmektedir: “Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın” (Şuara, 183) “Bozguncuların 50- nunun nasıl olduğuna bir bak!” 
(Neml, 14) “Yeryüzünde bozgunculuk isteme, Çünkü Allah bozquncuları sevmez.” (Kasas, 77) 

Kendileri Allah": durmadan zikir ve tespih ederken, yeryüzünde fesat ve kargaşa çıkaracak, kan dökecek, insan diye bir varlığa yer verilmesinin hikmetini anlayamayan melekler sormuşlardı: “(Ey Allahım!) Orada bozgunculuk yapacak, kan dükecek birini mi yaratacaksın? 
Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” (Bakara, 30) İnsanın bu bozquncu yanı öncelikle onun kendi yapısında / sosyal ve ahlaki alanda boy gösterir. Fitneyi besleyen beşeri zaaflar ve hırslar fitneci yönelişleri de besler. Bencillik, tahakküm hırsı, mal düşkünlüğü bu olumsuz ortamın temel unsurlarıdır. Her bozulma bir çözülme getirir. İşte fesatçılığın “hasat” alani bu bozulmuş ortamlardır. Çirkinlik, nizamsızlik, yozlaşma bozulmuş ortamların görüntüsüdür. Bu sebeple toplumsal çürümeyi tetikleyenler vahiy dili ile ağır şekilde tehdit edilmişlerdir: “İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır.” (Nür,19) Fesadın yayılması her zaman doğrudan olmaz. Çok kere fesatçılık, iyi iş yapma iddiası ile sergilenir. 
Nice fitne kazanları “halka hizmet”, “toplum yararı” ve “yapicilik” etiketleri altında kaynatılır. 
Kur'an'ın münafıklara atfettiği bu tutum fesatçılıktarı başka bir şey değildir. “Bunlara “yeryüzünde fesat/bozqunculuk çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz” derler. İyi bilin ki onlar bozquncuların ta kendileridir, fakat bilmezler.” (Bakara,11- 
12) Bu bilmeyiş bazen “qafletten” kaynaklandığı gibi bezen da “hiyanet”ten beslenir, 


En yaygın fesat alanlarından biri de toplum düzenine karşı 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baş kaldırma ve isyan fitnesi sonucunda ortaya çıkar. Kur'an bu suçu işleyenlere en ağır cezaları öngörmüştür. (Mâide, 33) Bu tür fesat ortamlarını yaşayan toplum maddi ve manevi alanlarda büyük çözülme ve bozulmalara açık hale gelir. Can ve mal güvenliği yerini anarşiye birakır. Ülke olarak bunun acı tecrübelerini yakın qeçmişte yaşadık. Anadolu coğrafyasını bir millete çok gören anlayışların beslediği fesat ocakları ne yazık ki tüttürülmeye çalışılmaktadır. 


Fitne ve fesat hareketlerine karşı toplumun “sevk-i tabii”si kendini savunmak olacaktır. Bu, temelde iki yolla olur. Aktif yol, kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi ile olur. Hz. Ebübekir zamanında irtidat ve isyan hareketlerine karşı askeri güç kullanılması örneğinde kendini gösterir. Pasif yol, fitne ve fesat ortamına güç veren maddi ve manevi kaynaklara katılım sağlamamak, karqaşa ortamının yaydığı heyecan ve duygu dalqası- na kapılmamak üzere pasif kalmak, “evinde oturmak”tır. Hadis-i şerifteki mesaja bakınız: “Öyle fitneler ortaya çıkacaktır ki, o sırada oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan hayırlıdır. Bu fitne ona yaklaşanı içine alır. Bu durumda bir sığınak bulan oraya sığınsın.” (Buhari, Fiten, 9) 

Fesat olqusunun hiç eksik olmayan ve günümüzde daha da renklenip çeşitlenen bir boyutu var: İnsani boyut. Burada kitleler hâlindeki güçsüz, çaresiz insanların yediği lokmaya, çocuğuna içireceği şuruba, sırtına giyeceği tek yalın kat giysiye göz diken azgın iştihalar söz konusudur. “Üçüncü dünya” insanının günümüzde yaşadığı trajedi budur. “Bu insanlarını günahı ne?” diye mi soruluyor? Üzerinde yaşadıkları toprakların 


zenginliği. Bir coğrafyayı harap edip beton tarlasına çeviren “fesat” böylesine kuvvetle esiyor, yanı başımızda, yöremizde. Nerede kapılacak “nimet” varsa orası savaşların odağı ve ateş çemberi halinde. 

Fesadın geçen yüz yıl öncesine kadar bilinmeyen, görülmeyen bir yüzünü yirminci yüzyıl insanı / modern insan ortaya çıkardı: Çevre kirliliği, daha kapsamlı bir ifade ile “çevre dengesi”nin bozulması. Fesatın bu çeşidi, üzerinde yaşadığımız gezegenin imdat çığlıkları arasında sürüp gidiyor. Göstermelik cılız bazı önlem kıpırdanmaları sahiplerine bile inandırıcı gelmiyor. İç denizlerden vazgeçtik, okyanusları bile “zift”e beleyen tanker kazalarının önünü kim, nasil alacak? Fesatın ulaştığı evrensel boyuta bakınız. Orman yangınları her gün ciğerlerimizin bir kısmını alıp götürüyor, Bütün bunlar insanın kendine oynadığı “oyun”un birer parçası. Fesatın sebebi de hedefi de insan. Çelişkilerle dolu değil mi insan yönelişleri? İşte bunu dile getiriyor Kur'an: “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.” (Rüm, 
41) ve “İnsan çok zalimdir, çok nankördür.” (İbrahim, 34) 


Bütün fitne ve fesatların, çürümüşlük ve bozulmuşlukların beslendiği bataklık düşünce fesatıdır. Tevhit inancının yitirilmesi yahut gereklerinin yerine getirilmemesi de düşünce fesatının asıl ve en büyük sebebidir. 
Dar anlamı ile fitne ve fesat da bu bataklığın ürettiği sivrisineklerden sadece ikisi. 

İnsan zihinsel kirlilikten kurtulamadığı sürece fitne ve fesadın egemenliği de sürecektir. 


Mehmet Zeki Karakaya 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





Din, insanlık tarihi ile başlayan ve dünyanın sonuna kadar varlığı sürecek olan vazgeçilmez bir gerçektir. Hiçbir dönem dinden habersiz bir topluluk olmamıştır. Nerede insan var ise, orada hak veya batıl bir din söz konusu olmuştur. 








Her insanda, tükenmez arzu ve hevesler vardır. Bu arzu ve heveslere kapılıp gidenler, çoğu kez yoldan çıkar ve kötü işler yapmaya başlarlar. (Yusuf, 53) Bunları, makul sınırlar içerisinde tatmin edebilmek ise, ancak dini ve ahlâki kurallara uymakla gerçekleştirilir. Bu konuda en etkili kural da, insanın sorumlu olduğunu bilmesi, her işinden Allah'a hesap vereceğine inanmasıdır. Böyle bir iman, her ahlâki güzelliğin başı, dünya ve ahiret mutluluğunun ve dengeli bir hayatın temeli ve esasıdır. 


Atatürk, bu gerçeği, son derece veciz bir ifade ile şöyle açıklamıştır: 


“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz bir milletin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki, din Allah ile kulu arasıdaki bir bağdir.” (1930- Atatürk'ün Hususiyetleri-Kılıç Ali, 1955), “Din vardır ve lazımdır.” (Yakınlarından Hatıralar, Mahmut Esat Bozkurt, 1955; Ahmet Gürtaş, Atatürk ve Din Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara, tez. 5.8) 

Atatürk, İslâm dininin çeşitli amaçlar ve çikarlar için kullanılmasına ve özellikle siyasi çı- 


E DİN VE SOSYAL HAYAT 


karlara alet edilmesine karşı ted- bir alınmasını, “Kutsal ve ilahi olan inanç ve vicdanımızı, karışık ve dönek olan her türlü çıkar ve ihtirasların göründüğü sahne olan siyasetten ve siyasetin bütün organlarından bir an önce ve kesinlikle kurtarmak, ulusun dünya ve ahiret mutluluğunun emrettiği bir zorunluluktur.” 
(Mart 1924- 5.D. Cilt: 1 T.D.T, Enst, Yayini, 1989, Sayfa: 348) şeklindeki ifadeleri ile ısrarla istemiş, vicdani ve insani yüce bir duygu ve inancın, “karışık ve dönek olan her türlü çıkar ve ihtirasların göründüğü” bir ortama çekilip istismar edilmesine hiç rıza göstermemiştir. 
İslâm 


Barış ve esenlik anlamına gelen İslâm; benimsemek ve itaat etmek demektir, Son ilâhi dinin adı olarak İslâm: Kişinin gönülden Allah'a inanıp bağlanması, O'nun kulu olduğunu bilmesi ve yalnız O'na ibadet etmesi, anlamını ifade eder, “İslâm dini” terimi ise: “Akıl sahibi insanları, kendi arzuları ile bizzat hayra ve Allah'ın rızasını kazanmaya ulaştıran ilahi bir nizam, bir yoldur. 
İman ve amel konusunda, akıl ve iradeye teklif edilen hak ve hayırların bütünüdür.” şeklinde tanımlanır, 


Atatürk'ün İslam dinine, Hz. 
Peygamber Efendimize, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e duyduğu derin saygıyı, şu cümleleri açık bir biçimde ortaya koymaktadır: 

“Allah, saygı göstermeye mecbur tuttuğu insanların yüce vicdanlarındaki gerçek ihtiyaçlarının tamamını bilir. Bunun için gönderdiği kitap, tamamen o ihtiyaca uygun hükümler getiren bir kitaptır. Efendiler, ilm-i hakikatin en son emrettiği kanun böyle olabilir. Taklit (başkasına benzemeye çalışma) ile kanun olmaz, Kanun, toplumun yapısı- na uygun olması lazımdır. Yani 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ilahi kanun olması lazımdır.” (1 Aralık (921-$.D. C, |, T.O.T. Ernst. Yayını, 989, Sayfa, 224) 

“Allah tektir, büyüktür; dini usullerin oluşumlarına bakarak diyebiliriz ki; insanlar iki sınıfta, iki devirde düşünülebilir. 

İlk devir, insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. 

İkinci devir, insanlığın erginlik ve olgunluk devridir. 

İnsanlık birinci devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi vasıtalarla kendisiyle ilgilenmeyi gerektirir. 
Allah, kullarının gerekli olan olqunlaşma noktasına ulaşmasına kadar onlarla içlerinden bazıları aracılığı ile ilgilenmeyi tanrılık gereğinden saymıştır. Onlara Hazreti Adem (a.s.)'den itibaren kayıtlara geçmiş veya geçmemiş 





Atatürk, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları konusunda vatandaşları aydınlatma, ibadet yerlerini yönetme görevini yerine getirmek üzere, bir devlet kurumu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. 


sayısız denecek kadar çok elçiler ve peygamberler göndermiştir. 
Fakat Peygamberimiz vasıtasıyla en son dini ve medeni gerçekleri verdikten sonra, artık insanlikla aracı ile temasta bulunmağa lüzum görmemiştir. İnsanlığın anlama, aydınlanma ve olgunlaşma derecesi sayesinde her kulun doğrudan doğruya, Rahmani ilhamlarla temas edebilme kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki, Cenab-ı Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı en mükemmel kitaptır.” (1927- Nutuk, Cilt: 3, MLK., Atatürk- Türk Devrim Tarihi Enst. Yayını, 1960) 

7 Şubat 1923'de Balıkesir Paşa Camiinde halka hitap etmek üzere minbere çıkarı Atatürk, şöyle konuşur: “Allah birdir. Şanı büyüktür. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından insanlara dini gerçekleri tebliğe (duyurmaya) memur ve elçi se- 


çilmiştir. Bunun temel esası hepimizce bilinmektedir ki, yüce Kur'an'daki anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyiz ruhu vermiş oları dinimiz, son dindir. 
En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, qerçeğe tamamen Uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla diğer ilâhi tabiat kanunları arasında çelişki olması gerekirdi. 
Çünkü, tüm evren (maddi ve manevi âlem) kanunlarını yapan Allah'tır.” (1923 - Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: 2-Türk İnkılap Tarihi Enst. 
Yayma, 1932) 


Hz. Peygamber hakkında bir oryantalistin yazdığı kitap, bir vesile ile Atatürk'e sunulur, Bu kitapta, Hz. Peygamber için yazarın, “Cezbeye tutulmuş sönük bir derviş” sözünün yer aldığını gören Atatürk: “Bu gibi cahil adamlar o'nun yüksek şahsiyetini ve başardığı büyük işleri kav- 


rayamazlar, O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor, Benim, senin adın silinir, fakat sonsuza kadar o anılacaktır, yaşayacaktır.” (ünal, Ali Rıza: 1926- Türkiye Harp Malülü Gaziler Dergisi, Sayı: 158, Atatürk Hakkında Anılarım, 1969) diyerek, Hz. Peygamber'e karşi duyduğu derin saygıyı, çok açık olarak ifade etmiştir. 

Atatürk, İslâm dinine ve din hizmetinde bulunan din adamlarına karşı gösterdiği saygı ile de örnek olmuştur. Din bilginlerine her zaman samimi bir şekilde hürmetkar olmuş ve saygı duymuştur. Cumhuriyet'in ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi, Atatürk'ün kendisine duyduğu saygıyı şöyle anlatmıştır: 

“Ata'nın huzuruna girdiğim- de beni ayakta karşılardı. Utanır, ezilir, büzülür, “Paşam beni mahcup ediyorsunuz" dediğim zaman, “Din adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandı’ buyururlardı. Atatürk, şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din 


adamlarını sevmezdi.” (Gürtaş, 


Ahmet, Atatürk ve Din Eğitimi, Diyanet İşleri Bakanları Yayınları s.12) 

Son hak din 

Allah'ın gönderdiği ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (5.a.5.)'in tebliğ ederek insanlara duyurduğu İslüm dini, en mükemmel ve son hak din olduğunu, Yüce Allah, bir ayetinde şöyle açıklamaktadır. “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. $ize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam": seçtim.” (Mâide, 3) 

Yukarıda mealini verdiğimiz ayetteki qerçeklerle örtüşen şu sözler, Atatürk'e aittir: “Bizim dinimiz akla ve mantığa en uygun ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundarı dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz, bunlara tamamen uygundur.” (1923-Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayını, 19333 

“Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. 
Bu değer ölçüsü ile herhanqi bir şeyin bu dine uyqun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çikarına uygundur; biliniz ki, o dinimize de uygundur, Bir şey akla ve mantığa, milletin çıkarına, İslâm'ın çıkarına uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz akıl ve mantıkla uyuşan bir din olmasaydı, en mükemmel din olmazdı, en son din olmazdı.” (1923. 
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: 2- Türk Inkılap Tarihi Enst. Yayını, 1952) 


1923 yılımda Eskişehir ve İzmit seyahatleri sırasında Atatürk, halka hitap ederek şöyle demiştir: “Hz. Peygamber Efendimiz, bütün Müslümanların ve kutsal kitap sahiplerinin bildirdiği üzere, Allah taralından dini gerçekleri insanlık dünyasına duyurmaya ve anlatmaya memur edilmiştir, ismi peygamberdir. Yani haber ulaştırma ile görevlidir. Ulu Allah, Kur'an-ı Kerim'de kendisine emirlik, saltanat ve taç vermiş değildir. Hükümdarlık vermiş değildir. Peygamberlik vazifesi ile gönderilmiştir. Tabiatıyla gerçek vazifesini tamamen kavramış olan Cenab-ı Peygamber bütün dünya insanlarına onu duyurdu.” (1923- Gazi Mustafa Kemal Atatürkün Eskişehir-lzmit Konuşmaları Arı İnan-Türk Tarih Kurumu, 1987) 

İslam dininin öğrenilmesi 

Her Müslümanın, iman, ibadet ve ahlaka ilişkin sorumluluklarıyla ilqili olan dini hükümleri öğrenmesinin zorunlu bir görev olduğunu belirten Atatürk, çok önemli bir uyarıda bulunur ve der ki: “Milletimizin, memleketimizin ilim irfan yuvaları (okulları) bir olmalıdır. Bütün memileket evladı kadın ve erkek aynı şekilde oradan çıkmalıdır. Fakat nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise, dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını da yetiştirecek yüksek öğrenim kurumlanna sahip olmalıyız.” (1923 - Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: Il, Türk Inkılap Tarihi Enst. Yayını, 1952) “Bizim ulvi dinimiz, her kadın ve erkeğe ilmi (toplumu, kâinatı inceleme) farz kılıyor ve her kadın ve erkek, toplumu aydınlatma görevi ile yükümlüdür.” (s.D.C. IL T.DT. Enst. 
Yayını, 1989, 5. 1223) 

Anlaşıldığı üzere Atatürk'ün bu sözlerinden amacı, yetersiz kişilerin ortaya çıkarak kendi anlayışlarına göre yorum yapmalarına fırsat verilmemesi için, İslam dininin qerçek mahiyetini inceleyip araştıran, ihtisas yapan, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olan, yüksek öğrenimden çıkmış seçkin ve gerçek din bilginleri yetiştirilmesidir. 

Türk milletinin dindar olmasını ve dini değerlerini korumasını sıkça vurqulayarı Atatürk, Osmanlı devletinin çöküşünü dine bağlayan, düşmanlara karşı doyurucu bir cevap vermiştir: “Düşmanlarımız, bizi dinin etkisi altında kalmış olmakla itham ediyor, duraklamamızı ve çöküşümüzü buna bağlıyorlar, bu bir hatadır. Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların, erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allahlın emrettiği şey, Müslüman erkekle, Müslüman kadınını beraberce dinini öğrenerek eğitilmesidir. Kadın ve erkek, bu ilim ve eğitimi aramak, nerede bu-İursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak zorundadır. 
İslâm ve Türk tarihi incelenirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü kuralla bağlanmış zannettiğimiz şey yoktur. Türk sosyal yaşantısında kadınlar bilimsel yönden eğitim ve öğretim görmek- te ve diğer konularda, erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. 
Belki daha ileri gitmişlerdir.” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1959, c.2, 5.86) 

Hurafeler 

Atatürk'ün din hizmetleri könusunda yaptığı bir değerlendirmede, çok önemli bir görüşü yer almaktadır. “Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina yüzyıllardır ihmal edilmiş. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur, yorumlar, boş inançlar binayı daha fazla hırpalamış.” (Yakınlarından Hatıralar, Mahmut Esat BOZ-KURT, 1955) 

Din hizmetleri 

Atatürk, İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları konusunda vatandaşları aydınlatma, ibadet yerlerini yönetme görevini yerine getirmek üzere, bir devlet kurumu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. 
“Cumhuriyet hükümetimizin bir Diyanet İşleri makamı vardır. Bu makama bağlı müftü, hatip, imam gibi görevli birçok memurları bulunmaktadır. Bu vazifeli kişilerin ilim ve faziletlerinin derecesi bilinmektedir” (1923 - Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Utkan Kocatürk, 1971) şeklindeki sözleriyle bu kuruma olan güvenini belirterek, özellikle cami hizmetlerine dikkatleri çekmiş ve bu ko- 


nuyla ilgili görüşlerini şöyle açıklamıştır: 

“Camilerin kutsal minberleri, halkın ruhi, ahlâki gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır. 
Minberlerden, halkın anlayabileceği dille ruh ve düşünceye hitap olunmakla Müslümanların vücudu canlanır, düşünceleri temizlenir, imanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat buna karşılık hutbe okuyanların sahip olmaları gereken ilmi nitelikler, özel liyakat ve genel kültüre sahip olmaları önemlidir.” (1922-Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, Türk İnkılap Tarihi Enst. Yay. 1945) 

Atatürk"ün din hizmetine en büyük katkılarından birisi de, görevi İslam dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını anlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olan Diyanet o İşleri (o Başkanlığını, önemli bir devlet kurumu olarak tesis etmesidir. Ayrıca halkın din konusunda doğru bir şekilde bilgilendirmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla bugün bile en güvenilir kaynaklar olan, Elmalılı Hamdi Yazır'ın “Hak Dini Kuran Dili” adlı Türkçe tefsiri ile Prof, Dr, Kamil Mirasın “Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi” adlı eserlerinin, devlet imkâni ile bastırılması onun, İslâm dinine hizmet etme arzusunun somut bir örneğidir. Eğer Atatürk'ün isteği ve onayı olmasaydı, herhalde bu önemli eserlerin devlet imkânı ile bastırılıp yayınlanması qerçekleşemezdi. 

Görülüyor ki, İslâm dinini ve Atatürk'ü tanımadan ve anlamadan, çeşitli yorum ve değerlendirmelerde bulunmak, yarardan ziyade zarar getireceğini çok iyi görmek ve bilmek gerekir, 

Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm kahramanlarımızı ve devlet adamlarımızı şükranla anıyoruz. 
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Prof. Dr. Hayati Hökelekli Uludağ Univ. ilühiyat Fak. 
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Toplum olarak gençleri yüksek ideallere özendirici, milli ve manevi değerleri sevdirici ve benimsetici çalışmalara Niz vermek zorundayız. 
* Aksidurumda, kendine ve içinde yaşadığı kültürün eğerlerine yabancılaşmış bir gençlikle karşı karşıya kalacağımız unutulmamalıdır. 








Gençlik bir toplumun geleceği, toplumsal gelişme ve yenilenmenin ana kaynağıdır. Bağımsızlık ruhu, gelişim ve değişime açıklık ve idealizm gençliği karakterize eden en önemli özelliklerin başında gelir. Dostluk ve sevginin, kendini adama ve fedakarlığın en ibretli örneklerine gençlerin hayatlarında rastlanır. Kur'an-ı Kerim'de ibret dolu genç hayatlara ve onların gönül verdikleri değerler uğruna katlandıkları azimli çabalara dikkatlerimiz çekilir. Hz. İbrahim, Hz. 
Yusuf, Ashab-ı Kehi, Hz. Musa ve daha başka nicelerini örnek olarak sayabiliriz. Peygamber Efendimizin hayatında da İslam davasının en ön safında yüce gönüllü gençleri görürüz. Yakından baktığımızda, kendi doğallığı içerisinde gençliğin gönül verdiği değerlerin, gerçekte bir toplumun milli ve manevi kültürünü oluşturan en üstün ve aşkın değerler olduğunu görürüz. Fakat günümüzde hep gençlerin sorunlarından, bunalımlarından ve davranış bozukluklarından konuşulur olmuştur. Gençlerin sorumsuzluğundan, disiplinsizliğinden, haylazlığından, sayqısızlığından şikâyetçi olan pek çok anne baba ve öğretmene rastlamaktayız. 
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zeri seyirlik sporlar, başta gençler olmak üzere geniş kitlelerin en derin duygu ve heyecanlarına, en ateşli taraftarlıklarına kaynak 


Sağlıklı nesiller yetiştirmek için aile ve tüm eğitim kurumlarına, çocuk ve gençleri popüler kültür ürünlerinin tasallutundan kurtaracak önlemler ve çareler geliştirmeleri gibi bir görev düşmektedir. Onların gelişimini zora sokan 


engelleri ortadan kaldırmadan, olumlu değerleri 


popüler kültürün en önde gelen özelliği, cinsellik, şiddet, eğlence ve spor gibi, geniş kitleleri oyalama ve eğlendirme amacına yönelik ürünlere yer vermesidir. 
Modern iletişim araçları vasıtasıyla kitlelere, sanal bir gerçeklik üzerinden kurgusal bir dünya görüntüsü sunarak, onların iyi vakit geçirmelerini sağlar. Fakat gerçekte, tüketimi ve israf ekonomisini körüklemenin yanında, günü birlik sürekli değişen konu ve mesajları ile insanları oyalama ve gerçek dünyadan uzaklaştırma gibi bir işlevi vardır. Ciddi düşünme ve seçme alışkarılıkları yerine, hayatı en kolayından, pembe gözlükler arkasından izleyiciye aktarır. Sonuçta, her şeyin yolunda olduğu, hayatın renkli vaatlerine sahip bulunulduğu, qelir ve sınıf farklılıklarının, sosyal çözümler bekleyen sorunların adeta başka bir evrene ait olduğu duygusu uyandırır. Ulusal sınırları aşan ve dünyanın birçok yerine yayılmış ortak fikir, marka, imaj, hikâye ve kahramanlarıyla, farklı ülke insanları arasındaki sınırları yok ederek, tek tip düşünen, giyinen, aynı şeylerden zevk alan kişiler meydana getirir. Bu arada 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tüketime yönelik ürünleri istek uyandıracak şekilde tanıtarak, etkili şekilde pazarlar. Denebilir ki, popüler kültürün malzemesi hayal, yöntemi de sansasyon ve manipülasyondur. “Önce cezbet, sonra ikna et!” mantığından hareketle, kişilerin direnme ve savurma güçlerini yok etmekle işe koyulur, Kişilere hayali tatminler sağlamayı çok etkili şekilde başarması dolayısıyla, geniş bir manipülasyon gücünü elinde bulundurur. Günlük hayatın sıkıntılarından ve olumsuzluklarından kendisini kurtarmak isteyenler için yapay bir mutluluk kaynağıdır. Onun için çoğu insanın evlerine girdiğinde ilk yaptıkları şey, televizyon ya da bilgisayarı açıp karşısında hazır alıcı konumuna geçmektir. Televizyonun baş kö- şeyi işgal etmediği kaç ev kalmıştır? Doğrusu merak konusudur. 
En çok onun sözü dinlenmekte, en fazla zaman onunla geçirilmektedir. Onunla iletişime qirenlerin, sanal bir dünyanın sunduğu hayali tatminler ve güncel olayların dar bakış açısı içerisinden kendisini kurtarması nerdeyse imkânsız gibidir. 

Popüler kültürün en etkili vasıtalarından olan futbol ve ben- 


oluşturmaktadır. Centilmenlik ve kardeşçe yarışma duygusunu geliştirme iddiası taşıyan günümüz kitle sporlarının her biri, çoğu zaman derin düşmanlıklar ve fanatizmler üretmektedir. 
Günümüzde müzikle ilqilenmeyen, müzik dinlemeyen bir gence rastlamak zordur. Popüler müzik türleri gençleri bağımlı häle getirmektedir. Gençleri coşturan günümüz müzik tarzları ve çeşitleri ne yazık ki, onların estetik zevklerini geliştirme ve ruhsal yönden yücelmelerine hizmet etmemektedir. Tam tersine bayağı iştah ve arzularına seslenmekte, çoğu zaman karamsar, kaderci, isyankar, bencil bir dünya görüşü telkin etmektedir. Gençlerin bilinçaltları, müzik parçaları ile sunulan ve genelde şiddet ve cinsellik yüklü mesajların bombardımanına maruz kalmaktadır. 
Uyuşturucu ve alkol kullanımı ile belli müzik türlerini dinleme arasında sıkı bir ilişki vardır; genelde gençler arasında bu tür alışkanlıklar müziğin etkisiyle artmakta ve yayılmaktadır. Bazı müzik türlerinin kişideki menfi duyguları harekete geçirdiği, saldırganlık düzeyini artırdığı bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır. Yine bazı tür müziklerin ise kişiyi depresyo- na soktuğuna dair bulgular vardır. Ünlü sanatçılar gençler için birer idol, uğrunda canlarını vermeye hazır oldukları ve bağlandıkları bir ilâh, her şeyi ile kendilerine benzemeye çalıştıkları ve hayran oldukları ufuk bir şahsiyet olarak görülmektedir. Onların konserlerinde âdeta mistik bir vecd içerisinde kendinden geçilmekte, çılgınca sevgi gösterilerinde bulunulmaktadır. Bu konserlerde marazi bir coşkuya kendisini kaptırıp kendi kendini tahrip etmeye çalışan gençler de az değildir. Bunların bir tür uyuştu- 


rucu etkisi yaptığı da söylenebilir, çünkü gençleri gündelik hayattan bütünüyle koparmaktadır. 

Popüler kültür, kitleleri peşinden sürükleyici ve bağımlılık yaratıcıdır. Tüketim ve gösteriş, zevk ve eğlence onun kabul ettiği en üstün değerdir. Çoğu zaman milli ya da evrensel hiçbir değer ve ilke tanımayan bir olgusallıkla ürünlerini pazarlamaktadır. Gerçekte kitleler popüler kültürün alıcısı değil, kurbanı ya da bağımlısı durumundadır. Düşünme, değerlendirme ve seçmeye değil, hoşlanma ve iyi vakit geçirmeye dayalı bir ilişki söz konusudur. Açıktır ki, bu özellikteki bir kültür bir “yabancılaşma” vasıtasıdır. kişiyi kendisi, çevresi ve gerçek dünyadan uzaklaştırıcıdır. 
(bkz.Ahmet Oktay,Türkiye'de Popüler Kültür, 1994) İnsani arzuları alabildiğine kışkırtarak, çoğu insan için hiçbir zaman gerçekleşmeyecek beklentilere ve boş hayallere yol açar. İnsanların birçoğu eğlendiklerini, güzel vakit geçirdiklerini, teselli ve tatmin bulduklarını zannederken, medya ve spor dünyasının görüntü ve mesajları- nın yol açtığı beklentilerle, gerçek hayatta hiçbir zaman bulamadikları karşılıkların yarattığı derin hayal kırıklıkları, kırılganlıklar, öfke, hınç ve içe kapanmaların önü alınamaz, Olumsuz bir kadercilik ve boşvermişlik, her şeyi mübah qören bir kaba hazcılik, popüler kültür programları- nın çoğunun empoze ettiği bir hayat biçimidir. Bu özellikleri ile popüler kültür açıktır ki, erqenlikteki kimlik ve kişilik arayışına kaynak oları, genç insanın yücelmesi ve olqunlaşmasına hizmet eden milli kültürün tam karşıtıdır. Denebilir ki o, “uyqarlığımızın bunalımlı bir yanılsaması”dır. 

Popüler kültürün olumsuz yüzü en çok gençleri etkilemektedir. Çünkü gençler öğrenmeye, değişikliklere açıktırlar. Bir gencin günde ortalama 3-5 saati 


televizyon ya da internette geçmektedir. Bu da onları edilgen, hayattan kopuk bir duruma getrmektedir. Televizyonu az seyredenlerin, çok seyredenlere göre daha hareketli ve fiziksel olarak uyumlu oldukları görülmüştür. 
Çok fazla televizyon seyretmek, bilgisayar başında kalmak ya da müzik dinlemek bazı gençlerin bütün zamanını almakta ve bunlar hayatın getirdiği sıkıntıları unutmak için başvurulan bir sığınma veya kaçınma faaliyeti hâlini almaktadır. Birçok televizyon filminde ya da dizisinde saldırgan şekilde davranma ve şiddet kullanma bir hayat biçimi olarak sunulmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde yapılan araştırmalar, medyanın gençlerde şiddet ve saldırganlık davranışını artırdığını gözler önüne sermektedir. Saldırqanca davranışların onaylandığı sahneleri seyreden çocukların, bu davranışları günlük hayatlarında daha çok tekrarladıkları görülmektedir. Aynı şekilde qünümüzdeki medya yayınlarının gençler üzerinde alkol ve sigara kullanımı ve yüksek tehlike içeren davranışlara yönelmelerinde de etkili olduğu tespit edilmiştir. Belli bir süre televizyon izleyen gençler, gördükleri ve duydukları olay ve olguları doğru ve kabul edilebilir olarak düşünmeye başlamaktadır. Bazı durumlarda televizyonun qençler üzerinde, aileden ve eğitim kurumlarından daha etkili olduğu görülmektedir. 

Medyanın gençlerde erken cinsel uyanış ve cinsel faaliyetlere başlama yaşı üzerinde anlamlı şekilde etkili olduğu, kültürler arası mukayeseli araştırmalar tarafindan ortaya konulmuştur. Televizyonun cinselliği gençlere gerçekçi bir şekilde öğretmediği ve onları cinsel yönden olabildiğince kışkırttığını düşünmek yanlış değildir. Televizyonda cinselliğin duygusal tarafına az yer verilirken, bedensel teşhire ve cinsel 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hazza yönelik konu ve görüntülere daha çok yer verilmektedir. 
Bunun yanında, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelik gibi olumsuz sonuçlar çok az işlenmektedir. Ahlâki değerler ve sınırlar ise çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 


Gençlerin doğal idealizmleri, ahlaki ve insani mükemmeliyetçilikleri, ne yazık ki popüler kültürün sahte ve aldatıcı ürünleri ile hiç fark ettirilmeden dönüştürülmektedir. Kimlik arayışı ve bocalaması içerisinde, kendisine benzeyeceği üstün bir model arayan gençlerin pek çoğunda, popüler kültürün öne çıkardığı, ünlendirdiği, abartılı ve renkli bir şekilde sunduğu kişilerin hayatlarına hayranlık ve özenti duygusu uyanmaktadır. Gençlerin rüyalarını süsleyen kadın ve erkek sanatçıların, mankenlerin, sporcuların, ünlülerin özel hayatları en mahrem yönleriyle sunulurken, aşk, evlilik, dostluk, sadâkat, iffet, namus, hayâ... gibi değerlerin önemini gözden düşürücü üslup ve yaklaşımlara çokça yer verilmektedir. Bu durum, günümüzde giderek çoğalan boşanmaların, çok kısa süren evliliklerin önemli nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. 

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için aile ve tüm eğitim kurumlanna, çocuk ve gençleri popüler kültür ürünlerinin tasallutundan kurtaracak önlemler ve çareler geliştirmeleri gibi bir görev düşmektedir. Onların gelişimini zora sokan engelleri ortadan kaldırmadan, olumlu değerleri benimsemelerini beklemek bir sonuç vermeyecektir. Toplum olarak gençleri yüksek ideallere özendirici, milli ve manevi değerleri sevdirici ve benimsetici çalışmalara hız vermek zorundayız. Aksi durumda, kendine ve içinde yaşadığı kültürün değerlerine yabancılaşmış bir gençlikle karşı karşıya kalacağımız unutulmamalıdır. 
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2004 yılında Türkiye'de yapılan suçlu çocuktan 13'ü suç işlemiş. Bu çocukların 4680'i 16-18 yaş, 9019“u 12-15 yaş grubun- da, Yani ilk ve son ergenlik döneminde, Bu dönem, çocuk ve ve gençler açısından suç işleme dönemi. Bu çocuk ve gençlerle ilgili genellikle popüler tepkiler mevcut. Yaklaşım günün sloganlarına bağlı. Hem gazeteciler hem televizyondaki araştırma programları hem de akademisvenler ve birçok sivil toplum örgütü “suçlu çocuk” ve “şiddet” konusuna yeri geldikçe, medyada gündeme geldikçe değiniyorlar. Genel yaklaşım; kitle iletişim araçlarının, yani televizyon, bilgisayar ve play stationların, özellikle çocukları şiddete ittiği yolunda olmakta. Yeri geldikçe; çocuklar bir cinayete karıştıkça, yaralanmaya kurban oldukça, gasp veya kapkaç yaptıkça, medya şiddet konusunu gündeme getirir. 

Bu sorun aslında küresel bir sorundur. Sadece popüler bir söylem olarak kaldıkça da çözülemeyecektir. Kitle iletişim araçlarının çocukları ve gençleri etkilediğinden suça teşvik ettiğinden söz etmekle sorun ortadan kalkmayacaktır. 
raştırmalar genellikle çocuk rın; televizyondaki şiddet 






örünün önemini ekleğer ailede şiddeti er yoksa, aile su- 


çu ve şiddeti onaylamayan bir yaşantı ve bakış açısı sergiliyorsa, çocuğun şiddet eğilimli olması çok da mümkün değil. 

Hemen konuyla bağlantılı olarak aile içi şiddete geçecek olursak; bu konu da son zamanlarda gündemi meşgul etmekte, kadına karşı uygulanan şiddet konusu çoğu zaman tartışılmak- ta, hatta AB dahi Türkiye'den bu konuda çalışma istemektedir. 
Medyanın önemi burada öne çıkmaktadır. Şiddet eski çağlardan beri insanlığın ortak sorunudur. İnsanların çoğu kabul görme, diğerlerine boyun eğdirme, yıldırma, çıkar sağlama qibi amaçlarla şiddeti kullanmışlardır. 
Fiziki ve psikolojik şiddeti önleme adına insanlık çok uğraştıysa da; ancak merhamet, hakkaniyet ve adalet dairesi içinde insanlık şiddeti önleyebildi. Savaşlar çocuklar için büyük bir şiddet örneğidir. Onların hafızalarına kazınan şiddetin ileride nasıl tecessüm edeceği maalesef atlanılan bir konu olmaya devam etmektedir. Sosyal sorumluluğunu Üstlenmesi gereken kitle iletişim araçları ancak; bunları haber olarak vermekle yetinmektedir. Oysa aile içi şiddet ve çocuklarda mazur görülen şiddet; bir gün küresel şiddete dönüşürse, manzaramız birlikte kararacaktır. 

Tüm bunların kitle iletişim araçlarıyla ilgisine gelince; kitle iletişim araçlarının şiddeti kanıksatması ve öğretmesi en önemli tarafıdır. Yani çok fazla şiddet görüntüsüne maruz kalan genç veya yetişkin şiddeti kanıksamak-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Türkiye'de toplam s # programlarda, en iae a çok şiddet olgusu - yer almaktadır. 
Dramalarda, dizi filmlerde, çizgi filmlerde, haberlerde, reklamlarda, magazin programlarında kisacasi, hemen her programda şiddet, söz ya da görüntü ile yer alır. 
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Çocukların eğitiminin sadece eğitim kurumlarına bırakılması, aile bireylerinin çok az bir araya gelmeleri, evde geçirilen zamanın çok azalması ve daha birçok sebep stres oranını artırmakta, insanları kör bir keşmekeşin içine atmaktadir. 
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ta; uygulamaya meyilli ise uygulamakta, meyilli değilse de duyarsız kalmaktadır. Öğretme konusuna gelince; gerek filmlerle, gerek haberlerle, qerekse sanal oyunlarla özellikle gençler ve çocuklar ile ruh sağlığı bozuk suça eğilimli kişilere şiddetin yolları öğretilmektedir. 

Savaş filmleri, savaş oyunları, mafya filmleri, porno içerikli oyunlar, şiddet eğilimli gençleri ve çocukları etkilemekte, adrenalini yükseltmek- te, biriken eneriilerini sporla veya uygun mesleklerle tolere edemezlerse herhangi bir olay, şiddet gösterisine dönüşmektedir. 

Bu noktada kitle iletişim araçlarının; sorumlu yayıncılık anlayışı ile izleyicilerini daha bilinçli olmaya gayret etmesi, 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sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. Yayıncılar şiddeti normal ve haklı gösteren yayinlar yapmamalı ve toplumdaki şuçluluğu veya suçla mücadeleyi anlatan filmleri qeç saatlerde yayınlamalı. İzleyiciler ise; özellikle yetişkinler, çocuk ve gençleri programlı ve bilinçli izleyici olmaları konusunda eğitmeli. 

Türkiye'deki çocuk izleyici profiline bakıldığında, 15 yaş üstü gençlerin büyük çoğunluğunun gece 22.00'dan sonra televizyon izlediğini göstermektedir. Bu durumda gençlerin okul başarısı düşmekte, hayat başarısı azalmakta; bu da başarısızlık ve beceriksizlik duygusuyla beraber yoğun bir stresi beraberinde getirmektedir. 

Gece yayınlanan programlardan da şiddet konusunda beslenmişse, kişiliği oturmamış gençlerin suç işleme eğili- mi artmaktadır. Sözün özü bu 

konuda yayıncılardan bu tip 

yayınları gece 22.00”dan sonra yayınlamalarını isterken, aileler de gençlerin ne zaman TV karşısında olduğuna dikkat etmelidirler. 
Yapılan birçok anketlerde; geç saatlerde yayınlanan birçok diziyi, on yaşın altındaki çocukların izlediği ortaya çıkmıştır. Bazı çizgi filmlerde karakterler, onca şiddetten sonra ayağa kalkar. Çocuk şiddetin zarar vermediği hissine kapılır. 
Şiddete uğrayanın acı çektiğini anlayamaz. 










Türkiye”de toplam proqramlarda, en çok şiddet olqusu yer almaktadır. Dramalarda, dizi filmlerde, çizgi filmlerde, haberlerde, reklamlarda, magazin programlarında kısacası, hemen her programda şiddet, söz ya da görüntü ile yer alır. 

Bir çocuk filmi olarak hazırlanan yapımlarda dahi, “alkolik veya kumarbaz bir babanın anneyi dövmesi” sahnesi çok tanıdıktır. “Kötü baba anneyi döver” mesajı verilmekle birlikte, şiddet görüntüsüne maruz kalan çocuk bundan olumsuz etkilenmekte, duyguları incinmektedir. 


Çocukların (arkadaşlarına, kardeşlerime hatta zaman zaman kendilerine şiddet uygulaması ©0100 TV veya bilgisayar oyunlarından etkilenme ile doğru orantılı değildir. Ailenin tutumu ve hayat tarzı da, çocuktaki şiddet davranışlarının oluşumuna etki etmektedir. 

Televizyon ve bilgisayar, play station gibi sanal oyunlardan etkilenme şu şekilde olmaktadır; çok fazla şiddet görüntülerine maruz kalmak, çocukta vicdan oluşumunu Oo engellemektedir. 
Batılı ve Amerikalı filmlerde üzülen insanlar kusarak duygularını ifade etmektedirler. Fiziki bir tepki ile bunu ifade etme yoluna giderler. Bunun sebebi Amerikan, Japon ve Batı kaynaklı yapımlarda izleyicinin dikkatini canlı tutmak için çok fazla şiddet görüntüsüne yer verilmesidir. 
Çünkü o kadar çok şiddet görüntüleri işlenmiştir ki, izleyicinin duyarlılık eşiği düşmüştür. 

Sanal oyunların şiddeti özendirmedeki rolü yadsınamayacak 





kadar büyüktür. Belki de daha fazladır. Çünkü TW'deki şiddet görüntülerine maruz kalınmak- ta, duyqular incinmekte ve birçök çocuk ve gençte korkaklığa bile yol açmaktadır. Oysa sanal oyunlarda oyuncu müdahildir. 
Oyunda adam öldürür, yaralar, hırsızlık yapar, mafya elemanı olur. Yani şiddeti nasıl uygulayacağını öğrenir. Eğer gerçekle sanal olanı ayırabilecek bir bilince sahip değilse, çevresel sebepler varsa ve aile yapısı şiddeti onaylar yapıdaysa, şiddet uygulama konusunda çocuk veya genç hazır duruma gelir, 

Terör içeren çizgi filmler konusunda da duyarlı olunmalı. 
Birçok çizgi filmde dünyayı ele geçirmek için savaşan tipler vardır. Bu tipler dünyayı ele geçirmek için her yolu mübah görürler, Sürekli bunları izleyen çocuklar olumsuz etkilenmekte ve rol model almaktadırlar. 


İnsanlığın geldiği bu noktada adil olmak, sevgiyi, saygıyı toplumda yerleştirmeye gayret etmek, hakkaniyet duygusunu yaşatabilmek çok önemlidir. Çocukların eğitiminin sadece eğitim kurumlarına bırakılması, aile bireylerinin çok az bir araya gelmeleri, evde geçirilen zamanın çok azalması ve daha birçok sebep stres oranını artırmakta, insanları kör bir keşmekeşin içine atmaktadır. Tüm bunlara rağmen özellikle yetişkinler, daha güzel bir medeniyet oluşturma adına çaba göstermeli ve çocukları yetiştirme konusunda daha çok zaman ayırmalıdır. Toplumsal bir politika olarak şiddet asla hoş görülmemelidir. 


Araştirmalar genellikle çocuk suçluların, televizyondaki siddet içerikli görüntülerden, bilgisayardaki savaş ve terol 
KOrulu oyunlardan olumsuz etkilendiğini ortaya koymakta ve yanına da aile faktörünün 
Önemini eklemektedirler 
Eğer ailede siddeti besleyen sebepler yoksa, alle suçu ve siddeti onaylamayan bil yaşantı ve bakış açısı sergiliyorsa, çocuğun şiddet eğilimli olması çok da mümkün değil 
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“Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. 


Anaya, babaya, akrabaya, komşuya, uza komşuy 


elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Alla ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa, 36) 


İnsanlar, ancak hemcinsleriyle mutlu olurlar. 
İhtiyaçlarını diğer insanların ürün ve çalışmaları ile karşılarlar. İnsanlar, diğer insanlarla daima sosyal ilişki halindedir. Bu insanların kimi, anne-babası, eşi ve çocukları qibi birinci derecede, kimi, kardeşleri, torunları ve dedeleri, nineleri gibi ikinci derecede, kimi; amcaları, halaları, teyzeleri, dayıları ve yeğenleri gibi üçüncü derecede yakınlarıdır. Kimi de aynı köyde, aynı mahallede, aynı sokakta, aynı binada, aynı iş yerinde komşusu veya arkadaşıdır. 
Bu insarıların karşılıklı hak ve sorumlulukları vardır. 
İslam inancı ile oluşan gelenek ve kültürümüz, insanların bu yakınları ile iyi ilişkiler içinde olmalarını sağlamıştı. Akrabalar birbirleriyle yakından ilqilenirler; komşular karşılaştıklarında selâmlaşır ve hal hatır sorarlardı. İyi ve kötü günlerinde birbirlerinin yanında olurlar, ziyaretleşir ve yardımlaşırlardı. Bu gelenek birçok yerleşim yerinde günümüzde de devam etmesine karşılık büyük şehirlerde, site ve apartmanlarda bir duvar ötede yaşayan yakınlar ve komşular birbirlerini tanımaz, selâmlaşmaz, hal hatır sormaz ve yardımlaşmaz oldular. Daha ötesi “yabanıcılaşan komşular” birbirlerini rahatsız etmeye de başladılar, Yüksek frekansta çalınan müzik ve televizyon sesleri, gürültüler, alt kattakilerin yıkanmiş çamaşırlarının üstüne dökülen halı, kilim ve 

benzeri şeylerin toz ve kirleri, bina önlerinde otoları park etme, binanın ortak giderlerini karşılama sorunu komşuları birbirine düşürdü. Bütün bu davranışlar komşuları birbirlerinden uzaklaştırır hale geldi. Yabancılaşan sadece komşular mı? Modem çağda “yakınlar / akrabalar” da birbirlerinden 

uzaklaşır oldular. Bunda geçim sıkintisinin etkisi kadar, gelenek 


etimlere, yoksullara, yakın 


yanınızdaki adalar yolcuya ve 


kibirlenen 


we göreneklerin, İslâm ahlâkının zayıflaması, pragmatist batı kültürünün yaygınlaşması, bencilleşme, ferdileşme ve yozlaşmanın etkisi de vardır. Bu yozlaşma, yakınları birbirlerinden uzaklaştırmakla kalmadı düşmanlığı da getirdi. Parası-serveti için babasını, kendisine müdahale ediyor diye annesini dövenlerin hatta öldürenlerin, arıne-babalarının miraslarını bölüşüp paylaşamadıkları için mahkeme kapılarını aşındıranların haberlerini televizyonlarda dinler, gazetelerde sıkça okur hale geldik. İnsanlarımız “kalabalıklar içindeki yabancı” durumu- na düştüler. Sanki herkes sadece kendi kendisini düşünür oldu. Erdemli davranış, kul haklarına saygi, yoksulları kollayıp kollama azalır oldu. Kimi insanlar ihtiyaçlarını tekke ve türbelerden, qeleceklerini fal ve medyumlardan öğrenmeye çalışır oldu. 
Halbuki yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz bizden, sadece Allah'a kul olmamızı, yardımı sadece O'ndan istememizi, yakınlarımız, komşularımız ve toplumun muhtaç kesimi ile ilgilenmemizi ve onlarla iyi ilişkiler içerisinde olmamızı istemektedir: 

“Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa, 36) 

Ayette İslâm ahlakının temel ilkeleri beyan edilmektedir. Bu ilkelerden biri, yüce Allah'a diğeri, Allah'ın kullarına yöneliktir. Ayette iki görevin yerine getirilmesi emredilmektedir: 

a) Allah'a şirksiz ibadet 

Kulun birinci görevi, Allah'a 





kulluk etmesidir. Bu 

görev, kulun yaratılış 

gayesidir. (bk. Zâriyât, 56) 

İnsanın Allah'a kulluk / ibadet 

edebilmesi için her şeyden önce 

şartlarına uyqun iman etmesi, sonra imanın gereği kendisine yüklenen 

görevleri yerine qetirmesi, hiçbir şeyi 

ve hiçbir kimseyi O'na ortak koşmaması, 

Allah'tan başka ilâh ve mabut kabul etmemesi, ibadetlerini sadece Allah için, Allah 

emrettiği için yapması gerekir. Allah'a ortak 

koşan kimse, Allah'a ibadet etmiş olamaz. Bu kimsenin adı Kur'an'da “müşriktir.” 


Mümin ibadetini İslâm'a uygun olarak yapması gerekir, Yüce Allah; “Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasını” (kehi, 110), “Halbuki onlara, dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir” (Beyyine, 5) anlamındaki ayetlerle ibadetlerin şirksiz ve ihlâsla yapılması gerektiğini bildirmiştir. 
b) Allah'ın kullarına ihsan Ayette “Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın” emrinden sonra dokuz grup insana iyilik edilmesi emredilmiştir. “İhsan” kelimesi; “b” edatı ile kullanıldığı için ayette iyilik etmek, iyi davranmak ve ikramda bulunmak anlamına gelir. 


İhsanda bulunulması emredilen insanlar şunlardır: 


Anne-babaya ihsan 


İnsanları yaratan yüce Allah, onların dünyaya gelmelerine vasıta oları ve onları büyütüp yetiştiren de anne-babalardır. Bu itibarla olmalı ki yüce Allah, kendisine ibadet emrinden sonra birinci sırada anababaya ihsanı emretmiştir. 

Anne-babaya ihsanda bulunabilmek için, onlara iyi davranılması, ihtiyaçlarının karşılanması, merhametle davranılması, hayır dua edilmesi, azarlarmaması, kaba davranılmaması, onlara “öf” bile denilmemesi gerekir. (bk. İsra, 23-24; Ankebüt, 8: Lokman, 14: Ahkaf, 15) Anne-babaya ihsan, Allah katında en değerli ibadettir. Şu hadis bu hususu açıkça ifade etmektedir. Sahabeden Abdullah İbn Mes'üd, "Allah'ını Elçisine, "Amellerin hangisinin daha faziletlidir” diye sorar. Hz. Peygamber, “Vaktinde kılınan 

namazdır” buyurur. “Sonra hangisidir?” diye 

: sorar Abdullah, Peygamberimiz de “Ana-ba- 

e baya iyilik yapmaktır" cevabını verir. (Müs-İm. lim, İman, 137, 1, 90) 

gi "s N Anne-babaya iyi davranmanın 

| mə" b sevap olmasına karşılık onlara köys > tülük etmek ve saygısızlık etmek de büyük günahtır. Peygamberimiz 

(s.a.5.); “Büyük günahların en büyüğünü size bildireyim mi?” buyurmuş ve bunları 

“Allah'a ortak koşmak, anne-babaya zulmetmek, yalancı şahitlik yapmak (veya yalan konuşmak)” (Müslim, 

İman, 143; bk. Buhâri, Şahadet, 10) şeklinde saymıştır: Anne-babaya zulüm; onlara kaba davranmak, kırıcı söz söylemek, onları azarlamak, hakaret etmek, bağırıp çağırmak, dövmek, meşru isteklerini reddetmek, bakmamak, ziyaret etmemek, dargın durmak, evinde barındırmamak ve benzeri şekillerde olur, Anne-baba- 


sına zulmedenlere Peygamberimiz beddua etmiş- “Si 


tir: Bir gün “Bumu yerde sürünsünl Sonra burnu yerde sürünsünl Sonra burnu yerde sürünsün” der, Sahabe, “Kimin burnu yerde sürünsün ey Allah'ın Elçisi!” diye sorar. Hz. Peygamber; “İhtiyarlığında annesi ile babasından birine yahut her ikisine yetişip de, onlara ihsanda bulunarak cennete giremeyen kimsenin" buyurur. (Müslim, Bim, 9, IV, 1978) Onun için, Müslümanın anne-babasına ihsanda bulunması dini görevidir, bu görevi terk etmek ise büyük vebaldir. 
Akrabaya ihsan 


“Akraba”; kişinin yakınlarıdır. Anne babadan sonra insanın yakınları; çocukları, kardeşleri, ebe-dedeleri, torunları, amcaları, halaları, teyzeleri, dayıları, yeğenleri, kayın valide ve kayın pederleri, kayın biraderleri ve baldızlarıdır. Bunlara ihsanda bulunmak, ihtiyaçları olduğunda onlara maddi ve manevi anlamda yardım etmek, onları ziyaret emek, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaktır. Akraba ile ilişkiyi sürdürmek dinimizde “sıla-i rahim” kavramı ile ifade edilir. Sıla-i rahim, farz bir görevdir. Yüce Allah, “Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver...” 
buyurmuştur. (İsrâ, 26) Peygamberimiz (s.a.s.) ise, “Kim, rızkının genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.” (Buhari, Edeb 12, VII, 72), “Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır.” (Tirmizi, Zekât 26, Ili, 46), “Rahim (akrabalık), Allahın rahmetinin eserlerindendir. Kim bu bağı korursa, Allah ona merhamet eder, Kim onu koparırsa, Allah da ondan ihsan ve rahmetini keser.” (Buhari, Edeb, 13, Vil, 73) anlamındaki hadisleri ile “sıla-i rahim”in önemine dikkat çekmiştir. Akraba ile ilişkileri sürdürmek, aile ve toplum hayatının huzur ve mutluluğu için gerekli bir husustur. 

Yetimlere ihsan 


“Yetim”, bulüğ çağından önce babası ölen kimsedir. Ço- 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ı 


cuk ergenlik çağına ulaşınca yetimlik sona erer. Sağ olan 

annesi, ölen bahası veya 

velisi zengin bile olsa yetim, 

şefkat ve merhamete, koruyup 

kollamaya muhtaçtır. Peyqamberimiz (s.a.s.), aralarını biraz açıp şahadet ve orta parmağı ile işaret ederek 

“Ben ve yetimi koruyup kollayan kimse 

cennete böyle yan yanayız” (Buhari, Edeb, 

27) buyurmuştur. Bu itibarla velilerin yetimlerin haklarını görüp gözetmesi gerekir, Yüce 

Allah; yetimlerin korunup kollanmasına çok 

önem vermiş, yetimlerin mallarının israf edilmemesini ve haksız yere yenilmemesini, bunun büyük günah olduğunu, yetimlerin mallarını haksız 

vere yiyenlerin, ateş yemiş olacaklarını (Nisa, 2, 6, 

8, 10) bildirerek yetim haklarına gereken özenin gösterilmesini emretmiştir. 


Yoksullara ihsan 


“Miskin”, asli ihtiyaçlarını kazanamayan, mal varlığı bulunmayan, ellerinde avuçlarında bir geçim vasıtası olmayan yoksul kimselerdir. (Yazır, |, 397) lšlâm; yoksulların infak, zekât ve sadaka ile koruyup kollanmasını emreder. (Beled, 14-16) Yapıları infaka yedi yüz katı ve daha fazlasıyla mukabele edileceği bildirilerek fakirlere yardım teşvik eder, (Bakara, 261) İslâm'ın beş temel esasından biri olan zekâtların verileceği gruplardan biri de yoksullardır. (Tevbe, 60) Zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. (Meöric, 23-24) Bu hakkın fakirlere verilmesi Allah'ın kesin emridir. (ira, 26) Fakirlere bu hakkını verenler, Firdevs cennetinin varisi olan kurtuluşa ermiş müminlerin özelliğidir. (bk. Müminün, 1-8; Meâric, 22-35) Fakirlere yapılanı yardımın Allah için yapılması ve yoksullarını minnet altında bırakılmaması gerekir. (Bakara, 262, 264) Yüce Rabbimizin beyanı ile “Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır...” (Bakara, 263) Onun için Müslüman bir karşılık beklemeden Allah rızası için fakir fukaraya yardım eder ve bunun bir ibadet olduğunu bilir. Yoksullara yardımın ibadet olduğunu Peygamberimiz (s.a.s) “Muhtaç olan dul kadınlara ve yoksullara yardım eden kimse, Allah yolunda cihat yapan veya gündüzleri oruç tutarı ve gecelerini 

ibadetle geçir kimse gibi sevap kazanır.” (Tirmizi, Birr, 

44) sözleriyle bildirmiştir. Müslüman bu bilinçle 

hareket eder, 

Komşulara ihsan 

Ayette geçen “câri zil-kurba” yakın 

komşu demektir. Bu yakınlık ya hısımlık 

veya mekan itibariyledir. “Câri'l-cünübi” uzak komşu demektir. Bu komşu, ya hısım-akraba olmayan we- 


ya mekan itibariyle uzak olan komsudur. (Nesefi, İl, 71) 


İster yakın olsun ister uzak, ayette komşulara ihsanda bulunulması emredilmektedir. 

Komşulara ihsan; onlara iyilik etmek, 

iyi davranmak ve zulmetmemektir. İslâm, komşuluk haklarına çok büyük önem 

vermiştir. Peygamberimiz (s.a.s.), “Cebrail 

bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı kılacak sandım” (Buhâri, Edeb, 28; Vll, 78), “Komşularına iyi komşuluk et ki gerçek Müslüman olasın” (İbn Mâce, Zühd, 24; 1,1410), “Allah katında komsunun hayırlısı komşusuna hayırlı alan kimsedir” (Tirmizi, Birr, 28) ve “Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik etsin” (Buhari, Edeb, 31; VI, 79) buyurmak suretiyle, iyi insan ve iyi Müslüman olmanın şartlarından birinin komşulara ihsanda bulunmak olduğunu beyan etmiştir. 

Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, kul hakkının çiğnenmemesi konusunda müminlere ciddi uyarılarda bulunur. Kul haklarını ihlâl etmenin büyük manevi sorumluluğu gerektirdiğini önemle vurgular. Özellikle komşu haklarına ayrı bir önem verir. 
Bu itibarla olmalı ki Peygamberimiz (s.a.s.): “Vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman emiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz” buyurmuş, bir sahâbinin, “Kim imarı etmiş olmaz ey Allah'ın Elçisi?” diye sorması üzerine “Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse” buyurmuştur. (Buhari, Edeb. 29: VII, 78) 


Ekonomik durumları, sosyal konumları, itibar düzeyleri, etnik kökenleri ve inanç durumları ne olursa olsun, komşularımıza iyi davranmamız, her şeyden önce onlara Allah'ın bir kulu olarak bakmamız gerekir. Hangi sebeple olursa olsun onları küçümseyici, hakir görücü (Buhari, Edeb, 30; Vi, 78) ve alay edici (Hucurat, 11: Hümeze, 1) bir tavır içine girmemiz İslâm ahlâkı ile bağdaşmaz. Peygamberimizi (5.a.5.); “Kişiye, mümin kardeşini küçümsemesi, tahkir etmesi kötülük olarak yeter.” (Müslim, Birr, 32, III, 1986), “Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez.” (Müslim, İman, 73: |, 68) buyurmuştur. Bu itibarla komşuların malları, canları, namus, şeref ve onurları dokunulmazdır. Önemine binaen olmalı ki Peygamberimiz, “Kıyamet günün- de muhakeme edilecek ilk iki hasmın iki komşu olacağını” (Ahmed, W.151) bildirmiştir. 

Komşu haklarını şöyle özetleyebiliriz; 1. 
Hastalandığında ziyaretine gitmek. 2. Öldügünde cenazesine katılmak, 3. Borç istediğinde imkân nispetinde yardımcı olmak. 4. Darda kaldığında yardımına koşmak. 5, Bir konuyu istişare et- 





sal 


tiğinde görüş 

beyanı etmek. 6. Bir 

nimete kavuştuğunda 

tebrik etmek. 7. Düğün, 

sünnet ve benzeri davetlerine 

icabet etmek. 8. Başına bir musibet geldiğinde teselli etmek, 9. 

Kamuya zararı olmayan hata ve kusurlarını deşifre etmemek. 10. Gıybet 

ve dedikodusunu yapmamak. 11. Karşılaştığında selâm vermek ve hal hatır sormak, 12. Sözlü veya fiili olarak her hangi bir 

şekilde eziyet etmemek. 13. Canına ve malına zarar vermemek. 14, Güler yüzlü davranmak. 


Arkadaşlara ihsan 


Ayette geçen “es-sâhıbü bil-cenbi” kelimesi ile kast edilen; insanın eşi veya iş, görev, askerlik, öğrencilik, yol ve benzeri bütün arkadaşlarıdır. (Nesefi, ll, 71) Yüce Allah, arkadaşlara ihsanda bulunmasi emretmektedir. Bu kelimeyi “eş” anlamına aldığımiz zaman kadın da erkek de eşine ihsanda bulunacak, iyi davranacak, karşılıklı haklara riayet edecektir. Arkadaş anlamında aldığımız zaman yine insan arkadaşlarına iyi davranacak, ihsanda bulunacak, onların haklarını koruyacak, kötülük yapmayacaktır. 
Peyqamberimiz arkadaşın hayırlısı şöyle bildirmiştir: “Allah katında arkadaşların hayırlısı arkadaşlarına hayırlı olanıdır.” (Tirmizi, Birr, 28) 


Misafirlere ihsan 


Ayette geçen “ibnü's-sebil” kelimesi; yol oğlu demektir. Bununla maksat misafirdir. (Beydâvi, ll, 72) Bu kelime, yardıma muhtaç yolcuyu da ifade eder. 
(Nesefi, Il, 72) Ayette, misafire ihsanda bulunulması emredilmektedir. Peygamberimiz (5.a.5.); “Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin” (Tirmizi, Birr, 43) buyurmuştur. Misafire ikram etmek; onu gerektiğinde evinde barındırmak, yedirip içirmek, güler yüzlü davranmak ve varsa ihtiyacini karşılamaktır. 

Hizmetçilere ve işçilere ihsan 

Ayette geçen “ma meleke eymaünüküm"” ifadesi; sağ ellerinizin sahip olduğu kimseler demektir. 
Günümüzde bu ifadeyi “işçiler ve hizmetçiler” olarak anlayabiliriz. Ayette bu kimselere de ihsanda bulunulması emredilmektedir. İşçi ve hizmetçilere ihsanda bulur mak; onlara iyi davranmak, haklarını 

eksiksiz vermek ve zulmetmemektir, Peygamberimiz (s.a.s.) cahiliye döneminden kalma bir gelenek olan köle ve cariyelerle ilgili olarak; “Onlar, sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin hizmetinize vermiştir. Kimin hizmetinde bulunan böyle kardeşi varsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden 

qiydirsin, ona gücünün yetmeyeceği bir iş ve 

görev vermesin, verirse ona yardım etsin” 

(Tirmizi, Birr, 29) buyurmuştur. Bu sözleriyle kölelere bile 

insanca davranılmasını istemiştir. 

“Ellerinin altında bulunanlara kötü davranan kimse (cezasını çekmeden) cennete giremez” (Tirmizi, Birr, 29) buyurarak bu konuda insanları uyarmıştır. İnsanlara hizmet veren işçi ve hizmetçilere ihsanda bulunulması ve onların haklarının görüp gözetilmesi dini bir görev ve ibadettir. 

Yüce Allah tahlil etmeye çalıştığımız ayetin ilk cümlesinde kendisine ibadet edilmesini ve ilah oluşunda ve O'na ibadette hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin ortak koşulmamasını emrettikten “ sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, misafire, işçi ve hizmetçilere ihsanda bulunulmasını emretmiştir. Bu emir zorunluluk ifade eder, Emrin ihmal edilmesi ve veya aykırı davranılması günahtır. Buna emirlerin hemen akabinde “Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övüp duran kimseleri sevmez” buyurması işaret etmektedir. 

Ayette geçen; “muhtal”, kibirli, “fehür” çok övünen, övünüp duran kimse demektir, Kibirlenen ve kendini beğenen kimse; Allah'a ibadet etmez ve insan haklarına saygılı olmaz. Kibir, kişide mal varlığı, önemli bir görevde bulunma ve benzeri nedenlerden kaynaklanır. Kibir, şeytani ve nefsani bir davranıştır. Kişiyi Allah sevgisinden mahrum eder, Peygamberimiz (5.a.5.); “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez” buyurmuş, bir sahabi, “kişi elbisesinin iyi olmasını, ayakkabısının iyi olmasını sever (bu da kibir midir?) diye sormuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de; “Allah güzeldir güzeli sever, Kibir hakkı / gerçeği / doğruyu kabul etmemek ve insanları hakir görmektir” buyurmuştur.” (Müslim, İman, 147, 1, 93) Güzel giyinmek kibir değil, giysisi veya başka nedenlerle böbürlenmek kibirdir. Bu kimselere Allah kıyamet gününde rahmet nazarı ile bakmayacaktır. (Buhâri, Libas, 1) 

İyi insan iyi Müslüman; Allah'a kulluk eder, O'na hiçbir şeyi ortak koşmaz, insan haklarına saygılı olur. Özellikle anne-babasına, yakınlarına, yetimlere, yoksullara, komşulara, misafirlere, işçi ve hizmetçilerine ihsanda bulunur. İnsanlara değer verir, onlara küçümsemez, kendini büyük göremez. Çünkü Allah'ın; “Insanlara yanağını bükme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme, Çünkü Allah, kendini beğenen kibirli ve övünen insanları sevmez" 

(Lokman, 18) ayetini bilir ve bilinçle hareket eder. 
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Endişesi 


Allah'ın Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurdular: “Ey insanlar! Allah temiz (tayyib)dir, ancak temiz olanı kabul eder, Allah, elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve “ey rasuller! Temiz (helâl) olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz Ben sizin yaptıklarınızı bilirim”. “Ey iman edenler! 
Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanından yiyin”, buyurmuştur. Rasulullah (s.a.s.) sonra şöyle devam etti: Bir adam ki, uzun sefere çıkmış, saçları dağınık, üstü-başi toz içinde, “ellerini göğe açmış” ya rabbi, ya rabbi diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur?” (Müslim, Zekat, 65) 


İslâm dininde, Allah ve Rasulü tarafından yapılması uyqun görülen ve görülmeyen davranışlar, genel olarak helâl ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. Dinimizde helâl ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir, O'nun kutlu elçileri Yüce Yaratcann koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamuna giren, ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. 

İslâm'a göre "eşyada asl olan 

ibahadır.” Yani, Allah'ın yarattığı 

şeylerde mübahlık ve helâllik 

esastır. Haramlar ise, bu mü- 


bahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin A'raf suresinin 157. ayetinde Hz. Musa'nın, tebliğ görevini yerine getirirken kavmine, “İyi ve temiz şeyleri helâl, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı” bildirilir. Aynı şekilde, Cenab-ı Hak, insanlardan, verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir. (Bakara, 165: Maide, 88) Buradan, özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın, insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kilarak yenmesini haram saydığı şeyler Maide suresinin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır: “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu, yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde (putlar için) kesilen hayvanlar...” Buna Maide suresinin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeçeklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hz. Peygamber'in, bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilâve ettiğimizde, Yaratıcı- nın milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz. Tabiatıyla, diğer nimetler söz konusu olduğunda, biraz önce ifade ettiğimiz, pis-temiz, başka 

bir ifadeyle, sağlığa za- 





rarlı veya yararlı ilkesini de, helal-haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. 
Helal-haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin, kendisinin haram kıldığı şeylerin dişin- da, haram-helâl ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır: “Ne dersiniz? Allahın size indirdiği rızkın bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldığınıza göre, Allah mi size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyor- 

SUNUZ?” (Yunus/59 | 


İslâmiyetin helal-haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlâki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktir. Onun için Cenab-ı Hak, haksız yere insan öldürmeyi (En'am, 151), zulüm ve haksızlik yapmayı (Nisa, 10), başkalarının malını haksız yere yemeyi (Bakara, 188), hırsızlığı (Ma ide, 38), faiz we tefeciliği (Bakara, 275), rüşveti (Bakara, 168), aldatmayı (Şuarâ, 181-183), israfı ve cimriliği (İsrâ, 29), zinayı (İsrâ, 32), zina iftirasını (Nur, 4), mahrem kişilerle evlenmeyi (Nisa, 23), terörü (Maide, 33), bozgunculuğu (Arat, 56), yalancılığı (Ahzab, 70), yalancı şahitliği (Furkan, 72), kumarı (Maide, 90-91), gizli ve açık bütün kötülükleri (A'raf, 33) yasakla miş, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda, “Müslümanın Müslümana malı, zı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter” (Ebu Davud, Edeb, 35) buyurarak insanın temel dokunulmaz haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. 
Kur'an'da ve Hz. Peygamberin sünnetinde yer alan yüzlerce dini-ahlaki emir ve yasaklar, insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat 

etmeleri gereken helal-ha-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Tar mir- 

na işaret etmektedir. 
varılabileceği gibi yeme-içme alanında çok 

sırurlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olunca alabildiğince artmaktadır. Bu 

da dinimizin, bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. 


Farkına 


Helal-haram endişesi Müslümanın en belirqin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman, yediğinden içtiğinden diğer insanlarla ilişkilerine; bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal-haram sınırına dikkat etmek zorundadır. 
Çünkü o, buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya qayret eder. Başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de, kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab- ı Hakk'tan haya ederek harama el uzatmaz. 
Çoluğunu çocuğunu helal rizikla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davianıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak, Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı müttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. 

Buraya kadar yazdıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek Allah ve Rasülü bizden şu üç şeyi istiyor: 1- Helâl rızık, 2- Helâl iş (amel-i salih), 3- Halis (samimi) dua. Duanın samimi ve kabule mazhar olabilmesinin, ilk iki şartın yerine getirilmesine bağlı olduğu da hadisten anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak'tan makbul dualara mazhariyet niyazıyla... 








Söyleşi: Ayfer Balaban 


Prof. Dr. F. Çiçek Derman 


"Başı edep, sonu edep, illa edep” 


Müslüman sanatkâr için estetik ne ifade eder? 

Estetik Yunanca bir kelime, Osmanlıca'daki karşılığı bediiyat, sanattaki güzelliğin mahiyetini anlatan bir ilim dalı. Bir insan estetik bilimini öğrenerek sanatkâr olamaz, ama, doğuştan sanatkâr oları bir insana, estetik ilmi, muhakkak ki, çok güzellikler katar, zevk katar ve farklı bir görüş kazandırır. Bu bakımdan sanatkâr için estetik çok önemlidir. 





iz , Ben hep derslerimde de söylerim; meselâ, bir Süleymaniye, bir Selimiye, ibadet maksadıyla 

i yapılmış bir binadır; ama, oradaki güzelliği, pek çok farklı dinlerdeki insanlar da büyük bir hay- i ranlıkla seyrediyorlar. Ama, hakiki ve samimi bir Müslüman, o hayranlığı başka türlü görüyor. İşte, estetiği ben burada hissediyorum. Onun tattığı bedit his, farklı dinlerden olanlarda mevcut değil. Bu şekilde ayırt ediyorum. 



















Müslüman sanatkâr için edep ön plânda gelir. Tabii, estetik de bunun içinde. O yaptığı eserlerde daima Yaratan'a ulaşmak gayesiyle, yaratılmışları vasıta kabul etmiştir ve eserlerinde hiçbir zaman bire bir kopyaya başvurmamış, tabiatın ölçülerinin dışına çıkmadan, üslüplaştırarak motiflerini kullanmıştır. 
Bu edeben tabiatla yarış etmemek içindir. Sanat- 
| kâr tabiatta var olan güzelliği, en güzel şekliyle 
eserleriyle insanlara sunmak gayesiyle sanatını icra eder. 
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Sanatta estetiği yakalayabilmek için, eğitim kadar kabiliyet de ön planda lüzumlu olan şeylerden biridir. Yalnız bilgi yetmiyor, bilgi muhakkak kabiliyetle birleşirse, o zaman estetik açıdan da mükemmeli yakalamış oluyoruz. 


Üslüplaştırma da edebin bir gereği mi? 
Üslüplaştırmada bire bir kopya yok. Sanatkâr edeben bunu yapmamış, bire bir kopyadan kaçınmış, tabiatla yarışa mı giriyorum düşüncesiyle; ama, tamamen dışına da çıkmamış, komik şeyler de yapmamış. Mesleklerde, ölçüler- de sadık kalmış; ama teferruatta kendi zevk ve görüşünü katmış. Dolayısıyla çıkan eser- de, hem tabiat hem sanatkâr ikisi de bir arada mevcut ve artık o bir imza oluyor. Biz, hocalarımizın pek çok eserini fırçasından, motifinden, o kendinden kattığı ufak noktalarından fark edebiliriz imzası olmasa da, 


İslâm sanatlarında aşırı bir üslüplaştırmadan söz edenler var. 

Aşırı değil; kararınca ve bence üslüplaştırma bire bir kopyadan çok daha kiymetli, çok daha zordur. 


“Müslüman sanatkârın en bariz vasfı; kalbiyle, akhyla, eliyle ve ruhuyla bir bütün olarak çalışmasıdır” diye bir yaklaşımda bulunmak haklı olur o halde. 

Tabii, Bir de, benim için Müslüman sanatkârın en büyük özelliği, yaratan değil, yansıtan olduğunun idrakinde olmasıdır. Yaratmak Allah'a 





mahsustur, Bütün yaratılmışları görerek, sanatkâr kendini bir ayna olarak kabul eder ve o kendine yansıyan güzellikleri, görmek isteyenlere, sanatıyla görünür hâle getirir, aksettirir. Ayna olmak da çok zordur, kolay bir şey değildir. 
O güzellikleri alıp, onları daha güzel aksettirebilmek, herkese nasip olmaz ve sanatkâr daima bu şuurdadır; yani, yarattım kelimesini hiçbir zaman kullanmaz. Yaratmak, sani-i hakiki olan Allah'a mahsustur. 
Sanatkâr yaratan değil keşfedendir. Var olan, ezelden var oları fakat herkes tarafından görülmeyen güzellikleri, sanatıyla görünür hâle getiren kişidir sanatkâr, 

Sanatkâr farklı duyuyor, farklı görüyor, farklı hissediyor. 


Meselâ bir büyük mermer blok düşünelim, bunun içinde harikulâde bir sanat eseri gizli. Ama, onu herkes göremez. 
İşte sanatkârın farkı, fazlalıkları yontarak onu görünür hale qetirmektir, yoksa, yoktan var etmek değildir. Ben buna yürekten inanıyorum ve bu edep içinde yapılan sanatın da yerini bulacağına inanıyorum. 


yorum- en çok kaybettiği-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KÜLTÜR - SANAT Şİ 


Tarı 


Müslüman sanatkar için edep ön plânda gelir. 


Tabii, estetik de bu nun içinde. O yaptığı 


eserlerde daima Yara 


tana ulaşmak gâyesiyle, yaratılmışları va- 


sita kabul etmiştir ve eserlerinde hiçbir za man bire bir kopyaya başvurmamış, tabiatın ölçülerinin dışı: 
na çıkmadan, üslüplaştırarak motiflerini kullanmıştır. 


Siz, “illa edep illâ edep' diyorsunuz. 

İllü edep diyorum. Bugün, çok ihtiyacımız olan bir yıtiğimizdir edep. Maalesef, gençliğin içinde de -ben bunu üzülerek yaşı- 


mizi düşündüğüm tavır, 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edeptir, her şeyin de başı o. 

Başı edep, sonu edep... Zaten, bir büyüğümüz öyle derdi, “edep tacını başınıza koyduktan sonra istediğiniz yere girin, sizden artık bir endişe duyulmaz, yeter ki o taç başınızda olsun.” 

Talebelerinize bu ruhu mutlaka veriyorsunuzdur. 

Çalışıyorum, ama, ne kadar verdiğimi zaman gösterecektir. Bir kere, kendilerinde bir varlık olduğunu kabul etmesinler, imza peşine düşmesinler, kendilerinin bir vasıta olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar istiyorum. Çünkü, Allah'ın yardımıyla yapılyor bu işler, biz bir parmağımızı bile oynatamayız O'nun izni olmadan. O zaman, nasıl “ben” diyebiliriz? Bu işe vasıta olduğumuz için bunun şükrü içinde olmamız lazım. Çünkü, bu bize bir emanet. 5anat bir emanettir ve ne zaman qeri alınacağını sadece Allah bilir. Bunu bilmediğimiz için, bu emanete sahipken, onu en güzel şekilde, hizmet yolunda kullanmamız lazım. Bir müddet için bize lütfedilmiştir bu kabiliyet, hayat boyu değil. Bunu bilirsek eğer, çok daha dikkatli, çok daha şuurlu ve -yine söyleyeceğim- edepli oluyoruz. 

Ele çizme, göze görme gücünü, kalbe hissetmeyi veren bilinir o zaman. 

Tabii. Bir lütuftur o. 


Nokta, çizgi ilk ve en mühim konulardan. Öncelikle nokta koymayı, bilâhare çizgi çizmeyi öğretmekle başlıyorsunuz değil mi? 

Nokta çok mühim, çünkü, her şeyin başlanqıcıdır. Başlanqıç da o noktaya bağlıdır. 

Çizginin de başı noktadır. Her şey noktadan baş ladığı için, noktayı güzel koymak çok mühim bizler için. Noktayla başlamak ve bitirmek çok mühim. 
Onun için her şey noktanın içinde gizli. 

Sanatkâr için asıl olan şekilden mânâya gitmektir. 

Sanat gaye değil, amaçtır, hizmet etmektir ve mühim olan Allah'ı bilmektir, Allah'a varmaktır. Sanat yoluyla varmaktır. Tabii, o güzel eserlerle meydana geliyor, güzel eserler yardımıyla oluyor. 

Hakikaten sanatı görüp büyük sanatkârın farkına varmamak, çok esef edilecek bir durum. Eseri görür de nasıl sanatkarı bilmezsiniz, kabul etmezsiniz, düşünmezsiniz? O eseriyle ortada zaten, 

Hazret-i Mevlânâ'dan bir söz, çok hoşuma gider; 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Musluman sanatkarın en buyuk özelliği, yaratan değil, yansıtan olduğunun idrakinde olmasıdır. Yaratmak Allah'a mahsustur. Bütün yaratılmışları görerek, sanatkâr kendini bir ayna olarak kabul eder ve o kendine yansıyan güzellikleri, görmek isteyenlere, sanatıyla görünür hâle getirir, aksettirir. 


“Her sanat, Allah'ın tecellisinden bir görünüştür.” Ne kadar güzel anlatıyor bugünkü düşüncelerimizi. Sanattan da maksat bu bence. İslâm sanatlarından, gelenekli sanatlardan... Bu düşüncelerle yola çıkınca, zaten hedefe varmamak için bir sebep yok diye görüyorum ben. 

Benliği aradan çıkarıp vasıta olduğumuzu unutmadan, edeple bu sanatı, bize tanınan müddet zarfında, güzel temsil eder ve öğretirsek ne mutlu bizlere. 


Neden “gelenekli sanatlar’ diyorsunuz? 

“Gelenekli sanatlar” tanımlamasını ilk ortaya çıkaran Uğur Derman Bey'dir. Biz de gönülden katıldık ona. Çünkü, geleneksel deyince, bitmiş... 
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Saray etrafında büyüyen ama bugün Anadolu'ya doğru hızla yol alan gelenekli sanatlarımızın bu yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Osmanlı devleti döneminde, bu sanatlarımızın dejenere olmaması için, yani aslını kaybetmemesi için çok muazzam bir teşkilât kurulmuş. Bir kere, bu sanatlar saray bünyesinde, saraya bağlı bir nakkaşhanede uygulanıyor. Orada desenler çiziliyor ve oradan çinide, maden üzerinde, tekstilde nerede kullanılacaksa, ilk önce nakkaşhaneden sernakkaşın onayıyla, izniyle çıkıyor, herkes istediği gibi rasgele desen çizemiyor. Yine bu desenler, imparatorluğun en ücra köşelerinde bile uygulanacaksa, oraya soruyorlar, bu desenleri bozmadan yapacak bir usta eğer mevcut değilse, saray desenlerle beraber ustasını da gönderiyor. Bu muazzam bir teşkilât. Bozulmadan, aslını kaybetmeden imparatorluğun her tarafından aynı titizlikle uygulanması, bu nakkaşhane geleneğiyle sağlanmıştır. 

Şu anda durum tabii çok farklı. Nakkaşhanenin kalkmasıyla, artık ferdi bir çalışma söz konusu, Usta çırak ilişkisi de pek kalmadı. “Ben çizdim oldu, benim yaptığım en güzelidir” demekle olmuyor doğrusu. Bunu zaman değerlendirecek. 

Gelenekli sanatlarımızla ilgili olarak, “bu sanatlarla uğraşanlar geçmişi kopya ediyorlar veya tekrar ediyorlar" gibi eleştiriler de yapılıyor. Bu, bakanın görememe kusuru mu? Yoksa gerçekten orijinal eserler veriliyor 


mu? 
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Ben buna katılmıyorum tabii. Bu dü- | süncede olanların, bu sanatın incelikle- | rinden, marifetlerinden uzak olmalarına | bağlıyorum. Asla tekrar yoktur bizde, / asla kopya yoktur. Ana kaideler öğretilir öğrenciye, Ben, 25 seneye yaklaşan hocalık hayatımda, bir eseri verip de öğrenciye bire bir kopyasını istemedim. 
Anlatıp, gösterip, tanıtıp, bugünün an- | layışıyla orijinal eserler talep ediyoruz; ) ama, eskiyi bilmeyen bunu yapamaz, esas kaideleri bilmeden bunu öğrenemez. 

Temelin sağlam olması lazım. O temelin üzerine, tabii ki günün anlayışıyla orijinal eserler yapılacak. Asla kopyayı kabul etmem ve tasarım çok mühimdir benim için, işçilikten daha mühimdir tasarım; çünkü, tasarımda öğrenci kendi kabiliyetini ortaya koyuyor. İşçilik bir yerde zanaatkârın işi ama, tasarım artı işçilik oldu mu, sanat ortaya çikiyor. 

Bir de, kaideleri bozmak yenilik değildir. Bunu da çok inanarak söylüyorum, benim için çok mühimdir bu, Kaideleri koruyarak yapılan yeniliktir sanatın devamını sağlayan özellik. Yoksa, ben bütün qeçmiştekilerin hepsini yok edeyim, bugün yenilik yaptım diye ortaya çı- İ kayım, bana gülerler. Sanatın $ özünü kaybederiz o zaman. Temeli koruyup, üzerine güzel bina- | lar yapmamız lazım. Bu da kaidelere bağlı. 

Gençlerimizin gelenekli sanatlarımıza teveccühlerini nasıl buluyorsunuz? 

Ben daima ümitle bakmaktan yanayım, hep güzel ve iyi görmekten yanayım, kendimi bunun için bazen çok zorluyorum samimi söyleyeyim; ama, inşallah diyorum, inşallah bugünden daha güzel gelecekler sanatımızda da bizleri karşılasın. 
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SONBAHAR 

Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur, Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur. 
Mevsim boyunca kendini hissettirir veda, Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ. 
Yazdan kalan ne varsa olurken haşir neşir; Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir; Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere, Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere. 
Dünyanın ufku, gözlere gittikçe tar olur, Her gün sürüklenip yaşamak ruha bar olur, İnsan duyar yerin dile gelmiş sükütunu; 

Bir başka musikiye geçiş farz eder bunu; Teslim olunca vadesi gelmiş zevaline, Benzer cihana gelmeden evvelki hâline, 


Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya, Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı; Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı, (Yahya Kemal Beyatlı) 


Sİ ulyANIT aviiz DERGİ KASIM 2005 


Şiire getirdiği yenilik ve şiir anlayışıyla Türk şiirinde çığır açan şairlerden biri olan Yahya Kemal, 2 Aralik 1884'te Üsküp'te doğdu, 1 Kasım 1958'de İstanbul'da öldü. 

1903-1912 yıllarında 9 yıl Paris'te kaldı. Tarih, siyaset ve edebiyat alanımda kendini yetiştirdi. Zamanın tanınmış tarihçilerinden dersler aldı, eski ve yeni kuşaktan çeşitli Fransız şairleriyle tanıştı. Dünya görüşünün şekillenmesi, Türk tarihine ilgisi ve Fransız edebiyatını yakındarı tanıması şiiri için yeni bir zemin teşkil etti. 

1912'de yurda dönünce tarih ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Milli Mücadele yıllarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra hariciyeye geçti ve danışman, delege ve büyükelçilik görevlerinde bulundu. Çeşitli dönemlerde milletvekili olarak parlamentoya girdi. En son 1949'da büyükelçilikten emekliye ayrıldı. Ömrünün kalan kısmını İstanbul'da Park Otel'de geçirdi. Başta şiirleri olmak üzere bütün yazıları, ölümünden sonra ve adına kurulmuş bir enstitü tarafından yayımlandı. 

Yahya Kemal modernleşme dönemi Türk şiirinde çığır açmış usta bir şairdir. Şiiri kendi gelişme çizgisi içinde değiştirmeye, yenilemeye çalışmış; geçmişin değerleriyle günün imkânlarını kaynaştırmayı başarmıştır. Bu sebeple şiiri hiç yadırganmadan benimsenmiş, çok geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Şiirin yanında nesirde de başarılı bir yazardır. Türk tarihi, sanatı, vatan kavramı ve milliyetçilik konularında etkili yazılar yazmış, Mütareke yıllarında İstanbul'da, Milli Mücadeleyi destekleyen ateşli, heyecanlı maka- 


leler kaleme almıştır. Aynı zamanda etkileyici bir hatip; kişiliği, zevkleri ve ince nükteleriyle tam bir “sözlü gelenek” adamıdır. 

Yahya Kemal'e gelinceye kadar şiirde en önemli mesele vezin ve konuydu. Mısraa değer vermeyen, düz yazı benzeri şiirler yazılıyordu. Şiir, dile getirdiği fikirler yüzünden seviliyor, ancak onun sanat değeri meselesine önem verilmiyordu, Oysa Yahya Kemal'e göre şiir, önce “şiir” olmalıydı. Fransız sembolistlerinin “saf şiir” anlayışından etkilenerek şiirde musiki ve ahenk qibi unsurların önemine inanıyordu. 

Türk şiirinin bütün dönemlerini yepyeni bir bakış açısıyla değerlendirerek daha önceki şairlerden çok farklı ürünler ortaya koydu. Şiirdeki başaısını büyük ölçüde dildeki hassasiyetine bağlamak gerekir. Türkçeye girmemiş hiçbir Arapça ve Farsça kelimeyi kullanmamış; İstanbul Türkçesini ve konuşma dilini benimsemiştir. Dil şuuru ve başarılı şiirleri sebebiyle Türkçenin aruz veznine uygun olmadığı iddiasını çürütmekle kalmamış, Türk şiirinin aradığı sesi keşfetmiş ve kendinden sonraki şairlere kapıları açmıştır. 

Yahya Kemal'in ilk Türk “kültür şairi” olduğunu söylemek gerekir. Meselâ onun gözünde vatan bir düşünce değil, tarihi-coğrafi bir gerçeklik, sanat ve kültür değerlerinin oluşturduğu bir mekan ve üzerinde yaşamakta olduğumuz bir toprak parçasıdır. Temelde romantik olmasına rağmen gerçekçi bir şairdir, 

Batıyı taklit etmeden batılı olabilmiş ilk Türk şairi odur. Bu konuda Abdülhak Şinasi Hisar şunları söyler: “Yahya Kemal, bizim neslimizin her genci gibi muasır Fransız şiirini bir öncü olarak okuyordu. Ancak Fransız şiirinde bir manzume, bir kıt'a, bir beyit yahut bir mısraı cazibesine kapıldığı zaman, kendi içindeki o hiç göz yummayan sabit bakışlı sanatkâr hiç şüphesiz bu şivenin, bu nüktenin Türkçede nasıl eda edilebileceğini düşünüyordu. Ve Yahya Kemal'in muasırları olan gençlerden belki ayrıldığı ve onlara muhakkak üstün kaldığı esaslı nokta bu idi. Denilebilir ki Yahya Kemal, İstanbul'a döndükten sonra bizim milli havamız içinde Avrupa'yı bir an unutmamış olduğu gibi, Paris'te bu dokuz senelik ihtiraslı hayatı içinde de Türkiye'yi, Türkçeyi ve Türklüğü bir an unutmuş değildir. İşte bunun için bize hem en milli, hem en Avrupakâri şiirleri o vermiştir.” (Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal'e Veda, Yapı Kredi Yayınları, 
2006) 

Fransa'daki ilk yıllarında kısa bir süre sosyalizme ilgi duyan Yahya Kemal, ardından Turancı olmuş, en sonunda Fransız milliyetçilerinin fikirlerinden esinlenerek kendi tarih anlayışını oluştur- 


muştur. Milliyetçiliğe ilgi duymasının arkasında, doğup büyüdüğü Rumeli topraklarının Balkan Savaşıyla kaybedilmesinin önemli bir rolü olmuş olabilir. Ne olursa olsun onun milliyetçiliği, Fransız İnkılabının getirdiği milliyetçilik kavramına yaslanmaktadır. 

Yahya Kemal'in tarih görüşü önemlidir. Türk tarihini İslâm tarihinin bir parçası olarak görür ve bunu Sultan Alparslan'ın 1071'de Maâlazgirt'i fethiyle başlatır. Bu yüzden bazı çevreler, onun Osmanlı tarihine bağlılığını Cumhuriyete bir tepki olarak algılamıştır. Oysa geçmişe ve tarihe ilgisi tepkici bir özlemden değil, geçmişin birikimlerini günümüz kültürüne aktarma çabasından kaynaklanıyordu. “Ne harabi, ne harabatiyim / Kökü mazide olan atiyim” demekle bunu ifade ediyordu. 

Yahya Kemal'in belki en önemli tarafı dönemindeki resmi ve moda tezlere yakınlık duymamasıdır. Kültür kimliğimizle ilgili Türkçü, batıcı, Anadolu uygarlıkçısı gibi pozitivist bir tutumla “milli” olanı “dini” olandan ayırmaya çalışan ve önerilen milli kültür anlayışı içinde Osmanlı-Türk kültüründen gelen ögelere yer vermeyi büyük ölçüde reddeden anlayış ve tezlere itibar etmemiştir, 

Yahya Kemal pozitivist olmadığı gibi gelenekçi, muhafazakâr veya İslâmcı da değildir. Yönü batıya dönük olsa bile ayakları doğudadır. Hem batılı hem rinttir; hem romantik hem de gerçekçidir. Köklü ve asildir. Ucuz ve yüzeysel değil, pahalı ve derin bir düşünceyi temsil etmektedir. Şiiri de böyledir. Eksiklikleri ve zaaflarına rağmen büyüklüğü buradan gelmektedir. 

Yahya Kemal, üzerinde çok yazılanı, çeşitli akademik çalışmalara konu olan, müsveddeleri bile neşredilmiş bir sanatçı olmasına rağmen hâlâ yeterince anlaşılamamıştır. Onu düşünceleri dolayısıyla reddeden veya şiirindeki tarihi ve milli unsurlar sebebiyle “merkez” kabul edenler, zihniyetlerini değiştirmedikçe Yahya Kemal anlaşılmazlığını korumaya devam edecektir. Çünkü hamasi duygularla onu anlamak mümkün değildir. 

Bugünkü düşünce dünyamız ve şiirimiz, tıpkı onun yapmaya çalıştığı gibi kendini, kendi gelişme çizgisi içinde değiştirme ve yenileme istidadında; geçmişin değerleriyle günün imkânlarını buluşturma gayretinde olmadıkça ne Yahya Kemal'i anlayabilecek ne de bir adım ileriye gidebilecektir. Kısır döngü içinde kendini ve dünyayı geriden izlemeye devam edecektir. 


DİYANET AYLIK DERGİ KASIM 200. Eyi 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Fiziki ve beşeri coğrafya 

Arap Yarımadasının güneydoğu ucunda yer alan ülkenin kuzeyi Hürmüz Boğazı ve Liman Körfezi, doğusu Umân denizi, güneyi Arap denizi, güneybatısı Yemen, kuzeyi Birleşik Arap Emirlikleri ve batısı Suudi Arabistan ile çevrilidir. Ülkenin Başkent küçük bir kısmı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuzeyini oluştu-Maskat ran yarımadanın uç kısmında yer almaktadır. Coğrafi olarak 


Resmi adı 
Uman Sultanlığı 


Uman'ın büyük bir kısmı kayalıklar ve kumlarla kaplıdır. Sadece kuzeydoğudaki Batina ile qüneybatıdaki Zufar bölgesi verimli topraklara sahip olup, ülke genelinde de nüfusun ço- 


Başlıca şehirler 
Maskat, Zufar, el-Vüsta, ed-Zahira, 


Nüfusu ğunluğu bu bölgelerde yaşamaktadır. El-Cevher dağlarının en 3.102.229 (2006) yüksek noktası 3.107 metreyi bulmaktadır. Ülkeye sıcak ve 
5. kuru bir iklim hâkim olup, yaz aylarında 49 dereceyi bulan sı-Yüzölçümü i - : Bap 
21.460 kmi caklık oranlarıyla ai öl en sıcak ülkelerinden birisidir, di Uman, “mıntıka” isimli beş bölgeye ve 50 idari bölgeye (vila-Din vet) ayrılmaktadır. 
Müslüman (9685), Hindu (9615) Umüân'ın nüfusunun büyük bir bölümünü Araplar oluştur-Dil maktadır. Ayrıca önemli sayılabilecek orandaki azınlıklardan Arapça Hintli, Pakistanlı, Sri Lankalı, Bangladeşli, İranlı ve Doğu Afri- 


kalılar belli başlı limanların olduğu yerlerde ikamet etmekte- 





dirler. Halkın 9690 gibi büyük bir kısmı kırsal kesimdeki köyler- de yaşamaktadırlar. Ülkenin resmi dini İslâm'dır. 

Ülkenin tarihi ve İslâmiyetin yayılışı 

Bir Arap ülkesi olan Umân'a Araplar'ın ilk gelişleri M.Ö. 10. 
yüzyıla kadar gittiği iddia edilmektedir. Ülkenin kuzeyindeki Magan isimli bölgede yapılan arkeolojik kazılar neticesinde bulunan Sümerler dönemine ait tabletler, bu bölgeden M.Ö. 
üçüncü yüzyılda Mezopotam- ya, Hindistan ve İran ile ticaret yapıldığını göstermektedir. 
M.Ö. dördüncü yüzyılda İran'ın idaresinde kalan ülke M.S. birinci yüzyılda Romalıların eline geçti. Bu devirlerde Umüân'da yerli ahali olarak Yemen asıllı Ezd kabilesine mensup Araplar mevcuttu. | 


Hz. Muhammed hayatta iken İslâmiyet'in yayıldığı bölqelerden birisi de Uman olup, burada yaşayanların çoğunluğu sekizinci yüzyıldan önce Müslü- 








man olmuşlardı. Henüz İslâm Peygamberi hayatta iken Uman 
halkını İslâm'a davet için, 630 
yılında Amr İbnü"1-As"ı gönderdi. Gerçi buradan Mekke'ye gelen Mazin b. El-Güödübe daha önce İslam ile müşerref olmuştu. O dönemde buranın hakimi el-Culenda b. El-Müstekbir"in iki oğlu oları Ceyfer ve Abd idiler, Amr İbnü'l-Âs Hz. Peygamber'in Ceyfer ve Abd" İslâm'a davet eden mektubunu götürdü. 
Mektupta İslâm'ı benimserlerse iktidarlarını koruyacakları, aksi takdirde İslam ordusunun Uman'a girerek ellerinde ne varsa alacağı bildiriyordu. Amr İbnü”l-As ile birlikte buraya Ebü Zeyd el-Ensâri de Hz. Peyqamber tarafından Umünlılara İslâmiyeti tanıtmak, Kur'an ve sünnet hakkında bilgi vermek ve namaz kıldırmak üzere gönderildi. Amr İbnü'l-Âs'dan mektubu alan Abd, asıl idarenin kardeşinde olduğunu ve ona müracaat edeceğini söyledi. Teslim aldığı mektubu kardeşine götürünce, o da Amr İbnü'l-Âs'a kendisinin hakimiyeti altındaki toprakları teslim etmesinin, Araplar için bir aşağılanma olacağını söyleyip reddetti. Bunun üzerine Amr İbnü'l-Âs da Mekke'ye döneceğini bildirince, her iki kardeş Müslüman oldular ve halkın da İslâm'a girmesini sağladılar. Amr İbnü"l-As burada kaldığı sürece zekâtı toplayıp fakirlere dağıttı. Hz. Peygamber'in gönderdiği bu iki elçi 632'deki (o vefatına kadar Umüân'da kalmaya devam ettiler. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Umân topraklarında irtidat hareketleri olmuşsa da Hz. Ebu Bekir tarafından bastırıldı ve buraya Huzeyfe vali tayin edildi. İlerleyen yıllarda Umånlilar, İran ve Horasan'daki fetihlere katılarak önemli görevler üstlendiler. 

751 yılında Hariciliğin İbâziye koluna intisap eden Umân'ın Arap kabileleri ilk imamlarını da tayin ettiler, Ülke 11. yüzyılda İranlılar tarafından ele geçirile- ne kadar İmam denilen bu sultanları tarafından idare edildi. 
1154 yılında ise hanedanlık tesis edildi. 

1508 yılından itibaren Portekizliler Maskat ve Hürmüz'ü işgal edince, Arap-İran körfezinin denetimini de ele geçirmiş oldular. Mısır'ın Osmanlı idaresine girdiği 1517 yılından sonra, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na önem veren Osmanlı Devleti, 1547 yılında da Hint Kaptanliği adıyla bir donanma kurarak bunların karşısına çikmakta gecikmedi. Bu donanmanın başına geçirilen Piri Reis 
1552 yılında, emrindeki 30 parça gemiden oluşan filosuyla Maskat'ı, 70 parça gemiye sahip Portekiz donanmasını yenerek ele geçirip Osmanlı'ya bağladı. Fakat Hürmüz'ü alamadan Misira döndüğünde, Kanuni tarafından idam ettirilmesi yüzünden Arap Yarımadasının güney sahillerinden Portekizlileri uzaklaştırma girişimi yarım kaldı. 
Daha sonra Seydi Ali Reis, Basra Körfezi'nde kalan donanmayı Süveyş limanına getirmek için gönderilmişse de o da Portekiz donarımasıyla büyük bir muharebe yaşadı, ancak donanması- nın fırtınalar yüzünden Hindistan'ın batı sahillerine sürüklenmesi üzerine, bu sahiller bir kez daha Portekizliler'in istilasına uğradı. 


Osmanlılar'ın Basra Körfezi ve Umân sahillerinden vazgeçmeye niyetleri yoktu ve 1659 yılında buraları tekrar ele geçirerek 1741 yılına kadar Osmanlı idaresinde tuttular, 18. yüzyılın ortasında Bü Said hânedanı idaresindeki Uman Arapları Afrika'nın Doğu sahillerini ele geçiince, Portekizliler Uman"ı ve Doğu Afrika'daki sömürgelerini terk etmek zorunda bıraktılar. 
Bu arada Tanzanya Federal devletini oluşturan Zengibar adasının da hâkimi oldular. 

Uman 18. yüzyılda çok sayıda başkaldırıya sahne oldu. Bugün iktidardaki imamlığın temelleri ise 1749 yılında Ahmed İbn Said tarafından atıldı. Bu imam İranlılar'ın bölgedeki nüfuzu karşısında daima Osmanlı Devleti'nin tarafını tuttu ve Basra'nırı İranlılar tarafından muhasarasında yardımcı oldu, Onun döneminde Umanlılar'ın Osmanlılar ile ticareti oldukça gelişti, 





Maskat sultanlığı ise 1793 
yılında kuruldu. Çok qeçmeden İnqiltere ile 1798 yılında içeriden ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı bir himaye anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Fakat Uman sultanları bölqe- 


lerinde epeyce güçlenince, İran'ın Belucistan ve Doğu Afri- 





ka sahilindeki Zengibar adasının idaresini ele geçirmeleri büyük bir açılımdı. Bununla yetinmeyip daha da ileri giderek 1832 
yılında, Uman sultanlığının ikinci payitaht merkezi Doğu Afrika sahilindeki Zengibar adasına yerleştiler. Ancak Maskat ile Zengibar arasında ihtilaf çıktı ve 
1856 yılında Uman Sultanlığı 
ikiye ayrıldı ve 1861 yılında Zengibar adasında, Bü Said hanedanı iktidarı ele geçirdi. Buradaki sultanlarından Berqaş"ın ve Seyyid Ali b. Hamud'un, Osmanlı Devleti'yle çok yakın münasebet kurdukları bilinmektedir. Doğu Afrika sahillerinde bugünkü Somali, Kenya, Tanzanya, Malavi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti”ndeki hakimiyetlerini yavaş yavaş Avrupalı sömürgecilere kaptırdılar. 
Sonunda İngiltere tarafından 
1590 yılında himaye bahanesiyle Zengibar'a el atıldı ve bir yıl sonra da resmen işgal etti. Aynı şekilde Umün Sultanlığı da Ingiliz himayesine girdi ve 1971 yılna kadar sömürüldü. 

Umân'daki İbazi Imamlığı 
1913 yılında yeniden kurulurken, başına Salim İbn Raşid geçti ve ta ki yerine 1932 yılında Said İbn Teymür geçene kadar iktidarda kaldı. Ülke 1964-77 yılları arasında, Doğu Hadramevt ve Zufar bölgesindeki başkaldırılara sahne oldu ve bu bölgede Zufar Savaşı adıyla çarpışmalar oldu. 

Bu dönemde Kabüs b. Said bir darbeyle babasını iktidardan uzaklaştırarak tahtına oturdu. 
Kendisi 1970 yılında oğlu ve hâlen Uman Sultanı olan Sultan Kabus b. Said tarafından tahttan indirildi. 1980 yılında Amerikalılar ile yaptığı anlaşmayla el-Mesira adasına askeri birlik kurmalarına müsaade etti. Ülkenin modernleşmesine önem 





verdi ve devletin adını Uman Sultanlığı olarak değiştirdi. Basra Körfezi'nin Arap Yarımadası tarafında kalan ülkelerle birlikte, 
1981 yılında Körfez İşbirliği 
Konseyini kurarak içinde yer aldı. | 

Günümüz Liman Sultanlığı hanedanlığa dayalı mutlaki bir yönetime sahip. Ülkede herhangi bir anayasa veya yasama meclisi, herhangi bir siyasi parti bulunmamaktadır. İlk defa 
2003 yılında 83 üyeli Meclisi 
şüra'yı seçmek için seçimler yapıldı. Sultan kendisine yardımcı olan bu meclis ile devlet işlerini yürütmektedir. Yasama sistemi Kur'an-ı Kerim'e dayalıdır. 

Ulaşım 

Uman coğrafi yapısı gereği kara ulaşımına pek elverişli değildi. Ancak 1980'li yıllarda yeni yollar yapılınca ulaşım da kolaylaştı, Ülkede deniz taşımacılığı çok önemli olup başta Sultan Kabus limanı olmak üzere, her türlü fırtınalara karşı korumalı limanlara sahiptir. Uluslararası havaalanı Steeb'dedir. 

Eğitim ve kültür 

Eğitimde en büyük gelişme kızların eğitimi için açılan okullarla başladı. Artık bankalarda, yabancı şirketlerde ve kamu alanında çalışan hanımlara rastlarımaktadır. Resmi dilin Arapça olduğu ülkede, İngilizce ikinci dil olarak öğretilmektedir. Ülkenin ilk üniversitesinin temelleri Sultan Kabus tarafından 1982 yılında Maskat yakınında atıldı ve 
1986 yılında eğitim ve öğretime açıldı. Sultan 1970 yılında tahtı ele qeçirdiğinde eğitim oranı 9020 civarındaydı. Bugün bu rakamı çok yukarılara çeken Sultan Kabus, henüz eğitimi bütün ülke çocuklarina mecbur kılmamakla birlikte isteyene bedava eğitim imkanı vermektedir. 


Hariciye mezhebinin İbâziye 





koluna bağlı Umân Sultanlığı, dini konularda daha üst seviyede eğitim almak isteyen qençleri, bu eğitimin en iyi verildiği Cezayir devletinin ortasında Mizab denilen ve beş şehrin bulunduğu bölqedeki medreselere göndermektedir. Haliyle sayıları oldukça azalan Libya, Tunus ve Cezayir'deki İbazilerin en büyük destekçisi Uman Sultanı'dır. 
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Ekonomi 


Ülkenin başlıca gelir kaynağını 9685'lik oranıyla petrol oluşturmaktadır. Fazla olmamakla birlikte Umân doğal gaz, bakır, krom ve altın gibi madenlere sahiptir. Petrol gelirleri sayesinde 1970'li yıllardan itibaren altyapı alanında modern yatırımlara önem verildi. Topraklarının sadece 961”inin zirai üretime müsait olmasına rağmen, nüfusunun başlıca uğraşı alanı çiftçilik olup, üretilen meyve ve sebzeler genelde ülke tüketimi- ne yöneliktir, Aşırı sıcaklar ve sulama için gerekli suyun bulunmaması sebebiyle sınırlı miktar- da yonca, muz, limon, mango, kavun, soğan, nar, tütün ve buğday yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta özellikle Arap yarımadasının en iyi develeri burada yetiştirilmektedir. Hint Okyanusu'nun zengin balık çeşidinden istifade eden Umanlılar"ın en önemli geçim kaynakları arasında balıkçılık sektörü gelmektedir. 1980 yılından itibaren tu- 


rizm alanında ülke belli oranda gelir etmeye başladı. 
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İsa Gürler 
Eyüp Müftüsü 





Eyüp Selvilerinin 
Altında 


Sınırları içine girildiği andan itibaren insanın çok değişik duyqularla dolup taştığı, manevi zevkin doruklarına ulaştığı Eyüp, İstanbul'un fethinden itibaren İstanbul'daki Müslüman - Türk varlığını, Müslüman - Türk kültürünü birçok yönleriyle qünümüze taşıyan şirin ve kutsal bir ilçedir. 

Eyüp ilçesinin en önemli özelliklerinden birisi, şüphesiz ki onun bir mezarlar diyarı oluşudur. 


Osmanlı döneminde başta ulemâ ve ümerâ olmak üzere toplumun her kesiminden çok 





sayıda insan vefat ettiğinde, Ebü Eyyüb el-Ensâri Hazretleri'ne yakın olmak istediğinden buraya defnedilmiş, mezarlık da hızla büyümüştür. Mezarların hazırlanmasında en iyi hattatlar, nakkaşlar, taş ustaları çalışmışlar, büyük emek vermişlerdir. Taş işçiliği, hat ve süsleme sanatları açısından el değmemiş bir hazi- ne görünümünde olan bu mezarlık, adeta açık hava müzesi gibidir, 

Eyüp Sultan mezarlığı sanat değerinin yanında, emsalinden çok daha farklı bir özelliğe sahiptir. Mezarlık kelimesindeki 


e ə di 
“mün: 
Eu aa 
$ h dh | ï 
H.uu 


ki 


Hayatla olüm arasındaki korku sınırını kaldıran, 
Olumun acılığını, dunyanın telaşesini unutturan, mezarlık ile hayatın içi içe olduğu, ölü ile dirinin iyice yakınlaştığı, tarihimize işik tutan, Türk-İslam sanatının birçok özelliklerini taşıyan açık hava müzesi konumunda olan Eyüp ilçesinin herhalde dunyada bir başka örneği 


yoktur 














soğukluk ve iticilik Eyüp ilçesinde birdenbire kaybolmakta, hayat mezarlığın çevresinde gelişmekte, mezarlık bir öteki mahalle oluvermekte, insanların ürpertiyle baktıkları bir mekan olmaktan çıkmaktadır. Bu farklılığı İtalyan yazar Edmonto De Amicis, İstarıbul adlı eserinde şöyle ifade etmektedir, 


“Eyüp Mezarlığı nasil unutulur? Oraya bir akşam gurup vaktinde gittik ve hafızamda hep o gün gördüğüm gibi, güneşin son ışıklarıyla aydınlanmış olarak kaldı. Caminin etrafında ulu ağaçlar altında, çiçeklerle çevrilmiş mermerler ve arabesklerle parlayan gösterişli kitabelerle süslenmiş sultan, vezir ve saray büyüklerinin türbeleri yükselir. 
Bu fevkalâde bir sessizliğe gömülmüş aristokratik bir mahalle gibi, uhrevi bir hüzünle beraber dünyevi bir hürmet hissini ilham eden bembeyaz, gölgeli ve şahane güzelliğe sahip bir mezar şehridir. İstanbul'un başka hiçbir yerinde, ölüm tasvirini güzelleştiren ve korkmadan seyrettiren Müslüman sanati bu kadar zerafetle gözler önüne serilemez. Dudaklarda hem dua, hem tebessüm uyandıran hüzün ve zerafet dolu bir kabristan, bir saray, bir bahçe, bir mabeddir bu.” (2001, 2003-Eyüp Sultan Sempozyumu) 

Yazarın bu düşüncesine kâtılmamak mümkün değildir. 
Gerçekten Eyüp ilçesinde yerleşim alanının çevresindeki türbeler, hazireler ve diğer mezarlıklar, insanların ürpertiyle baktıkları birer mekan değil, aksine insanların sevecenlikle baktıkları, ağaçların gölgesinde duvarları- na, taşlarına yaslanarak dinlendikleri, manevi huzur buldukları mekânlardır. 


Hayatla ölüm arasindaki korku sınırını kaldıran, ölümün acı- 


lığını, dünyanın telâşesini unutturan, mezarlık ile hayatın iç içe olduğu, ölü ile dirinin iyice yakınlaştığı, tarihimize işik tutan, Türk-İslâm sanatının birçok özelliklerini taşıyan açık hava müzesi konumunda olan Eyüp ilçesinin, herhalde dünyada bir başka örneği yoktur. 

Yahya Kemal Eyüp ilçesini, “Türklerin ölüm şehri” diye nitelendirerek şöyle demiştir; “Epey seneler evvel İstanbul'u görme- ye gelen şair Henri de Regnier, Eyüp mezarlıklarının bir yokuşunda durmuş, Türk ölümünün derin bir vecdiyle, Türk ırkından doğup, bizimle beraber yaşayıp öldükten sonra, mezarına sarıklı bir taşın dikilmeyeceğine acımış ve “İstanbul! Müminlerin o kadar sevdiği Eyüp selvilerinin altında kendimi, senin ölülerinle kardeş hissettim” demişti. Bir Katolik şairini böyle söyleten Eyüp, bizi de içine aldığı zaman fazla düşündürmüyor, orada ahiret havasını teneffüs ederken müsterih oluyoruz, zihnimizi yormuyoruz... Fetihten sonra, sahabi Hâlid'in kabri etrafında ilk şehitler gömüldüler. Akşemseddin'le fetih askerlerinin, muhasara günlerinde gözlerine görünen sahâbi Hâlid, bir timsal iken toprakta bir makam oldu, o makam bir şehitlik oldu, o şehitlik bir ölüm şehri oldu, ölüm şehri Avrupa toprağında, İslüm cennetinin yeşil ve rühâni bir bahçesi oldu. Fetihten beri, yumuşak bir Türk söyleyişiyle Eyüp dediğimiz bu cennet bahçesine, en büyük sadrazamlardan en fakir mü'minlere kadar kafile kafile ruhlar girdiler.” (Yahya Kemal, Aziz İstanbul) 

Ziya Osman Saba ise, Toprağım adlı şiirinde duygularını şöyle anlatmıştır; 

“Ne kadar istiyorum, akşamlayın, ezanda, 





. 





M 
Eski bir evde olmak, orada, Eyüp Sultanda 

Bir yanda ölmüşlerim, bir yarıda kalanlarım. 

Duyayım: Gece, gündüz, hayat, ölüm, iç içe, 

Dallara konan karga, camımı vuran serçe, 

Toprakta yatan annem, eli dizimde karım. 

Ahret dolsun içime kumruların “Hu” sundan, 

Diyeyim, camiinin geçerken avlusundan. 


şu musalla taşında bir namaz yatacağım. 

Bir tabutun içinde sır vermeden gidenler, 

Orada, beyaz taşlarla yıllardır beni bekler, 

Benim de gözlerime yakın olsun toprağım. 
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570 yılında Hz. Peygamber'den (s.a.s.) bir yıl önce Mekke'de doğdu. Babası Abdülmuttalib, annesi Hz. Âmine'nin amcasının kizi olan Hâle bint Vüheyb'dir. Bu sebeple Hz. Hamza (r.a.), Allah Rasülü (s.a.s.) ile hem anne, hem de baba tarafından akrabadır. Hz. Peyqamber (s.a.s.) ve Hz. Hamza (r.a.), amca-yeğen olmanın yanı sıra Ebü Leheb'in cariyesi Süveybe'den birlikte süt emmelerinden dolayı aynı zamanda sütkardeştirler. 
Akran olmaları sebebiyle onların çocukluk ve gençlik dönemleri de birlikte geçmiştir. 

Rasül-i Ekrem (s.a.s.) M. 610 
yılında peygamberlik görevini almasının ardından tebliğ faaliyeti- ne başlamasıyla birlikte ilk önce yakın akrabasını dine davet etmeye karar verdi. Bu amaçla amcalarına ziyafetler tertip ederek onları hem Müslüman olmaya, hem de tebliğ faaliyetlerinde kendisini desteklemeye çağırdı. 
Bu toplantılarda amcalarından Ebü Leheb açıkça Allah Rasülü”ne (s.a.s.) karşı çıkarken, diğer amcası Ebü Tâlib, Müslüman olmamakla birlikte yeğenini himaye edeceğine dair söz verdi. Hz. 
Hamza (r.a.) da dahil olmak üzere diğer amcalar ise, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) taleplerine ilgi göstermediler, 


Hz. Peygamber'in (s.a.s.) amcalarını dinine davet etmesi faaliyetinden itibaren Müslüman oluncaya kadar geçen Mekke 


Allah'ın Aslanı 
Uhud Şehidi 





dönemi hadiselerinde Hz. Hamza"nın (s.a.5.) adına tesadüf edilmez. Onun bi'setin 2 (612) veya 
6. yılında (616) Müslüman olduğu nakledilmekle birlikte ikinci rivayet daha tercih edilir. Hz. 
Hamza'nın (r.a.) Müslümanlığın- da Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
Mekke müşriklerinden gördüğü baskı ve eziyetlerin doğrudan etkisi vardır. Şöyle ki, müşrik liderlerinden olan Ebü Cehil, Allah Rasülü'ne (s.a.s.) hakaret etmişti. 
Olaya şahit oları bir kadın, av dönüşü tavaf amacıyla Kâbe'ye yönelen Hz. Hamza'ya (r.a.) gördüklerini anlattı, Bundan büyük bir öfkeye kapılan Hz. Hamza (r.a.) doğruca müşriklerin toplantı yerine giderek, Ebü Cehil'e elindeki yay ile vurmak suretiyle onun başını yardı, ardından da, “İşte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum, cesaretin varsa ona dediklerini bana da söyle” diyerek, hem ona meydan okudu, hem de müşrik önderlerine kendisinin de İslâm'a dahil olduğunu ilân etti. Kâbe'den ayrılan Hz. Hamza (r.a.) derhal Allah Rasülü"nün (s.a.s.) yanına giderek hadiseyi anlattı ve onun huzurunda kelime-i şehadet getirmek suretiyle Müslüman oldu. Onun İslâm'a girmesiyle Habeşistan hicreti sebebiyle Mekke'de kalan az sayıdaki Müslümanın güç ve cesaretleri arttı ve onun sebebiyle müşriklerin inananlara karşı gerçekleştirmek istedikleri düşmanca emeller belli bir ölçüde engellenmiş oldu. Diğer taraftan 





Hz. Hamza e; 


Allah Rasülü (s.a.s.) de Ebü Talib'in ardından, başka bir amcasının destek ve himayesiyle Mekke'de tebliğ faaliyetlerini daha bir güven ve cesaretle gerçekleştirme imkânı buldu. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) Mekke döneminde Müslümanların birbirlerine destek olmaları ve bütünlüklerini korumalarını temin için onlar arasında din kardeşliğini tesis ettiğinde, Hz. 
Hamza (r.a.) ilk Müslümanlardan ve Hz. Peygamber'in (s.a.s.) evlatlığı olan Hz. Zeyd b. Harise (r.a.) ile kardeş ilân edildi. Bu kardeşlik faaliyeti sayesinde Müslümanlar hicrete kadar geçen dönemde Mekke'de varlıklarını ve birliklerini muhafaza edebilmişlerdir. Medine'ye hicretten sonra gerçekleştirilen Ensar-Muhacir kardeşliği faaliyetinde ise, onun din kardeşi Hz. Külsüm b. 
Hidm (r.a.ydir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine"ye hicretin ardından gerek şehrin güvenliğini sağlamak, qerek çevre kabileleri Müslümanların varlığından haberdar etmek, gerekse Mekke-Şam ticaret yolunu kontrol altına almak, bu saye- de Mekke müşriklerinin kervanlarını engellemek amacıyla çeşitli zamanlarda askeri birlikler görevlendirdi. Seriye adi verilen ve genelde Muhacirlerin komutasında gerçekleştirilen bu faaliyetlerde Hz. Hamza (r.a.) da birlik komutanı olarak görev aldı. Sifü'l-Bahr adı verilen seferde 











onun idaresinde Hicri 1. yılın Ramazan'ında (Mart-623) harekete geçen bir askeri birlik, aralarında müşrik liderlerinden Ebü Cehil'in de bulunduğu Kureyş kervanını kontrol altında tutmak ve gerektiğinde baskın düzenlemek amacıyla sefere çıktı. Herhangi bir çarpışma meydana gelmemiş olmakla birlikte Hz. Hamza'nın (r.a.) yönettiği bu faaliyet, Medineli Müslümanların Mekke müşrikleri için önemli bir tehdit olduğunu göstermiştir. 

Hz. Hamza (r.a.) Müslümanlarla Mekke müşriklerinin karşı karşıya geldikleri ilk büyük çarpışma olan Bedir savaşında önemli rol üstlendi. Hicretin 2, yılında (M. 624) gerçekleşen savaş öncesinde teke tek vuruşmak (mübareze) amacıyla Allah Rasülü (s.a.s.) tarafından Müslümanlar adına meydana çıkanlardan biri de Hz. Hamza (r.a.) dır. Müşrikler safından karşısına çıkan Şeybe b. Rebia'yı kısa sürede öldüren Hz. Hamza (r.a.), aynı zamanda müşrik liderlerden Utbe b. Rebia'nım da öldürülmesine yardımcı oldu. Savaş öncesinde gerçekleşen bu çarpışmalarda öldürülenlerden Utbe, Ebü Süfyan'ın hanımı Hind'in babası, Şeybe amcası, Velid de kardeşiydi. Bu sebeple Hind, en yakınları- nın öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hz. Hamza'ya (r.a.) kin beslemiş ve babasının intikamını almak için bir sonraki karşılaşma- da onu öldürmesi için, Vahşi isimli Habeşli bir köleyi kiralamıştır. 


Uhud savaşı öncesinde Kureyşlilerin Mekke'den Medine'ye doğru harekete geçtiklerini haber alan Hz. Peygamber (s.a.s.), savaşta onlara karşı nasıl bir taktik uygulanması gerektiği hususunda ashâbıyla yaptığı istişare- de, Hz. Hamza'nın (r.a.) da dahil olduğu Müslümanlar, aynen Bedir'de olduğu gibi şehrin dışına çıkarak düşmanla meydan muharebesi yapılmasının uygun olacağını söylediler. Allah Rasülü (s.a.5.) şehrin içeriden savunulmasının daha doğru olacağı düşüncesine sahip olmasına rağmen, Hz. Hamza (r.a.) gibi görüş 


bildiren çoğunluğun kararına tabi olarak düşmanı karşılamak için Medine dışına çıkmaya karar verdi, 

Uhud savaşı esnasında Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) talimatını dinlemeyip, yerlerini terk eden okçuların sebebiyet verdiği bozgun esnasinda Allah Rasülü'nü (s.a.s.) düşmanın saldırısına karşı kahramanca savunan az sayıdaki kişiden biri de Hz. Hamza (ra.)'dır. O, Müslümanların bir ara dağıldığını fark edince, “Ben Allah ve Rasülü'nün aslanıyım. 
Allahım! Ebü Süfyân ile adamlarının yaptıkları kötülüklerden sana sığınırım. Müslümanların yanlış hareketlerinden dolayı da Senden af dilerim.” sözleriyle, bir taraftan Müslüman askerleri cesaretlendirmeye çalışmış, diğer taraftan da savaşa devam etmiştir. 
Bu esnada Hind'in kiraladığı ve Hz. Hamza'yı (r.a.) öldürmek için fırsat kollayan Vahşi, düşmanla çarpışmaya dalmış olan Hz. 
Hamza'ya (r.a.) mızrağını atarak onu şehid etti, 

Mekke müşrikleri savaş esnasında Müslümanlardan öldürülenlerin cesetlerine hakaret etmek amacıyla uzuvlarını kesip parçalamışlardı. Müsle adı verilen ve Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından yasaklanmış olan bu çirkin davranıştan Hz. Hamza (r.a.) 
da nasibini aldı; onun da cesedi müşrikler tarafından paramparça edildi. Allah Rasülü (s.a.s.), şehid amcasının bu hâlini görünce “Hiç kimse senin kadar musibete uğramamıştır ve uğramayacaktır. Beni bunun kadar öfkelendiren bir şey olmamıştır. Eğer yas tutmak gerekseydi sana yas tutardım.” sözleriyle üzüntüsünü ifade etmiştir. Bu esnadan nazil olan “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetmeyin. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehid kardeşleri için de hiçbir keder ve korkunun bulunmadığı müldesinin sevincini duymaktadırlar,” (Al-I İmrân, 169-170) 


mealindeki ayet-i kerime hem Allah Rasülü'nü (s.a.s.) hem de Hz. 
Hamza'nın (r.a.) aile ve yakın akrabasını teselli etmiştir. 


Rasül-i Ekrem (s.a.s.) şehid oları Hz. Hamza'nın (r.a.) aile ve çocuklarının bakım ve qözetimini bizzat üstlendi. Onun kizi Umâme'yi Habeşistan'dan döndükten sonra Ca'fer b. Ebü Tålib”in (r.a.) himayesine verdi. 
Çünkü Ca'fer'in (r.a.) hanımı Esma (r.a.h.) onun teyzesiydi. Hz. 
Peygamber (s.a.s.), evlilik çağı geldiğinde de Hamza'nın (r.a.) 
yetimi Ümâme'yi, Mahzümoğulları'ndanı Seleme b. Ebü Seleme ile evlendirdi. 


Hz. Hamza'nın (r.a.) Uhud sasaşında katili olan Vahşi, Mekke'nin fethinden sonra gelip Müslüman olmak için Hz. Peygamber'in (s.a.s.) huzuruna çıktığında amcasının şehid edilişini hatırlayan Rasülüllah (s.a.s.) duyduğu üzüntüden dolayı ona bir daha gözüne görünmemesini söylemiştir ki, bu, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hayatında nadir görülen bir davranışıdır. Ancak bu olay aynı zamanda onun, amcası Hz. Hamza'yı ne kadar çok sevdiğinin de bir işaretidir. 

Gerek daha önceki çarpışmalarda, gerekse şehid olduğu Uhud savaşında gösterdiği cesaret ve kahramanlık sebebiyle, Hz. 
Hamza (r.a.) kendisinden sonraki mücahitler için bir model olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayıdır ki, ona “şehidlerin efendisi” ve “Allah'ın aslanı” unvanları verilmiştir. 


Genelde kahramanlık ve cesareti ile İslâm'a ve Müslümanlara yardım eden Hz. Hamza (r.a.) ilmi faaliyetlerle meşgul olamamış, zaten ömrü de buna vefa etmemiştir. Dolayısıyla onun çok hadis rivayetlerine tesadüf edilmez. Hz. Hamza'nın (r.a.), Hz. Peygamber'den (s.a.5.), “Allahım! Senden ism-i a'zamın ve rızayı ekberin hürmetine istekte bulunuyorum.” şeklinde bir rivayette bulunduğu kaynaklarda zikredilir. 
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Bahattin Akbaş 
Din İşleri Yüksek kurulu Uzmanı 





Niye İslam karalanıyor? 

Hürriyet"ten Ege Cansen, cihat kavramından hareketle İslâm'a yönelik son ithamlara ilişkin bazı ilginç tespitlerde bulunarak hadise- ye farklı zaviyelerden bakmaktadır. Hiristiyan âleminin en yüksek otoritelerinin birtakım yanlış çıkarımlara ulaşmasının nedenlerine değindiği köşesinde şunları dile getirmektedir: 

“Cihat (cihad) sözcüğünün İngilizcesi nedir? Tercümanlara göre cihat, İslâm'ı savurmak veya yaymak için verilen “holly war” yani kutsal savaştır. Yani bir savaştır. 
Savaş olduğuna göre de, terör dahil her tür şiddeti içerir. Halbuki, cihat mutlaka silâhla yapılan bir eylem değildir. Hatta hiç değildir. 
Cihat, “cehd” kökünden gelen bir kelimedir ve İngilizce karşılığı “struggle”dir. Bunun da anlamı, çabalamak, uğraşmak, canını dişi- ne takarak çalışmaktır. Canlı bomba olmak değildir. Niye cihat İngilizce"ye “holly war” diye tercüme ediliyor ve İslâm karalanıyor? 

Papa 16. Benedikt, “İslam"daki cihat fikrinin içerdiği şiddet, mantığa ve Tanrı'nın planına aykiridır"demiştir. Eğer bu cümle yanlışsa ki, yanlıştır; Papa'ya önce şunu söylememiz gerekir: İslâmı'daki cihat, “holly war” yani kutsal savaş değildir. Şiddet içermez. Bu sebeple, İslâm'ın cihadı, mantığa ve Tanrı'nın planına, yani Allah'ın “selim nizamına” uygundur. 

Şimdiki Papa'nın, Müslüman dostu olmadığı kesin. Aksi doğru olsa, 14. asırda yaşamış bir Bizans İmparatoru'nun, Hz. Muhammed'i kötüleyen ifadesine, 2006 
yılının Eylül ayında yaptığı bir konuşmada yer vermezdi. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bizans İmparatoru Paleologos, Hz. Muhammed'den yedi asır sonra yaşamıştır. Kendisi, Hz. 
Muhammed'in eylem ve sözlerine 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şahit olmamıştır. Onun izinden gittiğini iddia edenlerin yaptıklarını görmüştür. Tanık olduğu olaylar da, Bizans'a rakip devletlerin siyasi ve askeri harekatıdır. Dinle devlet içiçe girdiği için, devletleri yönetenlerin yaptıklarından, onların dinlerini sorumlu tutmuştur. 
Nasıl Hıristiyanlık adına hareket ettiğini söyleyen herkesin, her söz ve eylemi, Hz. İsa'yı ve Hıristiyanlığı bağlamazsa, Hz. Muhammed ve İslâm adına eylem yaptıklarını söyleyenler de, İslâm'i ve onun Peygamberini ilzam etmez. Ama bu farkı vurgulamak, hatta daha ileri giderek şiddetin İslâm'la bir ilişkisi olmadığını sadece söylemek değil, kanıtlamak da Müslümanlara ve özellikle İslâm bilginlerine düşen bir görevdir. Bunun en etkili yöntemi ise “lisan-ı hal” ile yani davranışlarla, karşı tarafı ikna etmektir.” (Hürriyet, 30.09.2006) 


Yazar ayrıca son söz olarak bariş için cihat gerek demiş. Biz de şunu ilave edelim ki; cihadın toplumun huzuru, güveni, yararı, barışın tesisi, iyiliğin yaygınlaşması, kısacası Allah'ın rızasına yönelik olarak çaba göstermek gibi anlamlarının olduğunu göz ardı etmemek gerek... 

Bütünü görmek ya da... 

Bir eseri ya da yazıyı içerisinde sergilenen genel yaklaşımı dikkate alarak değerlendirmek, parçacı hareket etmeden bütün olarak ele almak ilmi değer ifade eder. Bunun hilafına hareket ise yanlış kanaatlerin serdedilmesine ve maksada uyqun olmayan düşüncelere sebebiyet verir. Son zamanlarda dünya gündemini meşqul eden Papa'nın konuşmasıyla ilgili bir değerlendirmede, bütünlükten uzak ve yazarın maksadınırı tersine alıntı yapıldığı belirtilmektedir. 
Yazıda Papanın bir cümleyi bağlamından kopararak cımbızladığı belirtilmektedir. “Papa, “Bir Müs- 


lüman ile Münazara' adli kitabın İslâmiyet aleyhine olan bölümünü adeta cımbızlamış. Papa, söz konusu bölümleri dinlerarası diyalog için alıntıladığını söylemişti. Oysa kitabın yazarı Adel-Theodore Khoury, eserinde bu ifadeleri, “diyaloğun önünde bir engel” olarak ortaya koyuyor. Zaman'ın incelediği kitapta, Bizans İmparatoru İkinci Manuel Paleolog ile bir İslâm âlimi arasındaki tartışmaya yer veriliyor. 
İmparator, İslâm aleyhine sözler sarf ederken, âlim karşit görüşler- de bulunuyor. Hz. İsa ve Hz. Musa'nın getirdiği dinlerin daha sonra tahrif edildiğini, asıl mantıksızlığın Manuel'in inancında olduğunu dile getiriyor. Papa'nın alıntı yaptığı imparatorun sözleri, kitapta yazar tarafından kıyasıya eleştiriliyor.” (Zaman, 24.09.2006) 

“Ramazan”da alkol dayağı” haberleri asılsız çıktı 

Ramazanın ilk günlerinde gazetelerde pek araştırmadan ve tahkik edilmeden yazıldığı, sonradan ortaya çıkan bazı haberler yer aldı. Bu haberlerde bazı gençlerin başkentin ortasında, Ramazan ayında sahur vakti alkol aldıkları gerekçesiyle dövüldükleri ifade ediliyordu. Oysa yapılan tahkikatla olayın böyle olmadığı, arkadaş grupları arasında alınan aşırı alkolün ve hesap tartışmalarının etkisiyle kavganın meydana geldiği anlaşılmıştı. 25.09.2006) Buna göre sadece kavga haberi doğru. Ancak kavganın Ramazan ayında ve sahur vaktinde içki içilmesi dolayısı ile bu mübarek zaman dilimine hürmetsizlik gibi bir gerekçe ile ortaya çıktığı iddiaları yanlıştır. Olayları iyi tetkik ettikten sonra haber olarak vermek ve kimseyi ilzam etmemek hassasiyeti, asılsız haber naklini ve sonradan duyulacak mahcubiyeti önleyecektir. 


(zaman, 
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Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 








“Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. 
Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (iss 3) 








